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ÖNSÖZ 


Tevfik İleri, 1930'lu yıllarda; üniversite gençliği arasında milli bilincin oluşmasına katkısı olan, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk milliyetçi öğrenci hareketlerinde başrol oynayan, çok partili yaşama geçişle birlikte Demokrat Parti saflarında yer alan, Demokrat Parti' nin milli eğitim politikalarına damgasını vuran bir düşünce ve devlet adamıdır. 


Onunadı, gençlikyıllarında; Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)'nin yeniden faaliyete başlaması, Vagon-li Hadisesi ve Razgrat Olayları ile Milli Eğitim Bakanlığı sırasında din derslerinin ilkokul programı içerisine alınması, Köy Enstitüleri'nin İlköğretmen Okulları haline getirilmesi, İmam Hatip Okulları'nın yeniden açılması, eğitimde millileştirme çabaları, komünizm ile mücadele ve İstanbul'da Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılması gibi icraatlarla birlikte anılmaktadır. Ayrıca, İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, Cumhuriyet dönemi kuruluş felsefesine uygun milli eğitim politikalarını terk ettiği ve onun milli eğitim camiasına hem ırkçılığı hem de gericiliği bulaştırdığına ilişkin tartışmalar hala devam etmektedir. 


Bu çalışmanın amacı, Tevfik İleri'nin yaşamını, faaliyetlerini ve fikirlerini ele alarak bir yandan bu tartışmalara açıklık getirmeye çalışmak, diğer yandan da onun Türk milliyetçiliği ve Türk milli eğitimine yaptığı hizmetlerin önemini belirginleştirmektir. 

Yaptığım bu çalışma esnasında, öncelikle birinci el malzemelere ulaşmaya çalıştım. Ancak Tevfik İleri, siyasi bir kimliğe sahip oldugundan, elde edilen bilgiler mutlaka tartışmalı mevzuları içermektedir. Bu da tam doğru karara ulaşmak için bazı sorunlara neden olmaktadır. Ulaşabildiğim eserlerin çoğu ya sempatizan ya da muhalif bir üslupla kaleme alınmış eserlerdi. Bu noktada, objektif olarak 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neticeye varmak için, dönemin gazetelerini, dergilerini, arşiv kayıtlarını, Tevfik İleri ile ilgili kaynak eserleri ve belgeleri incelemeye çalıştım. Tevfik İleri'nin özellikle yaşamı ve fikirleri konusunda ise, İleri'nin kızı Cahide (İleri) Aksoy ve değerli eşi Vasfiye Hanım'a başvurdum. 

Daha isabetli bir neticeye varmak için Tevfik İleri'nin salt doğrularını değil, yaptığı hataları da ele almaya çalıştım. Bu bağlamda kendisine muhalif olanların, Tevfik İleri'nin yaptıklarına karşı yaklaşımlarına ve tepkilerine mümkün olduğunca yer vermeye çalıştım. 

Bu arada, kaynakları tararken ülkemizdeki birçok araştırmacı gibi bende bazı zorluklarla karşılaştım. Bazı gazete ve dergilerde çıkan makalelerde yazar isimlerinin verilmemesi, yabancı dilden dilimize çevrilmiş eserlerin, nereden alındığının ya da kim tarafından tercüme edildiğinin belirtilmemesi, kütüphanelerimizdeki bazı gazete ve dergi sayılarının çeşitli nedenlerden dolayı eksik olması gibi problemler, hem çalışmalarım esnasında, hem de bibliyografya hazırlanması sırasında, bazı teknik problemlere sebep olmuştur. Bu durum, aynı zamanda çalışmamın daha iyi olmasının önünde engeller teşkil etmiştir. N 


Bu vesile ile Yüksek Lisans döneminde derslerinden istifade ettiğim saygıdeğer hocam, Prof. Dr. Mehmet SARAY'a, ayrıca kıymetli hocalarım Prof. Dr. Cezmi ERASLAN ve Doç. Dr. Mustafa BUDAK Beyefendilere de teşekkür ederim. 


Çalışmam sırasında beni kıymetli fikirleri ile yönlendiren ve karşılaştığım zorluklar karşısında, yardımlarını esirgerneyen değerli hocam Prof. Dr. Ali ARSLAN Beyefendi'ye teşekkürü bir borç bilirim. 


Tevfik İleri'nin yaşamı ve fikirleri konusunda, verdikleri bilgilerle bana çok büyük yardımlarda bulunan, Tevfik İleri'nin değerli eşi Vasfiye İleri ve kızı Cahide (İleri) Aksoy Hanımefendi'ye de eşsiz katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 

Yine çalışmam esnasında araştırma yaptığım Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Taksim Atatürk Ki- 


Dr. Abdurrahman Bozkurt 11 


taplığı ve Ankara YÖK Kütüphanesi çalışanlarına da yardımları için teşekkür ederim. 


Ayrıca bu çalışma esnasında görüşlerini ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen ve olumlu eleştirileriyle bana sağlıklı bir düşünce ortamı sağlayan arkadaşlarıma ve her konuda beni destekleyen aileme candan teşekkür ederim. 


Dr. Abdurrahman BOZKURT 


KISALTMALAR LİSTESİ 


: Aynı eser 

: Adı geçen eser 

: Adı geçen makale 

: Cumhuriyet Halk Partisi 
: Çeviren 

: Demokrat Parti 

: Milli Türk Talebe Birliği 
: Sayfa 


GİRİŞ 


Devletlerin çağın şartlarına göre geri kaldığı ve devlet kurumlarının yozlaşmaya başladığı dönemlerde bazı liderler ortaya çıkarak, toplumun belirli kesimlerini yönlendirmeye başlarlar. Bu liderler bazen bir yönetici, bazen bir din adamı, bazen bir aydın ya da bir asker olabildiği gibi bazen de genç bir öğrenci olabilir. Osmanlı Devleti'nin bilimsel anlamda batıdan geri kaldığı ve devlete ait kurumların yozlaşmaya başladığı son dönemlerinde de bu türden liderler ortaya çıkmıştı. Bu liderler ufak tefek başarılarına rağmen Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu çöküşten kurtaramamışlardı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılması ve işgallerin başlamasıyla Türk milletinin umutları giderek azalmıştı. Ancak milletin Kurtuluş umudu tamamen tükenmemiş, işgallere karşı teşkilatlanan Milli Mücadele hareketinin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Yeni devletin kurulmasından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türk toplumunu içinde bulunduğu geri kalmışlıktan kurtarabilmek ve müreffeh medeniyetler seviyesine çıkarabilmek! amacıyla yeni bir savaş başlatılmıştı. 
Bu savaşın da başarıya ulaşabilmesi için, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi toplumun her kesiminin, özellikle de Türk gençliğinin bu savaşta yer alması ve yeni liderler yetiştirmesi gerekiyordu. 

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan İnkılapları koruma vazifesini Türk gençliğine vermişti. Ancak Türk gençliği 1930'u yılların başına kadar böyle bir misyonu üstlenme- ye hazır olduğunu gösterememişti. O yıllarda Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Türk gençliğinin Osmanlı Devleti'nin yıkılışı ile Tür- 


I Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 3c; TTK, Ankara, 1989, C.IlI, 5. 89-93. 
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kiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu arasında geçen bunalım devresinde ihmal edildiğini ve bu nedenle Türk gençliğinden bir şey beklenemeyeceğini? savunuyordu. Türk gençliğine yakın isimlerden, Türk Ocakları Reisi Hamdullah Suphi'nin de Türk Ocakları'nda yaptığı toplantılarda, Yakup Kadri ile aynı görüşü savunması? kamuoyunun Türk gençliğine olan güveninin sarsılmasına neden olmuştu. 

Bu durumda Türk gençliği ya kendisine bir çekidüzen vererek üzerine aldığı misyonu yerine getirecek ya da eski ilgisizliğine bir de güvensizlik problemi katarak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin kararmasına yol açacaktı. Türk gençliği böyle bir bunalımın içerisindeyken, Yüksek Mühendis Mektebi Talebe Cemiyeti Reisliği'ne seçilen Tevfik (İleri) Bey, o günlerde Türk gençliğinin tek temsilcisi olan ve dağınık bir durumda bulunan Milli Türk Talebe Birliği'ni (MTTB) milli amaçlar doğrultusunda faaliyete geçirmeyi planlıyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti idaresinin olduğu, İnkılapları yaşatmak amacıyla memleketteki tüm kuruluşların ve derneklerin çok sıkı bir denetim altında olduğu, hatta çoğunun faaliyetlerinin durdurulduğu bir dönemde, bir talebe derneği olan MTTB'nin, Tevfik Bey tarafından organize edilen faaliyetleri Türk gençlik tarihinde ayrı bir yere sahiptir. 

Gelecek için çok önemli olan şudur ki; yeni nesiller her zaman kendilerini yönlendirecek liderler yetiştirmelidir. Bunu başaramayan nesiller gerilemeye ve yok olmaya mahkumdur*. Öğrencilik yıllarındaki liderlik vasıfları Tevfik İleri'nin meslek hayatı boyunca da çevresindeki insanları etkilemesini ve yönlendirmesini sağlamıştı. 
II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan müsait ortam İleri'nin siyasete atılma kararı vermesinde etkili olacaktı. 

Türkiye Cumhuriyeti, fiilen II. Dünya Savaşı'na girmemesine rağınen savaş sırasında ve sonrasında Türk milleti büyük sıkıntılar 


2 Yakup Kadri, “Bir Milli Kütüphane!”, Milliyet , 30 Mayıs 1929, no:1182, s.İ. 

Hareket, 4 Haziran 1929, no:6, 5.2-3. 

4 Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz?, İstanbul, Yağmur Yayınevi, 
1974, 5.377. 
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yaşamıştı. Bu sıkıntılar, ülkede iktidarda bulunan CHP'ne karşı gizli bir hoşnutsuzluğun ve muhalefetin ortaya çıkmasına neden olmuş, çok partili yaşama geçişle birlikte bu hoşnutsuzluk kurulan muhalefet partileri tarafından açıkça dile getirilmişti. Tevfik İleri de, 1950 
seçimlerinden önce CHP'ne karşı en ciddi muhalefeti yapan parti olan DP'ye katılmıştı. Asıl mesleği mühendislik olan İleri, kısa süren bir Ulaştırma Bakanlığı'nın ardından, büyük umutlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştı. DP dönemi milli eğitim politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında İleri başrolü oynayacaktı. 


Atatürk döneminde, Türk toplumunu milliyetçi ve modern bir kültür yapısına kavuşturmak amacıyla köklü değişiklikler yapılmıştı. Atatürk bu yapıyı koruyacak ve geliştirecek insanları, millileşme ve modernleşme ilkelerine dayalı bir milli eğitim vasıtasıyla yetiştirmeyi düşünmüştü. İnönü döneminde de benzer bir düşünce hakim olmasına karşın bu dönemde Batılılaşmanın baskın bir kültür politikası olarak benimsenmesi Atatürk döneminde ortaya konan millileşme faaliyetlerinin, tamamen yok olmasa bile, zayıflamasına neden olmuştu. Çok partili yaşama geçişle başlayan, ahlaki ve demokratik eğitim tartışmaları, milli eğitimin ilke ve hedeflerinin de değişime uğramasına neden olmuştu, Türk milli eğitiminde değişimlerin ve yeni arayışların başladığı bir dönemde Demokrat Parti iktidara gelmişti. Yaklaşık on yıllık DP dönemi boyunca biri vekaleten olmak üzere toplam üç kez Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Tevfik İleri, yaşamı, çalışmaları ve fikirleri ile DP'nin milli eğitim politikalarına damgasını vurmuştu. 


5 Ali Ata Yiğit, İnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası (1938-1950), Ankara 
Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1990, s.54-55. 


I. BÖLÜM 


ÇOCUKLUĞU, OKUL YILLARI VE ÖZEL HAYATI 


A. AİLESİ VE SOSYAL ÇEVRESİ 


Tevfik (Celal) İleri, 1911 yılında Rize'nin Hemşin kazasında doğmuştu. Babası Hafız Celal Bey, annesi Fatma Hanım'dır. Yöre- de “İmamoğulları” diye tanınan * bu aile geçim sıkıntısından dolayı İstanbul'a taşınmaya karar vermişti. Baba Hafız Celal Bey ilk etapta eşi ile çocukları; Tevfik, Ömer ve Saadet” i İstanbul'a göndermişti. Bu sıralarda Birinci Dünya Savaşı başladığından Hafız Celal Bey İstanbul'a gelememiş ve baba ile aile uzun zaman ayrı kalmıştı”. 


Tevfik İleri'nin çocukluk yılları işte bu savaş ortamında geçmişti. Ekonomik sıkıntılardan kurtulmak amacıyla Rize'den İstanbul'a gelen aile, bu defa da baba Hafız Celal Bey'den ayrı kalmıştı. Bu ayrılık acısına, savaşın getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntılarda eklenince bu dönemdeki birçok aile gibi, Tevfik'in ailesi de çok zor günler geçirmişti. 

Tevfik İleri, yenilgilerle biten savaşlar sırasında İstanbul Fatih'te, eski bir sivil kaymakam mütekaid olan büyükbabasının himayesinde yetişmişti”. Burada ilk önce ilkokulu, ardından Gelenbevi Ortaokulu'nu bitiren (1926) Tevfik, zekası ve çalışkanlığı ile hocalarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yine bu yıllarda ailesi ekonomik olarak zor durumda olduğundan Tevfik bir yandan okuluna devam ederken, diğer yandan da boynuna astığı bir kutu içerisinde sigara kağıdı satarak ailesine katkıda bulunmaya çalışmıştı?. 


Kurtuluş Savaşı'nın başarı ile sona ermesinden sonra, yaralarını sarmaya çalışan bir milletin çocuğu olarak Tevfik bu zor şartlar içerisinde geleceği ile ilgili planlar yapmaya başlamıştı. 


6 “Tevfik İleri İle Röportaj”, Akis, C.XI; 5.190; 1957, s.5. 

7 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 

8 Tevfik İleri özel yaşamından bahsetmeyi pek sevmediği için, bu yıllara ait bilgilerimiz çok sınırlıdır. 

9 HRıdvan Çongur, Büyük Türk Milliyetçisi Tevfik İleri, Ankara, Gaye Matbaacılık A.Ş; 1987; 6.3. 
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Ortaokulu bitirdikten sonra Tevfik ve kardeşi Örer, Maden Mektebi'nin açmış olduğu imtihana girmişlerdi. Bu imtihanda ağabey Ömer birinci, Tevfik ise ikinci olmasına rağmen anne Fatma Hanım çocuklarının madende çalışmalarını istemediğinden Tevfik ve ağabeyi Maden Mektebi'ne gitmekten vazgeçmişlerdi". 


B. YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ 


Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde lise mezunu sayısı az olduğundan ortaokul mezunları yapılan bir imtihanla Yüksek Mühendis Mektebi'ne kabul ediliyorlardı. Gelenbevi Ortaokulu'nu bitirdikten sonra eğitimine iki yıl kadar ara veren Tevfik Bey, 1928 
yılında liseyi okumadan imtihanla Yüksek Mühendis Mektebi'ne girmişti. Tevfik Bey, bu okulu matematiğe olan hevesi ve kabiliyeti nedeniyle tercih etmişti. Tevfik Bey'in bu sıralarda memleket ve cemiyet meseleleriyle neredeyse hiçbir alakası yoktu. O dönemlerde onun için dünyanın en büyük zevki, bir matematik probleminin çözülmesinden ibaretti". Matematik dersine duyduğu ilgiden dolayı, memleket ve cemiyet meseleleriyle ilgilenmeye vakit bulamayan Tevfik Bey'in hayatı, Yüksek Mühendis Mektebi'nin ikinci sınıfından sonra gelişen iki önemli olayla değişmeye başlamıştı. İlk olay şöyle gelişmişti: 

Tevfik Bey ikinci sınıftayken bir vekil, Yüksek Mühendis Mektebi'ni ziyaret etmişti. Vekil yaptığı konuşmada, gençlerden dagarcıklarını doldurarak, doğduğu şehre” akıtmalarını istemişti. Bu sözler üzerine kendisini ayakta bulan Tevfik Bey, Vekil Bey'e dönerek, “Arkadaşlar! Vekil Bey doğru söylüyor, dağarcıklarımızı dolduralım, ama daha sonra nerede ihtiyaç varsa oraya boşaltalım” sözleri ile karşılık vermişti”. Tevfik İleri'nin kendiliğinden oluştuğunu söy- 


10 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 

(1 Cahide (İleri)Aksoy, Babam Tevfik İleri, Ankara, Ayyıldız Matbaası A.Ş; 1977, 
$.405. 

12 Tevfik İleri'nin eşi Vasfiye Hanım, aradan geçen uzun yıllardan dolayı bu vekilin ve 
doğduğu şehrin ismini halırlayamıyor. Yaptığım araştırmalarda da maalesef bu s0- rularıma cevap bulamadım. 

13 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan, 
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lediği bu çıkış, onun kalbinin derinliklerindeki memleket sevdasını ve memlekete hizmet aşkını ilk defa olmak üzere dile getirmişti. 

Tevfik Bey'i memleket ve cemiyet meseleleriyle ilgilenmeye yönelten ikinci olay da, Tevfik Bey ikinci sınıftayken cereyan etmişti. 
Tevfik Bey ve arkadaşları beşinci sınıftaki arkadaşlarının öncülüğü ile okulda kötü yemeklerin verilmesine karşı küçük bir harekete iştirak etmişlerdi. Ancak, kendilerini teşvik eden ağabeyleri, Talebe Cemiyeti İdare Heyeti seçimleri dolayısıyla hareketi durdurmaya karar vermişlerdi. Tevfik Bey ve arkadaşları ise bu hareketi durdurmamışlar ve sınıfça boykotlarına devam etmişlerdi. Neticede harekete geçen okul idaresi bu hareketi bir isyan telakkisi kabul ederek Tevfik Bey'in bazı arkadaşlarını okuldan atmıştı. Okuldan atılan arkadaşlarının acısı ve bu sebeple kendilerine karşı yapılan haksız muameleler, Tevfik Bey'de haksızlıklarla mücadele etme hissini ve şuurunu yaratmıştı. Tevfik Bey artık hayatın sadece bir matematik problemini çözmekten ibaret olmadığını anlamıştı”. 

Bu iki küçük olay Tevfik Bey'i derinden etkilemiş ve onun hayatını değiştirmişti. Bu olaylardan sonra, yalnız matematik problemleri ile uğraşan Tevfik gitmiş, yerine memleket ve cemiyet meseleleriyle ilgilenen ve etrafındakileri korkmadan memleket meseleleriyle ilgilenmeye teşvik eden yeni bir Tevfik gelmişti. 

Tevfik Bey'in memleket ve cemiyet meselelerine ilgisinin oluşmaya başladığı bu sıralarda Mühendis Mektebi'nde; Muhasebe Kulübü, Dans Kulübü, Talebe Cemiyeti ve çeşitli spor kulüpleri etkinliklerde bulunuyordu. Tevfik Bey bunlardan Muhasebe Kulübü ve Talebe Cemiyeti'ne ilgi duymuştu. Önceleri matematik problemleri ile ilgili sohbetler düzenleyen Muhasebe Kulübü, Tevfik Bey'in bu kulübe girmesinden sonra çeşitli cemiyet meseleleriyle ilgili sohbetler yapmaya başlamıştı. Eskisine göre çok daha heyecanlı ve kalabalık geçen bu sohbetler, Tevfik Bey'in, hitap edebilme yeteneğinin gelişmesini sağlamıştı. Bir yandan Muhasebe Kulübü'nün sohbetleri- ne, diğer yandan da Yüksek Mühendis Mektebi Talebe Cemiyeti'nin 


14 Aksoy, a.g.€., 5.5-6. 
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toplantılarına katılmaya başlayan" Tevfik Bey bu cemiyetlerde kendisini kanıtlama fırsatını bulmuştu. 


C. YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ 
TALEBE CEMİYETİ REİSLİĞİ 


Tevfik Bey 1931 yılında, yani dördüncü sınıfta iken, matematik derslerinden ayrılmanın verdiği boşluğu doldurabilmek ve cemiyet meseleleriyle daha yakından ilgilenebilmek amacıyla Yüksek Mühendis Mektebi Talebe Cemiyeti İdare Heyeti'ne girmişti. Bir sene sonra ise bu cemiyete reis seçilmişti (1932). Bu sıralarda bu cemiyet çok klasik ve sınırlı faaliyetlerle iştigal etmekteydi. Tevfik Bey'in cemiyet reisi olmasıyla birlikte, cemiyet üyeleri Mühendis Mektebin- de ilk defa “Arı” isimli bir dergi çıkarmayı başarmışlardı. Bu dergide mühendislerin duygu, düşünce ve heyecanlarının akisleri olan yazılar çıkmıştı. Bu dergi o zamana kadar cemiyet meseleleriyle ilgilenmeyen mühendislerde bir nebze olsun cemiyet meseleleriyle alakadar olma arzusu yaratmıştı"9. Tevfik Bey'in önderliğindeki genç mühendis adayları, Türkiye Cumhuriyeti'nde, mühendisler adına ilk defa bir dergi çıkarmayı başarmışlardı. Ancak, onlar bununla yetinmek istemiyorlardı. Genç mühendis adayları, düzenleyecekleri etkinliklerle memleket meseleleriyle de ilgilenmek istiyorlardı. 


1932 yılı iktisat ve tasarruf haftasında Tevfik Bey'in reisliğindeki, Yüksek Mühendis Mektebi Talebe Cemiyeti, yerli malı kullanma davasında aktif bir rol oynamak amacıyla bir “Yerli Mallar Mitingi” düzenlemeye karar vermişti. Bu karar bütün talebe cemiyetleri- ne bildirilmişti. Gelen olumlu cevaplar neticesinde bir toplantı yapılmış ve mitingde her cemiyet adına bir gencin konuşması kararlaştırılmıştı. Yüksek Mühendis Mektebi adına da Tevfik Bey'in konuşması istenmiş, ancak bazı arkadaşları Tevfik Bey'in yoksulluğundan dolayı uygun kıyafetinin olamayacağını düşünerek, onun konuşma yapmasına karşı çıkmışlardı. Sonuçta diğer arkadaşlarının desteğiy- 
15 A.e., 5.6-7. 


16 A.e., 5.8-10. Kütüphanelerde bu dergiyi bulabilmek için yapılan çalışmalardan maalesef bir sonuç elde edilememiştir. 
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le Tevfik Bey'in konuşmasına karar verilmişti. Ozaman bu olay Tevfik Bey'de büyük üzüntü yaratmış olsa da, daha sonraları Tevfik Bey bu yoksulluğundan duyduğu gururu defalarca tekrar etmişti”. 

Yapılan miting programı gereği; talebe cemiyetleri reisleri, Dârülfunün toplantı salonunda konuşmalarını yaptıktan sonra Taksim Abidesi'ne doğru yürüyerek yollarda yerli malı propagandası yapacaklardı. Tevfik Bey'in konferans salonunda yaptığı gösterişten ve edebiyattan uzak konuşma sırasında, an gelmiş Tevfik Bey'in her cümlesi alkışlarla kesilmiş ve o gün Tevfik Bey, gençliğin “Tevfik Ağabeyi” olmuş, gençliği Taksim Meydanı'na yine o davet etmişti. Tevfik Bey, yol üstünde gençlerin isteği üzerine “Yerli Malı Davası” ile ilgili konuşmalar yapmıştı'9. Başarıyla sonuçlanan, “Yerli Malları Mitingi”, Türkiye Cumhuriyeti'nde yüksekokul gençliği arasında milli bilincin ve birliğin oluşması yolunda atılan ilk adımdı. Bu mitingin organizasyonu Yüksek Mühendis Mektebi Reisi Tevfik Bey tarafından yapılmıştı. Miting sırasındaki mükemmel organizasyonu ile Tevfik Bey, Türk yüksek tahsil gençliğinin bir araya gelmesini ve kaynaşmasını sağlamıştı. 

Tevfik Bey'in konferans salonundaki konuşmasından etkilenen CHP İstanbul İl Reisi Cevdet Kerim Bey, “Arkadaşlarınızla bana gelin ve birliği yeniden kurmaya çalışalım” sözleri ile? bu mitingden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Cevdet Kerim Bey'in sözünü ettiği birlik, bu sıralarda dağınık bir halde olan MTTB idi. 


MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ'NDEKİ FAALİYETLERİ 


1922 “Dârülfunün Grevi” sırasında (12 Nisan 1922) kurulan 
Dârülfunün ve Mekatib-i Âliye Cemiyet-i Merkeziyesi (Üniversite ve Yüksekokullar Öğrenci Birliği), 1924 tarihinde Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) adıyla yeniden örgütlenmişti. Bu sıralarda Türkiye öğrencilerini yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılarda sadece MTTB temsil ediyordu. Takrir-i Sükün Kanunu'nun çıkarılmasın- 
17 Ae, 5.14-16. 


18 A.e.,5.17-18. 
19 Ae, 5.18. 
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dan ve İstiklâl Mahkemeleri'nin kurulmasından sonra bir süre hareketsiz kalan öğrenciler genellikle hükümetin icraatları doğrultusunda etkinlikler düzenliyorlardı?», Öğrencilerle hükümet arasındaki ilişkiler öylesine iç içe geçmişti ki; öğrenciler kendi aralarındaki meselelerin çözümü için dahi hükümete müracaat ediyorlardı”. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına rastlayan bu dönemde, alınan sert tedbirler nedeniyle gençlikten hükümetin icraatları- nın aksine bir hareket düzenlemesini beklemek yanlış olurdu. Ancak, Cumhuriyetin yarınlarına yön verecek gençlerin bu derece pasif bir tutum takınmaları, memleket sorunlarına duyarsız vatandaşların yetişmesiyle sonuçlanabilir, memleketin geleceği tehlikeye düşebilirdi. Bu nedenle gençliğin bir an önce toparlanması gerekiyordu. Fakat olaylar hiç de bu doğrultuda gelişmiyor, gençliğin temsilcisi olan MTTB bir türlü kendisinden bekleneni veremiyordu. 

İç politika meseleleriyle ilgilenemeyen, diğer meselelerde de hükümetin icraatları doğrultusunda etkinlikler düzenleyen MTTB, 
1929 yılından sonra gelişen bazı olaylar sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Olaylar, Yakup Kadri'nin bir makalesinde Türk gençliğini rencide edecek sözler sarf etmesiyle başlamıştı. Yakup Kadri makalesinde; gençlikten bir şey beklenemeyeceğini, onların Umumi Harpte, “ekmek yerine saman karışık hamur ile beslendiklerini”, teşekküllerinin tam olmadığını ve onların bir kıymet olmalarının mümkün olamayacağını ifade etmişti”. Yakup Kadri'nin bu sözlerine, Hareket Gazetesi yazarlarından Peyami Safa ve Suat Tahsin şiddetle mukabele etmişlerdi. Safa ve Tahsin, yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen Türk gençliğinden umutlu olduklarını ifade ediyorlardı. MTTB'de doğal olarak Hareket Gazetesi yazarlarının yanında yer almıştı. Ancak Türk Ocakları Reisi Hamdullah 


20 Alpay Kabacalı, Türkiye'de Gençlik Hareketleri, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınlan, 1992, s.77-78. 

Ali Arslan, Dârülfunün'dan Üniversite'ye, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 1995, 

s.172-173. 

22 Yakup Kadri, “Bir Milli Kütüphane!”, Milliyet, 30 Mayıs 1929, no:1182, s.1. 

23 Peyami Safa, “Biz Sizden Değiliz”, Hareket, 5 Haziran 1929, no:7, 5.2; Suat Tahsin, “Bir Uluma”, Hareket, no:7, 5.1. 
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Suphi'nin Türk Ocakları'nda toplantılar yaparak Yakup Kadri'yi desteklemesi?4; MTTB'ye bağlı bazı öğrencilerin, Hamdullah Suphi'nin, dolayısıyla kendilerini şiddetle eleştiren Yakup Kadri'nin yanında yer almalarına neden olmuştu. Bu ikilik MTTB içinde mücadelelere yol açmış, bu mücadeleler sonucunda, MTTB dağılarak eşyaları bir tarafa atılmıştı?5. Bu tartışmalar gençliği canlandırıp bir araya getireceği yerde, kurulan birliğin de parçalanmasına neden olmuştu. 


Yakup Kadri ve Hamdullah Suphi dönemin iktidarına yakın isimlerdi. MTTB ile bu kişiler arasındaki mücadele ve anlaşmazlık, MTTB'nin 1930 yılında kapatılması ile sonuçlanmıştı. Aynı yıl MTTB yeniden kurulmuştu”. Ancak bu birlik gençleri çatısı altında toplayan, onları “müşterek davaların ateşi ile bir araya getiren bir teşekkül olmayıp, gençlik zümreleri arasına hırsı, kıskançlığı ve çekememezliği sokan bir müessese” halinde faaliyetlerini sürdürüyordu. 1932 yılına gelindiğinde MTTB zâhiri faaliyetlerini de tatil etmiş, birliği oluşturan yüksek okulların ve fakültelerin talebe cemiyetleri arasındaki bağ zayıflamıştı”. Zâhiri faaliyetlerini tatil eden ve dagınık birlikler halinde çalışmalar düzenleyen MTTGB, bu yıllarda bir öğrenci birliği olmaktan çok uzaktı. “Yerli Mallar Mitingi” sırasında, Tevfik Bey'in önderliğindeki gençliğin yeniden kaynaşarak organize bir milli hareket düzenlemesi üzerine CHP İstanbul İl Reisi Cevdet Kerim, Tevfik Bey'e MTTB'ni yeniden canlandırmasını teklif etmişti. 
Böylece Tevfik Bey, milli amaçlar doğrultusunda yeniden canlandırmayı düşündüğü birlik için resmi onayı almış oluyordu. Tevfik Bey bu birliği 1933 yılındaki MTTB Kongresi'nde sağlamayı düşünüyordu. Kısa bir süre içerisinde hazırlık toplantıları yapılmış Tevfik Bey Kongre Başkanı seçilmişti?9. Bu sıralarda gelişen Vagon-li Hadisesi Tevfik Bey'in MTTB'ni faaliyete geçirmesini daha da kolaylaştıracaktı. 


24 Hareket, 4 Haziran 1929, no:6, s.2-3. 

25 Aksoy, a.g.e., 5.13. 

26 Muammer Taylak, Öğrenci Hareketleri, Saltanat, 11. Meşrutiyet ve 1. Cumhuriyet, Ankara, Başnur Matbaası, 1969, s.107-108. 

27 Aksoy, a.g.€., 5.21-22. 

28 Cumhuriyet, 24 Şubat 1933, no:3162, 5.3. 
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1. Vagon-li Hadisesi 


24.02.1933 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Belçika kökenli; Yataklı Vagon-li (Wagons lits) Şirketi Türkiye temsilcisi Jannoui'nin, şirket memurlarından Naci Bey'in telefonda Türkçe konuşmasına kızarak; “Hangi dille anırıyorsun? Bilmiyor musun ki burada resmi lisan Fransızca'dır?” diyerek bu memurun işine son verdiği haberi yer almıştı?. Bu olaydan hem Türk halkı hem de Türk gençliği gayet müteessir olmuştu. 


Eskiden bu tür hadiselere ses çıkarmayan gençliği “Yerli Mallar Mitingi”nden sonra bir heyecan sarmıştı. Bu olayın verdiği heyecan da eklenince gençler, Fen Fakültesi'nde bir toplantı yapmışlar, Hukuk talebelerinin itirazlarına rağmen, ertesi sabah saat beş buçukta Galatasaray'da toplanarak Vagon-li Şirketi'nin camlarını kırmayı ve kaçmayı kararlaştırmışlardı?”. 

Hükümetin tasvip etmeyeceği böyle bir olayın gerçekleşmesi durumunda, Tevfik Bey'in yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğü MTTB, bir daha kurulmamak üzere dağıtılabilirdi. Ancak Tevfik Bey'in önderliğindeki Türk gençliği, Türk diline yâpılan hakarete karşı sert de olsa böyle bir tepki vermeyi uygun görmüştü. 


25 Şubat 1933 sabahı Vagon-li Şirketi önünde toplanan gençler, “Bu memlekette Türk ve Türkçe hakimdir” diyerek ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla şirket kepenklerini yere indirip, odalara girerek büro eşyalarını kırıp dökmüşlerdi. Gençler aynı binada bulunan ve yabancılara ait diğer iki şirkete ise dokunmamış, ancak buralarda bulunan Atatürk fotoğraflarını, “Sizler bu fotoğraflara layık değilsiniz” diyerek alıp götürmüşlerdi. Daha sonra Karaköy'e doğru harekete geçen gençler, Vagon-li Şirketi'nin Karaköy'deki şubesinin de camlarını kırmışlardı. Ardından Bâb-ı Âli'ye doğru yürüyen gençleri burada Peyami Safa karşılamış ve “Türk Dili'ne dil uzatanların dilleri kurusun” sözleriyle gençleri bir kez daha coşturmuştu3!, 

29 Cumhuriyet, 24 Şubat 1933, no:3162, s.3. 


30 Aksoy,a.g.e., 5. 22-23. 
31 Cumhuriyet, 26 Şubat 1933, no:3164, s,1,27 Şubal 1933, no:3165, s.1. 
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Vagon-li Hadisesi'nden sonra İstanbul Polis Müdürü Fehmi Bey, Tevfik Bey ve arkadaşlarını odasına çağırarak böyle bir olayın tekrarlanmasını engellemek maksadıyla kısmen tehdit yollu tavsiyelerde bulunmuştu. 


Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Vagon-li Hadisesi'ni değerlendiren Yunus Nadi, Vagon-li Şirketi temsilcisinin yaptığı harekete karşı yapılanların az bile olduğunu ifade ederek, bu hareketinden dolayı Türk gençliğini haklı bulmuştu33. Meşrü olarak düzenlenen Yerli Mallar Mitingi'nden sonra düzenlenen bu gayrı meşru milli hareket, Türk gençliğinin milli meseleler karşısında, sessiz kalmayacağını ve her şeye rağmen tepkisini ortaya koyacağını gözler önüne sermişti. 

Olaydan sonra MTTB'ne tebrik telgrafları gelmesi ve olaya karışanların cezalandırılmaması, olayın MTTB-Hükümet işbirliğiyle gerçekleştirildiği, en azından hükümetin olup bitenlere seyirci kaldığı izlenimini" verse de, Yerli Mallar Mitingi'nden sonra milli heyecanı artan gençlerin ve MTTB'nin bu harekette aktif rol oynadığı ortadadır. Bu olay her ne kadar şiddete yönelik, sert bir harcket olsa da Beyoğlu gibi kozmopolit bir semtte, yabancılara ait diğer müesseselere zarar verilmemesi, Tevfik Bey'in önderi olduğu Türk gençliğinin, o yıllarda sahip olduğu bilincin ve hoşgörünün göstergesidir. 


2. “Türkçe Konuş” Mitingi 


Vagon-li olayından sonra da yükseköğrenim öğrencileri Türkçe konuşulması konusunda bir takım çalışmalar yapmışlardı. Gençler öncelikle, İstanbul'daki yabancı şirketlerin adlarını değiştirmelerini sağlamak üzere MTTB içerisinde bir “Dil Mücadele Cemiyeti” kurulmasına karar vermişlerdi5. Vagon-li Hadisesi'nden sonraki psiko- 


32 Aksoy,a.g.e., 5.33. 

33 Yunus Nadi, “Vagon-li Şirketi'nde Çirkin Bir Hadise”, Cumhuriyet, 26 Şubat 1933, 
no:3164, s.1-2. 

34 Kabacalı, a.g.e,, 5.82. 

35 Cumhuriyet, 27 Şubat 1933, no:3165, 5.6. 
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lojik ortam içerisinde gençlerin böyle bir mücadeleye karar vermeleri, onların Türkçe konuşulması konusundaki hassasiyetlerini bir kez daha göstermişti. Ancak Vagon-li Hadisesi'nde gençlerin kullanmış olduğu yöntem, İstanbul'da yaşayan azınlıklar arasında huzursuzluk yaratabilirdi. MTTB Reisi Tevfik Bey de bu durumun farkına varmıştı. Tevfik Bey, 3 Mart 1933 Cuma günü İstanbul Halkevi'nde toplanan MTTB Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yapılacak işlerin sükünet ve şuur içerisinde yapılması gerektiğine dikkatleri çekerek, gençlerin “şirket isimlerinin değiştirilmesi” gibi basit işlerle meşgul olmalarının doğru olmadığını ifade etmiş ve bundan vazgeçilmesini önermişti. Reis Tevfik Bey'in bu önerisi kabul edilmiş ve gençler bu amaçlar doğrultusunda bir miting düzenlemeye karar vermişlerdi", Tevfik Bey yaptığı konuşmayla yabancı şirket isimlerinin değiştirilmesi gibi, azınlıklar arasında huzursuzluk yaratabilecek bir faaliyeti engellemenin yanısıra gençlerin, Türkçe'yi hakim kılmak için yaptığı çalışmalara yeni bir boyut ve şuur kazandırmıştı. 


3. 1933 MTTB Kongresi ve Tevfik Bey'in Reis Seçilmesi 


Tevfik Bey'in, adı var kendisi yok bir halde olan MTTB'yi yeniden faaliyete geçirebilmek amacıyla kongre çalışmalarını başlattığı günlerde cereyan eden Vagon-li Hadisesi, Türk yüksek tahsil gençliğinin milli meselelerdeki hassasiyetini göstermiş ve bu hadiseden sonra Tevfik Bey'in MTTB Kongresi'ni toplaması daha da kolaylaşmıştı. 


Hazırlık çalışmalarının ardından Tevfik Bey'in başkanlığında toplanan kongrede, eski idare heyetinin icraatları tenkit edilmiş, yapacağı neşriyat ve etkinliklerle gençliği kahve köşelerinden kurtaracak yeni bir idare heyetinin işbaşına gelmesinin zaruri olduğu kanaatine varılmıştı. Daha sonra reis seçimine geçilmiş; Tıbbiye- den Zeki Bey ve Mühendis Mektebi'nden Tevfik Bey arasındaki yarışı, Tıbbiyelilerin de büyük bir kısmının oyunu alan Tevfik Bey kazanmıştı”. 


36 Cumhuriyet, 4 Mart 1933, no0:3170, s.2. 
37 Cumhuriyet, 1l Mart 1933, no:3177,s.2. 
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MTTB'nin 1933 kongresinde, uzun yıllar kahve köşelerine mahkum olmuş ve memleket meselelerine karşı son derece ilgisiz kalmış olan Türk gençliği, kendisine karşı bir özeleştiri yönelterek gençliğin, o dönemlerde içinde bulunduğu mevcut durumu gözler önüne sermişti. Gençliği bu durumdan kurtarma görevi ise, yaptığı çalışmalarla Türk gençliğinin kendisine bir çekidüzen vermesini sağlayan, “Tevfik Ağabey”e verilmişti. Tevfik Bey, reis seçildikten sonraki çalışmalarıyla da bu teveccühe ve sevgiye ne kadar layık olduğunu ispatlayarak Türk gençliğinin gönlünde taht kuracaktı. 


4. MTTB'nin “Bozkurt” u Kendine Amblem Kabul Etmesi 


MTTB 1933 kongresi sırasında “Bozkurt” amblemini kendine sembol olarak kabul etmişti. Ayrıca bu toplantıda öğrenciler için ortak bir kasket seçilmesi ve bu kaskette “Bozkurt” ambleminin yer almasına da karar verilmiştis9, Böylece gençler uzun süredir yaptıkları milliyetçi çalışmaları, Türk tarihinde özel bir yeri olan “Bozkurt”u amblem seçerek sembolleştirmişlerdi. 


5. 18 Mart Şehitleri Anma Töreni 


Türk büyüklerini ve vatana hizmet etmiş olan Türk şehitlerini anmayı milli bir görev bilen MTTB, 10 Mart 1933 tarihli toplantısın- da 18 Mart 1933 şehitleri anma törenine gençlerin topluca katılmasını kararlaştırmıştı. Bu karara uyan gençler 18 Mart tarihinde anma töreninde topluca yer almışlardı. MTTB Reisi Tevfik Bey, şehitlere şöyle seslenmişti: 

-“Aziz ölüler!.. Bakınız!.. Türk çocukları sizi, namınızı anmağa geldi. Muhterem ve kutlu ölüler, bakınız Türk kızları karşınızda resimlerinizi başlarında nasıl taşıyorlar...”. 

MTTB'nin katılımıyla 18 Mart şehitlerini anma töreni, daha önceki ruhsuz, heyecansız ve sessiz anma törenlerinden farklı olarak, muazzam ve milli bir cenaze merasimine dönüşmüştü”. 


38 Cumhuriyet, |Il Mart 1933, no:3177, 5.2; Taylak, a.g.e., 5.122-123. 
39 Cumhuriyet, 17 Mart 1933, Birlik,C.1,S.1; 1933, s.1-3, 
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Bu anma töreni sırasında MTTB, bayraklarıyla ön saflarda dururken onların protokol gereği arka tarafa alınmaları icap etmiş bunu yapma görevi de Reis sıfatı dolayısıyla Tevfik Bey'e verilmişti. Tevfik Bey bunu yaparken biraz çekinmiş, ancak, arkadaşları onu dinleyerek kendilerine ayrılan yere geçmişlerdi*, Bu olayda Tevfik Bey'in ikna kabiliyeti ve gençler üzerindeki tesiri ön plana çıkmış, gençlerin ona olan itimadı ve sevgisi Tevfik Bey'in cesaretini daha da arttırmıştı. 


6. Dil Seferberliği 


Tevfik Bey'in önderliğindeki MTTB, 23.03.1933 günü Dârülfunün konferans salonunda yapılan “vakur ve heyecanlı” bir toplantıdan sonra Dil İnkılabı'nda vazife almaya karar vermişti. Bu karara göre, MTTB üyeleri Türkçe bilmeyenler için Halkevlerinde kurslar açacak, dilimize giren yabancı kelimelerin kullanılmamasına özen gösterecek, yazları da köylere giderek İnkılap ve Cumhuriyet hakkında halkı aydınlatacaklardı. Bu kararların alınmasında başrolü oynayan Tevfik Bey de düşüncelerini, “... Türk gençliği dilsiz gibidir. Bunun için bir gençlik mecmuası çıkaracağız ... Türk, kalk, yürü, çalış ve bütün varlığınla dil seferberliğine iştirak et” şeklinde ifade ederek dilde Türkçülük adına bir kampanya başlatmıştı. Alınan bu kararlar, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Başbakan İsmet Paşa ve Maarif Vekili Reşit Galip Bey'e bildirilmişti“. Tevfik Bey'in önderliğindeki Türk gençliği, dil seferberliğine katılmayı vazife bilerek, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkçe konuşulmasını özendirmeyi ve böylece Vagon-li türünden hadiselerin tekrarlanmasını önlemeyi amaçlamıştı. 

MTTB, kongre çalışmalarına devam ederken, üyelerine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı gelmişti. Gazi; “Milli ülküye ulaştıran, öz dil yolunda durmadan şaşmaz büyük adımlarla yürümeye verdiğiniz değerden dolayı sizi, överim*?” sözleriyle MTTB'nin bu kararından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. 

40 Aksoy, a.g.e., 5.22-23. 


41 Cumhuriyet, 24 Mart 1933, n0:3190, s.1-3. 
42 Cumhuriyet, 28 Mart 1933, no:3194, s.1-3. 
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Atatürk'ün, Tevfik Bey önderliğindeki Türk yüksek tahsil gençliğini öven bu telgrafı, gençlerin milliyetçi çalışmalarını daha da arttırmalarını sağlamıştı. Tevfik Bey ise Gazi'nin teşvikiyle bu çalışmaları milliyetçi bir program çerçevesinde sürdürmüştü. Çalışmaları hakkında bir de basın toplantısı düzenleyen Tevfik Bey; MTTB'nin, Türk gençliğine Anadolu'yu tanıtmak aracıyla geziler düzenleyeceğini, milli günlerin mana ve önemini anlamaya ve anlatmaya çalışacağını, Türk büyüklerinin ve şehitlerinin unutulmaması için çalışmalar yapacağını“3 kamuoyuna açıklamıştı. 


7. Marş Kurslarının Açılması 


Cumhuriyet'in onuncu yılına yaklaşılmasına rağmen, Milli Marş'ın kitlelere mal olmaması basında tepkilere neden olmaktaydı. Yüksek öğrenim gençleri arasında dahi Milli Marş'ı bilmeyenlerin bulunması ve Avrupa'ya giden gençlerin “Hamsi Koydum Tavaya” türküsünü Milli Marş diye okumaları yüksek öğrenim gençlerinin basından yoğun tepkiler almalarına neden olmuştu. Gençlere yöneltilen tepkilerin haklılığını teslim eden MTTB, bu konuda basınla birlikte hareket etmişti**, Abidin Daver'in Milli Marş'ın İstanbul Radyosu'nda çalınması için yazdığı bir makaleden“ sonra yüksek öğrenim gençleri de İstanbul Radyosu'nu Milli Marş'ı çalmaya davet etmişlerdi. Bu amaçla Abidin Daver'i ziyaret eden Tevfik Bey, İstanbul Radyosu'nda Milli Marş'ın plakla değil orkestra tarafından çalınmasını istemişti*€, Ancak bu girişimlerden bir sonuç alınamamıştı”. 

Bütün ısrarlara rağmen İstanbul Radyosu'nun Milli Marş'ı yayınlamaması üzerine Tevfik Bey başkanlığındaki MTTB, halka ve gençlere Milli Marş'ı öğretmek üzere konservatuarla temas kurmuş, Eminönü, Beşiktaş ve Fatih Halkevlerinde marş kursları açılmıştı. 


43 Cumhuriyet, 28 Mart 1933, no:3194, s.1-3. 

44 Ali Arslan, “İstanbul Yüksek Öğretim Gençliğinin İstanbul Radyosu'nda İstiklal 
Marşı'nın Okunması İçin Yaptığı Mücadele ve İstiklal Marşı'nı Öğretme Çabaları (1933)”, Güneyde Kültür, C.7, 5.76, 1995, 5.11-13. 

45 Abidin Daver, “Milli Marş ve Radyo”, Cumhuriyet, 12 Mart 1933, no:3178, .1-3. 

46 Abidin Daver, “Gençlik ve Milli Marş”, Cumhuriyet, 30 Mart 1933, no:3196, s.1-3. 

47 Arslan, a.g.m., 5.13. 
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MTTB bir de tebliğ yayınlayarak vatandaşların nerede olurlarsa olsunlar Milli Marş'ı duydukları zaman ayağa kalkmalarını ve hürmet vaziyetine geçmelerini istemişti, Bu çalışmalar vesilesiyle bir araya gelen gençler hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de ortak bir amaç etrafında kenetleniyorlardı. MTTB de milli meselelerde kayıtsız kalmıyordu. 


8. Razgrat Olayları'nı Protesto Mitingi 

Bulgaristan ile siyasi ilişkilerimizin görünürde en iyi olduğu bir dönemde, Bulgaristan'ın Razgrat kasabasına bağlı Deliorman'dan gelen bir haber Türkiye'de büyük bir infial uyandırmıştı. Habere göre; Deliorman'daki Türk mezarlığı çoğu liseli talebelerden oluşan, elleri kazmalı, baltalı yüzlerce Bulgar tarafından tahrip edilmişti. 
Bunlar, evvela bekçi kulübesini tutuşturup yakmışlar, bundan sonra da duvarları yıkarak mezarlığa girmişler, kabirlerden çıkardıkları cesetleri ve kemikleri etrafa atıp kaçmışlardı. Bulgar makamlarına başvuran Türkler, yetkililerden hiçbir cevap alamamışlardı#*. 

Bulgar Elçisi Ankara'da hadiseyi kabul etmiş, Bulgar Başvekili Gospadin Muşanof da bu hareketin halkın dini hislerine karşı yapılmış bir hareket olmadığını, mücrimlerin en kısa zamanda adliyeye teslim edileceklerini ifade etmişti59. Fakat bu cevabın Türk gençliğini ve kamuoyunu tatmin etmesi mümkün değildi. 


Memlekette sadece gençlikte değil herkeste umumi bir heyecan vardı. Bunun bilincinde olan MTTB, bu hadiseye mukabele etmek ve bir miting düzenlemek amacıyla valilikten izin istemiş, ancak bu izni alamamıştı. Bu arada, İstanbul'da Yunan ve Romen talebeler bulunuyordu. MTTB onlar için şehir tiyatrosunda “Türk Gecesi” adıyla bir gece düzelemişti. (19.04.1933) Geceyi açış konuşmasında Tevfik Bey'in, “... Razgrat da Türk ölülerinin kemikleri sızlamıştır. Bu bütün Türklerin yüreğini yakmıştır. Bu geceyi erteleyecektik. 
Ancak, Romen ve Yunan misafirlerimizin de bu geceyi görmelerini 


48 Cumhuriyet, 15 Nisan 1933, no:3212, 5.3. 
49 Cumhuriyet, 17 Nisan 1933, no.3214, s.I. 
50 Taylak, a.g.e., 5.127. 
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istedik. Gözlerimiz yaşlı olarak perdeyi açıyoruz” sözleri ile başlayan konuşması gençlikte büyük bir tesir bırakmıştı. O gecenin sabahında üç beş genç, Tevfik Bey'in kapısını çalarak, ondan Bulgarlara nasıl bir cevap verilebileceği konusunda fikrini sormuşlardır. Tevfik Bey fikrini açıkladıktan sonra, izinsiz gösteriye karşı olduğunu ifade etmişse de olayları kontrol altında tutabilmek amacıyla, gençlerle birlikte Pangaltı'daki Bulgar Konsolosluğu önünde toplanarak, Bulgar mezarlığına gitmeye ve bütün medeni dünyanın gözleri önünde Bulgar mezarlığına çiçek serperek, dünyaya Türk'ün mert, âlicenap ve insani varlığını bir kere daha duyurmaya karar vermişti9!, 

Tevfik Bey bu sıralarda son sınıfta olmasına rağmen, böyle milli bir mesele uğrunda tutuklanmayı ve okuldan atılmayı göze almış ve MTTB reisi sıfatıyla olaya iştirak etmeye karar vermişti. Tek parti yönetiminin oldukça etkili olduğu bu dönemde hükümetin izin vermediği bir gösteri düzenlemek, Tevfik Bey'i ve MTTB'ni dönüşü olmayan bir yola doğru götürebilirdi. Ancak, milli hisleriyle harekete geçen Tevfik Bey ve arkadaşları için bütün bunlar bir anlam ifade etmiyordu. Onlar için yapılması gereken, ne pahasına olursa olsun Bulgarlara en güzel cevabı vermekti. 


20 Nisan 1933 Perşembe günü saat 17.00'ye doğru gençler küçük gruplar halinde Bulgar Konsolosluğu önünde toplanmaya başlamışlardı. Bu sıralarda milli duygularına hakim olamayan bazı gençler binanın içine girmeye çalışınca, polisle karşı karşıya gelmişlerdi. Bunu gören Tevfik Bey hemen olay yerine doğru giderek bir arabanın üstüne çıkmış ve heyecan yaratan bir konuşma yaparak, yapılacak işin ne olduğunu anlatmış, arkadaşlarını yatıştırmıştı. Ardından Bulgar mezarlığına doğru harekete geçen gençler mezarlığa çelenklerini bırakarak; “Bulgarlar bizden insanlık ve medeniyet dersi almalıdır. Biz ölülere hakaret değil, böyle hürmet ederiz” diyerek, Taksim Abidesi'ne doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Yolda polisle öğrenciler arasında ufak tefek çatışmalar olmuş, başta MTTB Reisi Tevfik Bey olmak üzere toplam seksen talebe gözaltına alınmıştı. Yapılan 


5I Aksoy, a.p.e., 5.25-29. 


34 Tevfik İleri Curnhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı 


tahkikatın ardından aralarında Tevfik Bey'in de bulunduğu yirmi üç genç tutuklanmıştı52. 


Gösteriler sırasında, Bulgaristan'da Türk milletine ve onun ölülerine duyulan öfkeye karşı, aynı derecede nahoş bir tepkinin ortaya çıkmasını, MTTB Reisi Tevfik Bey yerinde ve zamanında yaptığı müdahalelerle önlemişti. Böylece Bulgaristan'a ve dünya kamuoyuna unutulmayacak bir ibret dersi verilmişti. Olaylar sırasındaki yatıştırıcı tavrı ve yönlendirici hareketleriyle Tevfik Bey, gençlerin kendisine verdiği “Ağabey” ünvanına ne kadar layık olduğunu bir kez daha ispatlamıştı. 


Razgrat olayları sonrasında Belçika ve Finlandiya talebe cemiyetleri, MTTB'ne gönderdikleri mektuplarında; “...Siz dünyaya ölü- ye nasıl hürmet edileceğini öğrettiniz” sözleri ile Türk öğrencilerine tebriklerini sunmuşlardı5, 

Tevfik Bey önderliğindeki Türk gençliğinin bu asil davranışı İstanbul halkı tarafından da hayranlıkla karşılanmış ve İstanbul halkı bu olayı uzun zaman unutamamıştı"4. 

Hükümetin ise bu olayda gençliğin sergilediği tutumu tasvip ettiğini pek söyleyemeyiz. Hükümet olay günü yayınladığı bir bildiriyle; ülkede yetkisiz kuruluşlar tarafından bu gibi uygunsuz hareketlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla MTTB'nin feshine karar verdiğini açıklamıştı55. Hükümetin sergilediği bu olumsuz tutum dünya genelinde Türklük için yapılabilecek bir propagandayı engellemişti.5* 

Kapatılma kararını alan MTTB delegeleri, Hükümet yetkilileri- ne ve Gazi Mustafa Kemal'e Birliğin kapatılmaması için ricada bulunmuşlardır. 25 Nisan 1933 günü, MTTB delegeleri, tutuklu reislerinden ve arkadaşlarından yoksun bir kongre toplayıp birliğin geleceğini görüşürlerken, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı gelmişti. 
Bu cevap aynen şöyleydi; 

52 Cumhuriyet, 21 Nisan 1933, no:3218, s.1-3. 
53 Aksoy, a.g.e., 5.35. 
54 İlhan Darendelioğlu, Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, *y.y”; 1968, 5.63-64. 


55 Cumbhuriyet, 21 Nisan 1933, no:3218,s.1-3. 
56 Aksoy, a.g.e., 5.35. 


Dr. Abdurrahman Bozkurt 35 


“Gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik her türlü faaliyetlerinde Cumhuriyet kanunları- na ve Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kaidelerine riayetkâr bulunmaya da dikkatli olmalıdır. Cumhuriyet Hükümetleri'nin milli meselelerde vazifesini bilir olduğuna ve kanunların ve adli kuvvetlerin adaletine emin olunuz””. 

Mustafa Kemal Paşa'nın bu cevabının ardından Tevfik Bey ve arkadaşları toplam altı gün tutuklu kaldıktan sonra Cumhuriyet'in onuncu yılı nedeniyle çıkarılan aftan yararlanarak serbest bırakılmışlardı. Yine bu af nedeniyle gençler aleyhine açılan “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet” davası da 15 Kasım 1933 tarihinde iptal edilmiştiâ. 

Razgrat Olayları'ndan sonra MTTB'nin faaliyetlerine son verdiğini duyuran hükümetin, MTTB'nin bu olaylardan sonraki faaliyetlerine ses çıkarmamış olması, hükümetin bu kararı uygulamaktan vazgeçtiğini göstermektedir. Bunda Gazi'nin telgrafının etkili oldugu söylenebilir. 

Tevfik İleri anılarında; hapiste bulundukları sıralarda kendilerine Ahmet Ağaoğlu kaynaklı bazı haberler geldiğinden bahseder. 
Buna göre, Mustafa Kemal Paşa, Razgrat olaylarını haber aldıktan sonra, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü'yü çağırarak, ona tutuklu bulunan gençler hakkındaki fikirlerini sormuş Tevfik Rüştü; “Paşam vatanperverlik kolay değildir. Bu gençleri vatanperverliklerinden dolayı mahkum eder ve böylece onları mükafatlandırırız. Bulgar dostlarımıza da, bakın sizinle o kadar dostuz ki kendi gençlerimizi dahi mahkum ettik deriz ve meseleyi iki cephesiyle halletmiş oluruz” demiş. Mustafa Kemal ise “.... Sen bu kadar anlarsın. Biz senin gibi yaparsak arkamızda görmek istediğimiz gençliği karşımızda görürüz” diyerek, Şükrü Kaya'ya “Bu işi sen hallet” emrini vermişti. İşte Tevfik İleri tutuklanmalarından altı gün sonraki tahliyelerini Gazi'nin bu müdahalesine bağlamıştı#*. 

57 Cumhuriyet, 28 Nisan 1933, no:3225, s.13. 


58 Darendelioğlu, a.g.e., 5.64. 
59 Aksoy, a.g.e., 5.36. 
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Tevfik Bey önderliğinde düzenlenen Razgrat olaylarını protesto mitingi, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever Türk gençliğinin düzenlediği ilk ve en kapsamlı gençlik hareketi idi. Türkiye'de tek parti idaresinin olduğu bir dönemde, hükümetin izin vermediği bir hareket olarak da dikkati çeken bu hareket, Türk gençliğinin milli meseleler karşısındaki hassasiyetini göstermişti. Bu duyarlılığı gören Gazi Mustafa Kemal Paşa da gençlere, hem ikaz hem de takdir niteliğinde bir telgraf göndermişti. Mustafa Kemal Paşa telgrafında, istenmeyen olayların yaşanmaması için, milli meseleleri hükümete bırakmanın gerekliliğini vurgularken, “...Gençliğin hassas ve milliyetçi yetişmesinin kendi arzuları olduğunu” belirterek, Türk gençliği tarafından düzenlenen bu hareketten memnuniyetini üstü kapalı da olsa dile getirmişti. Razgrat Hadisesi'nder sonra tutuklanan gençlerin kısa bir süre içerisinde tahliye edilmesinde ve MTTB'nin kapatılmasından vazgeçilmesinde, büyük bir olasılıkla bu memnuniyetin etkisi vardır. 


Tevfik Bey önderliğinde zorlu badireler atlatan, buna rağmen faaliyetlerini sürdüren MTTB, Tevfik Bey'in okuldan mezun olmasından sonra faaliyetlerini azaltmış ve 1935 yılında kapatılmıştı**. 


9. MTTB'nin Mecmuası “Birlik” 


Tevfik Bey'in reisi olduğu MTTB, Türk gençliği adına bir ilkedaha imza atarak, daha önce kararlaştırıldığı üzere “Birlik Mecmuası”nı çıkarmayı başarmıştı“, Birlik Mecmuası'nın ilk sayısı 2 Temmuz 1933'te çıkmıştı. Bu ilk sayıyı Tevfik Bey, arkadaşları Adnan Cemgil ve Adnan Ötüken Bey'ler ile mecmuanın çıktığı gece satmayı başarmışlardı. Birlik Mecmuası ilk sayılarında, memleket meselelerine ve milli meselelere oldukça fazla yer vermişti. Ecnebi Mektepler meselesi, Genç Hıristiyan Cemiyeti'ni (Y.M.Ç.A.) boykot, kötü bayrak asanların listeler halinde teşhiri, Türk halkına ve Türk kanunlarına saygı göstermeyen Tramvay Şirketi ile mücadele, Çanakkale'ye 


60 Arslan, a.g.e., 5. 437. 
61 Birlik, C.I.S.I, 1933. 


Dr. Abdurrahman Bozkurt 37 


bir abide yapılması gibi konular hassasiyetle işlenmişti*2, “O zaman gazeteler serbestçe yazamadıklarından “Birlik Mecmuası” kısa bir süre içerisinde; hür sese, doğruyu haykıran sese, kötülüklerle mücadele eden sese hasret kalmış halkın mecmuası olmuş” sadece gençlerden değil toplumun her kesiminden ilgi görmüştü. Bu yönleriyle “Birlik Mecmuası”; sadece Türk gençlik tarihinde değil, Türk matbuat ve demokrasi tarihinde de üzerinde önemle durulacak bir mecmuadır. Tevfik Bey bu mecmuada yazılar yazmış ve bu mecmuanın üçüncü sayısının çıkacağı sıralarda okuldan ayrılarak meslek hayatına atılmıştı”. 

Tevfik Bey, okuldan mezun olmadan çok kısa bir süre önce bir mecmua çıkartılması fikrini hayata geçirerek Türk yüksek öğrenim gençliğinin millet ve memleket meseleleri hakkındaki fikirlerini, matbuat yoluyla açıklamalarını sağlamıştı. 


10. Çanakkale Abidesi Fikri 


1933 yılı temmuz ayı içerisinde MTTB Reisi Tevfik Bey dokuz arkadaşıyla birlikte Türk şehitlerinin mezarlarını ziyaret etmek amacıyla Çanakkale'ye gitmişlerdi. Ancak gördükleri kötü manzara karşısında oldukça müteessir olan Tevfik Bey ve arkadaşları, şehitlerimizin kemiklerini bir araya getirdikten sonra üzerine, “Türk tarihinin en şanlı savaşlarından birini yaratmış olan ölülerimize abide istiyoruz” sözleri olan bir levha koymuşlardır“4, 

Tevfik Bey İstanbul'a döner dönmez Çanakkale'nin içler acı- 

-sı durumunu sert bir üslupla Birlik Mecmuası'nda kaleme almıştı. 
Şimdi bu yazıdan bazı bölümler sunuyoruz; 


“...Seddülbahir'de ölen oğlunu ziyarete gelen bir İngiliz kadını, Türk şehitlerine de bir çelenk götürmek istiyor... Ve soruyor: Seddülbahir'de Türk abidesi var mıdır? Nerededir? Türk 


62 Tevfik Bey'in bu mecmuadaki yazılarına yeri geldikçe yer vereceğiz. 

63 Aksoy, a.g.e., s.40-45; Tevfik Bey'in meslek hayatına atılmasından sonra da Birlik 
Mecmuası bir süre daha yayınına devam etmişti. 

64 Darendelioğlu, a.g.e., 5.59. 
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kafalarına ehram yapılan Seddülbahir'de çelenk konulacak bir Türk abidesi yoktur. Abide büyük kelime... Bir dikili taş bile yok... Son söz: Abide ... Abide istiyoruz... Ve bu işle uğraşması icap edenleri vazifeye davet ediyoruz”65, 


Çanakkale ziyaretinden sonra Tevfik Bey'in Birlik Mecmuası'na yazdığı bu satırlar, onun içinde bulunduğu halet-i ruhiyeyi en güzel şekilde ifade etmektedir. Tevfik Bey yazısında, Çanakkale'deki içler acısı vaziyeti anlatarak memleketi uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin hatırasına bir abide yapılması fikrini Türkiye'de ilk defa ileri sürmüştü. 

Tevfik Bey'in bu yazısından sonra onun reisi bulunduğu MTTB Çanakkale'ye bir abide yapılması sorumluluğunu üzerine alarak, Cemiyetler Kanunu'na göre yurtta iane toplamak üzere hükümete müracaat etmiş, hatta Yüksek Mühendisler aralarında bir abide projesi müsabakası yapmışlardı. Ancak, hükümetin izin vermemesi üzerine abide yapılması fikri askıda kalmıştı. 


Tevfik Bey'in Birlik Mecmuası'ndaki yazısından sonra Çanakkale'ye bir abide yapılması için başlattığı kampanyaya Türk matbuatından geç de olsa destek gelmişti; Yunus Nadi; “... Binlerce aferin bu gençliğe” sözleri ile Türk gençliğini bu davranışından dolayı tebrik ederken “7, Abidin Daver Çanakkale'ye abide yapılmasını 


isteyerek Türk gençliğine destek olmuştu“?, 


Mevcut CHP Hükümeti'nin ise Çanakkale'ye abide yapılması fikrini uygulamak için neden ödenek ayırmadığını veya bu işi yapması için MTTB'ye neden izin vermediğini anlamak güçtür. Hükümetin bu olumsuz tavrı nedeniyle abide fikri uzun yıllar sürünceme- 


65 Tevfik Celal, “Abide İstiyoruz”, Birlik, C.I, S.LI, 1933, s.6-8. 

66 Aksoy, a.g.e., 5.41. 

67 Yunus Nadi, “Türk Gençliği Doğru Yolda”, Cumhuriyet, 7 Teşrinievvel 1933, 
no:3384, s.I. 

68 Abidin Daver, “Çanakkale Abidesi”, Cumhuriyet, 14 Teşrinievvel 1933, no:3391, 
s.l. 
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de kalmış, çok gecikmeli olarak 1958 yılında Çanakkale'ye abide yapılması için DP Hükümeti ödenek ayırabilmişti”. 


11. Mühendis Mektebi'nden Ayrılışı 


Tevfik Bey, MTTB reisliğine seçildiği yıl Mühendis Mektebi'nin son sınıfında bulunuyordu. Yoğun geçen bir yılın ardından Tevfik Bey'in MTTB reisliğinden ve okuldan ayrılmasının zamanı gelip çatmıştı. Tevfik Bey'e Mühendis Mektebi'nde bulunduğu süre içerisinde sadece arkadaşları değil aynı zamanda hocaları da büyük ilgi göstermişlerdi. Nitekim mektepten ayrılacağı sıralarda Müdür Muavini Sırı Bey Tevfik Bey'i odasına çağırmış: “Tevfik anlaşılıyor ki sen nereye gitsen rahat durmayacak, cemiyet işleriyle uğraşacak, mücadele edeceksin. Biz bu işlerde senin muvaffak olman için senin İstanbul ya da Ankara'ya tayin ettirilip hukuk tahsili yapmanı uygun görüyoruz” demişse de Tevfik Bey, bir an önce hayata atılmak istedi-Binden, bu teklifi kabul etmemişti”. Tevfik Bey'in bu teklifi kabul etmeyişi onun hayata atılmayı istemesinden başka, vatanına olan aşkından ve hizmet hissinden kaynaklanıyordu. 

Takrir-i Sükün Kanunu'nun çıkmasından ve İstiklâl Mahkemeleri'nin kurulmasından sonra ülkede kontrolü ele geçiren ve değişik oluşumlara izin vermek istemeyen hükümet, CHP İstanbul İl Reisi Cevdet Kerim Bey vasıtasıyla MTTB'ni CHP'nin bir kolu haline getirmek istemişse de Cevdet Kerim Bey'in desteğiyle MTTB'ni canlandıran Tevfik Bey buna izin vermemişti”. Buradaki tavrıyla Tevfik Bey, gençliğin iç politika meselelerine alet edilmesini önlemek istemiş ve bunu da başarmıştı. 

Tevfik Bey'in MTTB reisliğine getirilmesinden sonra yüksek tahsil gençliğinin takındığı tutumu, Alpay Kabacalı “şoven” bir tutum olarak nitelendirmişse de”, yazarın “şoven” diye nitelendirdi- 
69 Ulus, 19 Şubat 1958, no:12562, s.1. 

70 Aksoy, a.g.€., 5.47. 


71 Aksoy, a.ğ.€., 5.37-38. 
72 Kabacalı, a.g.e., 5.78. 
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ği tutum, saf bir vatan sevgisinin ve milliyetçilik duygusunun eyleme dönüştürülmesinin ötesinde bir şey değildi. Kaldı ki, Atatürk'ün yaşadığı bir dönemde Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının dışına çıkılmasına, hele de “ırkçı”, “şoven” bir anlayış doğrultusunda hareket edilmesine ne hükümetin ne de Atatürk'ün müsamaha etmesi bek- 


lenemezdi. 

Tevfik Bey önderliğindeki Türk talebeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa olmak üzere, iç politika meseleleri üzerinde, bagımsız fikirlerini gerektiğinde eyleme dönüştürmüşler; Milli meseleler söz konusu olduğunda Türk gençliğinin suskun kalmayacağını ispatlamışlardı. 

Tevfik Bey, öğrencilik yılları boyunca başında bulunduğu MTTB'nin görüş ve düşüncelerini mükemmel hitabetiyle dile getiren bir halk hatibi olarak dikkatleri çekmişti”. Tevfik Bey aynı zamanda lideri olduğu aktif milliyetçi öğrenci hareketleriyle Türk kamuoyunun dikkatlerini dönemin bazı sosyal ve kültürel sorunlarına çekmeyi de başarmıştı”. 


D. MESLEK HAYATI VE EVLİLİĞİ 


Yüksek Mühendis Mektebi'nden 1933 yılında mezun olan Tevfik Bey, Müdür Muavini Sıtkı Bey'in yaptığı teklifi kabul etmemiş ve yirmi iki yaşında genç bir mühendis olarak Erzurum'a gitmeyi tercih etmişti. Çünkü ona göre Erzurum'da memleket ve millete hizmet etmekle İstanbul'da kalmak arasında bir fark yoktu. Onun kalbinde bir baştan bir başa Türkiye sevdası vardı. Sevdalısı olduğu toprak ise Anadolu idi”. Bu duygularla Tevfik Bey, meslek hayatına atılmıştı. 

Erzurum Nafia Mühendisliği'nde kontrol mühendisi olarak göreve başlayan Tevfik Bey, o sıralar Erzurum'da mühendislerin yapması gereken fazla iş olmadığından, boş zamanlarında gönüllü öğ- 
73 Diyanet Vakfı Yayınları, Her Yönüyle Tevfik İleri, Ankara, 1997, 5.4. 

74 Erdoğan Başar, “Cumhuriyet Dönemi Mili Eğitim Bakanları ve İcraatlarının 
Değerlendirilmesi (1920-1960)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 


Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1988, 6.516. 
75 Çongur, a.g.e., 8.7. 
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retmenlik yapmıştı. Hatta bir ara Tevfik Bey, mühendislikten ayrılıp öğretmenlik yapmaya karar vermişse de dönemin Erzurum Milli Eğitim Müdürü mühendislerin çok zor yetiştiklerini, gönüllü öğretmenlik yapmasının daha doğru olacağını söyleyerek Tevfik Bey'i ikna etmişti?”". 

Tevfik Bey meslek hayatının henüz başında iken, Hemşinli bir ailenin kızı olan Vasfiye Hanım'la evlenmişti (20 Ekim 1933). Tevfik Bey ve Vasfiye Hanım'ın babaları çok yakın arkadaş idiler. Vasfiye Hanım ile Tevfik Bey'in tanışmaları ve görüşmeleri babaları aracılığıyla İstanbul'da gerçekleşmişti. Vatanına ve milletine hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmeyen Tevfik Bey esasında evlilik taraftarı değildi. Ancak babasının ısrarlarına dayanamayarak o dönemin geleneklerine uygun olarak Vasfiye Hanım ile İstanbul Sultanahmet Çeşmesi'nde görüşmeye karar vermişti. Bu ilk görüşmede Tevfik Bey ve Vasfiye Hanım kendileri hakkında konuşurlarken Tevfik Bey: “... İkimizin de büyük aşkı önce bir birimize değil, memlekete olsun” sözleriyle vatanına olan aşkını dile getirir. Tevfik Bey'in açık sözlülüğü ve vatanına olan sevgisi Vasfiye Hanım'ın çok hoşuna gider. Bu görüşmeden memnun kalan gençler, İstanbul'da nişanlanıp Erzurum da evlenirler”. Tevfik Bey'in evleneceği insanla yaptığı ilk görüşme sırasında dahi önceliği memleketine olan aşkına vermesi, ondaki vatan aşkının büyüklüğünü gösterir. 

Meslek hayatı boyunca Tevfik İleri gittiği her yerde Halkevlerindeki toplantılara katılmış, buralarda konuşmalar yapmış ve halk tarafından olağanüstü bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu konuşmalardan biri Elazığ Halkevi'nde gerçekleşmişti. Elazığ'daki kayınpederini ziyarete giden Tevfik İleri'den Çanakkale şehitleri ile ilgili bir konuşma yapması istenmişti. Ondan önceki konuşmacılar, Çanakkale'nin İngilizlerin ve Fransızların müsaadesiyle Türklere bırakıldığını ileri sürmüşlerdi. Buna dayanamayan Tevfik İleri: 


76 Aksoy, a.g.e,, 8.6. 
771 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 
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“... Muhterem Elazığlılar benden öncekilerin söyledikleri- ne inanmayın, inanmayın bunlara! Biz bu mesut günü mübarek Türk şehitlerine ve onların düşman kanına bulanmış süngüleri- ne borçluyuz. Bunun aksini söylemekle, bu uğurda canlarını veren evlatlarımız, kardeşlerimiz olan mübarek şehitlerimize ihanet ediyorlar.” dedikten sonra halk büyük tezahürat göstermiş, balkona çıkan polisler onu durdurmak istemiş, jandarma gelip halkı dağıtabilmiş ertesi gün Cumhuriyet, Son Posta ve Tasvir-i Efkar gibi gazetelerden muhabirler gelip Tevfik İleri ile görüşmek istemişlerse de neşir garantisi olmadığından Tevfik Bey görüşme yapmamıştı”?, 

Tevfik-Vasfiye İleri çiftinin Erzurum'da bir de çocukları dünyaya gelmişti. Ancak aile, İlker adlı bu çocuklarını kırk günlükken kaybetmişti. Erzurum'da dört yıl kaldıktan sonra Tevfik İleri Çanakkale'ye tayin edilmişti (1937). Burada ikinci çocukları İlkay dünyaya gelmiş ancak, bu çocukları da bir buçuk aylıkken hayata gözlerini yummuştu. Evlat acısıyla yanan İleri çifti 1941 yılında Cahide'nin dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşamıştı. 
Çanakkale'de Halkevi toplantılarına katılan Tevfik İleri, Çanakkale Halkevi Köycülük Kolu Başkanı olarak Çanakkale şehitleri için bir “anma ve ziyaret günü” tertip etmişti. Halkevi hoparlörüyle yapılan çağrıya yüzlerce talep gelmiş ve halkın katılımıyla Çanakkale'de ilk büyük anma töreni yapılmıştı. (14 Temmuz 1940) Öğrenciliğinden sonraki bu ikinci ziyaretinden de Tevfik İleri acı intibalarla ayrılmıştı. 1942 yılında Samsun Nafia Müdürlüğü'ne atanan Tevfik İleri, 1946 yılına kadar bu görevde kalmıştı. Burada 1943 yılında Ayşe, 
1945 yılında Cahit adlı evlatları dünyaya gelmişti. 1946 yılında Tevfik İleri, Samsun Karayolları Yedinci Bölge Müdürlüğü'nü kurmuştu. İleri'nin kendisi de ilk bölge müdürü olarak görevlendirilmişti. 
İşlerinin dışındaki boş zamanlarını Halkevlerinde geçiren Tevfik İleri çalışma hayatı boyunca, öğrencilik yıllarından beri ilgilendiği 


78 “Vasfiye İleri?nin Dilinden Tevfik İleri”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, a.g.e., 
s.159-160. 
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memleket meseleleriyle ilgilenmeye de devam etmişti”. Çok partili hayata geçişle birlikte Tevfik İleri memleket meseleleriyle daha fazla ilgilenebilmek ve memleketin sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla siyasete atılacaktı. 


79 Aksoy, a.g.e., 5.61-69. 


11. BÖLÜM 


SIYASİ HAYATI 


A. SİYASETE ATILIŞI VE DEMOKRAT PARTİYE GİRİŞİ 


Tevfik İleri öğrencilik yıllarında MTTB'ni yeniden faaliyete geçirirken CHP İstanbul İl Reisi Cevdet Kerim'den destek almıştı. Ancak Cevdet Kerim'in MTTB'ni CHP'nin bir organı haline getirmek istemesini İleri kabul etmemişti. Tek parti döneminde CHP'nin bir yan kuruluşu olan Halkevlerinde faaliyet gösteren İleri, İnönü liderliğindeki CHP'nin bütün politikalarını benimsememişti. 

CHP'nin tek başına ülkeyi yönettiği yıllarda meslek hayatına atılan İleri, İnönü liderliğindeki CHP'nin politikalarını ve uygulamalarını beğenmediğinden siyasete atılmayı düşünmemişti. Türkiye'de çok partili hayata geçilmesinin ardından 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta CHP ile bağdaşmayan fikirlerini” açıklayan Tevfik İleri, 1950 seçimleri öncesinde dönemin en etkili muhalefet partisi olan Demokrat Parti'den milletvekilliği teklifi almıştı. O yıllarda üç çocuklu bir memur ve muhalif olarak siyasete atılmanın riskli bir iş olduğunu bildiği için İleri bu konuda eşi- nin de fikrini sormuştu. Vasfiye Hanım; “... Bizi Türkiye'den çıkarırlar mı? Bu olmadıkça bizi düşünme ve hiçbir şeyden çekinme” sözleriyle her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ifade etmişti. Eşinden aldığı destekle Tevfik Bey, DP'den milletvekili adayı olmaya karar vermişti9", Sonraki yıllarda Tevfik İleri'nin 1950 seçimleri öncesinde dönemin iktidar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olabilmek için CHP Samsun İl Başkanı'na başvurduğuna ve bu teklifine olumsuz bir cevap aldığına”? dair iddialar ortaya atılmıştı. Tevfik İleri'nin eşi Vasfiye Hanım kendisiyle yaptığım görüşmede, böyle bir olaydan haberi olmadığını, 1946 seçimleri öncesinde, gençlik yıllarındaki çalışmalarından dolayı vatan çapında bir üne sahip olan ve 


80 Tevfik İleri'nin bu konferansta savunduğu ve CHP ile bağdaşmayan fikirlerine 
üçüncü bölümde ayrıntılı olarak yer vereceğiz. 

81 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 

82 “Dikensiz Gül Bahçesi”, Akis, C.11; 5.190; 1957, s.5-6. 
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gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Tevfik İleri'ye, CHP'nden milletvekilliği teklifi geldiğini, ancak, CHP'nin o dönemdeki politikalarını beğenmeyen Tevfik İleri'nin bu teklifi kabul etmediğini ifade etmişti3. 1946 seçimleri öncesinde fikirleriyle ve prensipleriyle uyuşmayan CHP tarafından yapılan teklifi kabul etmeyen İleri'nin 1950 seçimleri öncesinde milletvekilliği için CHP'ne müracaat etme ihtima- li oldukça düşüktür. 


Nitekim 1950 seçimlerine Demokrat Parti'nin Samsun birinci sıra adayı olarak katılan Tevfik İleri seçimleri DP kazanınca Samsun Milletvekili olarak TBMM'ne girmişti”, 


B. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (22.05.1950-09.08.1950) 


1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen DP'nin ilk kabinesinin 
kurulması sırasında, kabineyi kurmakla görevli Adnan Menderes, Tevfik İleri'ye Ulaştırma Bakanı olması için bir teklifte bulunmuştu. 
Tevfik İleri, bakanlık için henüz hazır olmadığını, bir yıl milletvekilliği yaptıktan sonra Bakan olmak istediğini ifade etmişse de Adnan Menderes'in ve Celal Bayar'ın ısrarları üzerine bu görevi kabul etmiş ve DP'nin ilk kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak yer almıştı#5. 

Ulaştırma Bakanı olarak, memlekette hırsızlığın ve suistimalin kökünü kazımaya kararlı olan Tevfik İleri, ilk hedefinin; “millet kesesine el uzatanları cezalandırmak” olduğunu ifade etmişti. İleri, önceki iktidarın bunu yapamadığı için başarısızlığa uğradığını vurgulamış” ve öncelikli hedefinin ne olduğunu Türk kamuoyuna duyurmuştu. 

Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri'nin ilk icraatı denizyolları ile ilgilidir. İleri, denizyollarının yeni faaliyet programını ve yapılacak faaliyetleri tespit etmek üzere derhal tetkik ve teftişlere başlamışt197. Yaptığı ilk tetkikler sonucunda Tevfik İleri, denizcilik işleri ile 


83 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 larihli mülakatlar. 

84 “TBMM” dün açıldı”, Cumhuriyet, 23 Mayıs 1950, No:9363, s.1-3. 
85 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 

86 Cumhuriyet, 10 Temmuz 1950, No:9311; s.1. 

87 Cumhuriyet, 19 Temmuz 1950, No:9320; s.1. 
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ilgili sorunları tespit etmişti. İleri'nin yaptığı tetkiklere göre; Türkiye Cumhuriyeti'nde bir zamanlar gemi inşaatı yapılmaktayken bu iş uzun yıllar ihmal edilmişti. Ayrıca acentaların daha iyi çalışması, kıyı emniyet meselesi, liman işletmesi ve armatörler meselesi gibi meseleler de çözüm bekliyordu. Tevfik İleri, bu sorunları çözebilmek amacıyla Teknik Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yardım almayı düşünüyordu. Daha da önemlisi denizcilik ile ilgili işleri tartışmak ve çözüme kavuşturabilmek için bir “Denizcilik Şürası'nın” kurulmasına karar vermişti. Bu şuraya denizcilik davası ile ilgili herkes katılabilecek ve görüşlerini açıklayabilecekti”. Tevfik İleri'nin kurmayı düşündüğü bu şura, deniz ticaretinin “Genelkurmay Heyeti” olacak ve bu sayede deniz işleri siyasi tesirler altında kalmayacaktı89, Tevfik İleri, bu fikirlerini filiyata geçirebilmek amacıyla İstanbul'a gitmiş, deniz ve hava yolları yetkilileriyle görüşerek onların da fikirlerini almıştı“, Tam bu sıralarda, Tevfik İleri'nin Ulaştırma Bakanlığı'ndan ayrılıp Milli Eğitim Bakanlığı'na geçeceği konusundaki rivayetler ulaştırma camiasında büyük üzüntü yaratmıştı”. 


Tevfik İleri, Ulaştırma Bakanlığı sırasında sorunları yerinde yetkililerle görüşerek öğrenmiş ve bu sorunları çözebilmek amacıyla bir denizcilik şürasının kurulmasına karar vermişti. İleri'nin böyle bir danışma heyeti kurmaktan maksadı; denizcilik işlerinin çözüme kavuşturulması ve bu işlerin siyasi etkilerden uzak tutulması idi. 


Tevfik İleri, Ulaştırma Bakanlığı sırasında kendi branşı dışındaki milli meselelerle de ilgilenmeye devam etmişti. İleri, o sıralarda gündemde olan, Nazım Hikmet Davası ve Komünizm propagandası hakkındaki görüşlerini açıklamaktan çekinmemişti. Komünizm ile suçlanan Nazım Hikmet hakkındaki kararı Türk mahkemeleri- 


88 Nejdet Evliyagil, “Tevfik İleri ile Mülakattan”, Cumhuriyet, 4 Ağustos 1950, 
No:19336; s.1-3. i 

89 Abidin Daver, “Deniz Şürası”, Cumhuriyet, 5 Ağustos 1950, No:9337; s1. 

90 Cumhuriyet, 8 Ağustos 1950, No:9340; s.I. 

91 Abidin Daver, “Yeni Değişiklikler Rivaycti Karşısında”, Cumhuriyet, 9 Ağustos 
1950, No:9341, s.1. 
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ne bırakmak gerektiğini ifade eden” İleri, Teknik Üniversite'ye giderek üniversite hocaları ve talebeleriyle görüştükten sonra Komünizm hakkındaki görüşlerini açıklamıştı. İleri, Komünistlerin, geniş bir teşkilatta çalıştıklarını ve gençleri zehirlemek için her türlü teşebbüslere başvurduklarını, hükümet olarak Komünizmin kökünü kazımaya kararlı olduklarının altını çizmişti93. Ulaştırma Bakanlığı sırasında yolsuzluklarla mücadele ile işe başlayan İleri, denizcilik sektörünü canlandırmak istemiş, ancak Milli Eğitim Bakanlığı'na atanması ile yeni bir alanda faaliyete başlamıştı. 


C.I.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (09.08.1950 — 08.04.1953) 


Demokrat Parti'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Avni Başman'ın kişisel sorunları nedeniyle istifa etmesi üzerine, Başbakan Adnan Menderes'in isteği ile Tevfik İleri, Ulaştırma Bakanlığı'ndan ayrılıp Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştı”. Milli Eğitim Bakanlığı'na, mecliste bulunan bir eğitimcinin değil de, Ulaştırma Bakanlığı görevini başarıyla sürdüren ve asıl görevi mühendislik olan Tevfik İleri'nin atanmasının bazı nedenleri vardı. 


. 


1. Milli Eğitim Bakanı Oluş Nedenleri 


Tevfik İleri, mühendis olmasına rağmen eğitim işlerini yakından takip eden bir eğitim gönüllüsüydü. Bu etken onun Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmasında etkili olmuştu. Ancak, bu atamada daha da etkili olan bazı nedenler söz konusuydu. DP'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Avni Başman, kısa süren görevi sırasında milli eğitim alanında DP'nin hedeflerini gerçekleştirme fırsatı bulamamıştı. Bu noktada İleri'ye büyük güven duyuluyor, ondan DP'nin hükümet programında hedeflenen değişiklikleri yapması bekleniyordu. Bunun dışında İleri'den, o dönemlerde ortaya çıkan Komünizm söylentilerine de son vermesi bekleniyordu. İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na 


92 Cumhuriyet, 15 Temrnuz 1950, No:9316, s.1-3. 
93 Cumhuriyet, 3 Ağustos 1950, No:9335, 5.1-3. 
94 Cumhuriyet, 10 Ağustos 1930, No:9343, s.1. 
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atanması üzerine Vatan Gazetesi yazarlarından Ahmet Emin Yalman ve Ulus Gazetesi yazarlarından Feridun Osman Menteşeoğlu bu duruma dikkat çekerek, İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmasını, Türk milli eğitimi ve komünizm ile mücadele açısından, olumlu bir gelişme olarak değerlendirmişlerdi*s. Böylece İleri, başlangıçta Türk basınının desteğini almıştı. 


a. Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitim Politikası ve Demokrat Parti'nin İlk Hükümet Programı 


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde geliştirilen eğitim modelinin dayandığı iki temel husus vardı. Bunlardan ilki millileşme, ikincisi modernleşme idi96. Bu hususlar doğrultusunda milli eğitimin; Laik, Cumhuriyetçi, günün bilimine dayalı, eşitlik ilkelerine uygun ve pratik hayata geçirilebilecek nitelikte olmasına özen gösterilmiş”, Atatürk dönemi boyunca milli eğitim politikaları bunlara göre belirlenmişti. Ancak, Atatürk'ün ölümünden sonra Türk kültür ve eğitim hayatında batılılaşmanın baskın bir şekilde uygulanması, Atatürk döneminden gelen milli kültür heyecanını ve milliyetçilik arzusunu zayıflatarak telafisi zor tahribatlar yapmıştı. Hümanizm hareketinin millileşme faaliyetlerini zayıflatması, ancak bu anlayışın da milli kültürün yerine geçmesinin imkansızlığı, eğitim hayatında bir ikiliğin ve boşluğun ortaya çıkmasına yol açmıştı. Buna bir de Atatürk döneminden farklı olarak “Avrupalılaşmak ütopyası” yani batı hayranlığı eklenince, iş içinden çıkılmaz bir hale gelmişti. Çok partili yaşama geçişle birlikte CHP tek parti dönemine mahsus uygulamalarını bırakarak daha demokratik bir eğitim sistemi kurabilmek adına milli eğitim politikalarında değişime gitmişti?8. Fakat bu değişikliklerde eğitim alanında yeni aksaklıklar ve yanlışlar ortaya çıkmıştı. 1950 yılında iktidara 
95 Ahmet Emin Yalman, “Maarifimizin Başına Bir Yüksek Mühendis Gelirken”, Vatan, 15 Ağustos 1950, no:3318, s.1; Feridun Osman Menteşeoğlu, “Komünistlerle , Mücadele”, Ulus, 16 Ağustos 1950, no:10465, s.1. 
96 Yiğit, a.g.e., 5.54-55. 


97 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 3c; T.T.K, Ankara, 1989, C.II, 5.179. 
98 Yiğit, a.g.e., 5.49-55. 
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gelen Demokrat Parti'den, milli eğitim alanındaki bu aksaklıkları ve yanlışları düzeltmesi beklenmişti. 

DP'nin ilk hükümet programında, eğitimin, öncelikle milli ve manevi değerlere dayandırılması hedeflenmişti. Bunun dışında, hükümet programına bağlı kalınacağının, din dersleri ve din adamları yetiştirilmesi konusunda laiklik ilkesine göre hareket edileceği- nin, DP'nin eğitimi ilmi planlarla, memleketin her tarafına eşit olarak yayacağının altı çizilmişti*9. 

Avni Başman, eğitimin içinden gelen birisi olmasına rağmen, Bakanlığı kısa sürdüğünden, DP programında hedeflenenleri uygulamaya koyamamıştı"“. Avni Başman'ın istifasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Tevfik İleri'den hem Demokrat Parti programı çerçevesinde eğitimi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarması hem de Komünizm'i milli eğitim camiasından uzak tutması bekleniyordu. 


b. Komünizm Tehlikesi 


Atatürk döneminde komünizm yeni kurulan rejim için en büyük tehlikelerden biri olarak görüldüğünden Komünizm'in Türkiye'ye girmesini önlemek amacıyla amansız bir savaş başlatılmıştı. Neticede bu savaş başarılı olmuş, komünistler etkisiz hale getirilmişlerdi. 
Ancak sindirilmelerine rağmen komünistler faaliyetlerini gizli gizli sürdürüyorlardı”!, II. Dünya Savaşı sırasında komünistler, karaborsacılar, vurguncular ve harp zenginlerine karşı Türkiye'de oluşan olumsuz havadan yararlanmak istemişlerse de savaş sonrasında milli muhalefet partilerinin kurulmasıyla bu şanslarını kaybetmişlerdi. 1946-1950 arası dönemde komünistler, İktidar Partisi'ni karşı- 


99 Kazım Öztürk, T.C. Hükümetleri ve Programları, Ankara, 'y.y.', 1991,s.345-359. 

100 İsmail Şahin, “Demokrat Parti Hükümetleri Dönemindeki Eğitim — Kültür Politikaları (1950-1960)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enslitüsü Yayınlanmamış Doktora Iczi, Kayseri, 1998, 5.29. 

101 Bu dönemde komünistlerin gizli neşriyat ile illegal yollardan çalışmalarını sürdürdükleri bilinmektedir. Aclan Sayılgan, Türkiye'de Sol Hareketler (1871-1973), *y.y.”, 1976, 5.217-257. 
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larına alıp muhalefeti yutmaya çalışan bir taktiğe başvurmuşlardır. 
Bu taktik pek başarılı olmamıştı, ancak komünistler, çok partili hayatın getirdiği müsait ortam içerisinde kurdukları Türkiye Gençler Derneği ve İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği gibi dernekleri kullanarak sürdürdükleri gizli faaliyetleri nedeniyle 1950 yıllarının başlarında Türkiye'de rejim için yeniden bir tehlike olmaya başlamışlardı"“:. 


Daha CHP döneminde komünizmle mücadeleye başlarmış, solcu bazı öğretim üyeleri üniversiteden uzaklaştırılmışlardı!92. 1950 yılında iktidara gelen DP, programında aşırı solcu hareketlere karşı gereken bütün kanuni tedbirleri alacağını belirtmişti"*4, Gençlik yıllarındaki milliyetçi çalışmalarıyla bilinen Tevfik İleri, Ulaştırma Bakanı iken yaptığı açıklamalarda komünizm ile mücadele edeceğini ifade etmişti. Bu açıklamalardan çok kısa bir süre sonra, İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilişi ve milli eğitimde komünizmle mücadeleye başlaması tesadüf olmasa gerekir. Tevfik İleri göreve başlar başlamaz basına yaptığı açıklamada, hükümetin komünizmle mücadeleye, kati bir suretle karar verdiğini, kendisinin de milli eğitim alanında komünizmle mücadele edeceğini ifade etmişti"*5, Bu da Tevfik İleri'nin milli eğitimin başına komünistleri tasfiye edecek bir “adliye vekili” sıfatıyla getirildiğini gösteriyordu. Gençlik yıllarındaki “vakur ve vatanperver” hareketleriyle dikkatleri çeken Tevfik İleri'ye, “memleketi kızıl salgınından” kurtaracak kişi olarak bakılıyordu'**, Kendi branşı dahilinde komünizmle mücadeleye başlayan Tevfik İleri'nin bu doğrultudaki ilk açıklamaları ve icraatları büyük memnuniyet yaratmıştı'97. 

102 Sayılgan, a.g.e., 5.257-289. 

103 Ali Arslan, “Çok Partili Döneme Geçişten 27 Mayıs'a Türkiye'de Siyaset ve Üniversite”, T.C. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, C.2, S.2, 2002, s. 47-51. 

104 Öztürk, a.g.e., 5.345-359. 

105 Cumhuriyet, 13 Ağustos 1950, no:9345, s.1. 

106 Ahmet Emin Yalman, “Maarifimizin Başına Bir Yüksek Mühendis Gelirken”, Vatan, 15 Ağustos 1950, no:3318, s.1, Feridun Osman Menteşeoğlu, “Komünistlerle Mücadele”, Ulus, 16 Ağustos 1950, no:10415, s.1-3. 


107 Ahmet Emin Yalman, “Tevfik İleri Milli Eğitimde Yapılacak Islahatları Anlatıyor”, 
Vatan, 15 Eylül 1950, no.3410, s.I. 


54 Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı 


Tevfik İleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, milli eğitim camiasına bilerek ya da bilmeyerek bazı komünistlerin sızdığı tespit edilmişti'98. Bunun üzerine harekete geçen İleri, komünistlerle ilişkileri olduğu anlaşılan 45-50 öğretmeni görevlerinden almıştv“, Bundan sonra da İleri, milli eğitimin her alanında komünizmle mücadelesini sürdürecekti. 


İleri, bir yandan komünizmle mücadele ederken diğer yandan da komünist olmakla itham edilmişti. Bu komik suçlamayı yapan kişi Falih Rıfkı Atay'dı. Falih Rıfkı, Tevfik İleri'nin 1933 yılında öğrenci iken yapılan bir ankete verdiği cevabı bulmuştu. Mezkur ankette Tevfik İleri, Nazım Hikmet'in Anadolu'yla, Türk köylüsüyle ve makineleşmeyle ilgili şiirlerinden övgüyle bahsetmiş ve Nazım Hikmet'in komünist olup olmamasının kendisini ilgilendirmediği- ni söylemişti. İşte bu cevaba dayanarak Falih Rıfkı, Tevfik İleri'yi komünist olarak nitelemişti”. Tevfik İleri ise yaptığı basın toplantısında, Nazım Hikmet'in o dönemde Anadolu ile ilgili şiirlerini begendiğini, Nazım Hikmet'in bir şair tarafının bir de komünist ve vatan haini tarafının olduğunu, fakat şair Nazım Hikmet'i artık vatan haini Nazım Hikmet'in çoktan öldürdüğünü ifade etmişti'". Tevfik İleri'nin bu şekilde suçlanması milliyetçi Türk gençliğini rahatsız etmiş, imzası mahfuz 5.000 Türk genci adına bir beyanname yayınlayan gençler, Ulus Gazetesi'ni kınayarak Tevfik İleri'ye destek olmuşlardı"2. Böylece Falih Rıfkı'nın asılsız ve yanlış iddialarına hem Tevfik İleri hem de Türk gençliği gereken cevabı vermişti 


İleri, 1. Milli Eğitim Bakanlığı süresince, Komünizm'e karşı verdiği mücadele ile milli eğitimde komünizm söylentilerini sona erdirmişti. Bu söylentiler DP iktidarı boyunca, bir önceki döneme oranla asgari seviyede kalmıştı. DP'nin iktidardan ayrıldığı 1960 yılından sonra komünizm söylentileri yeniden gündeme gelecekti. 


108 TBMM Zabıt Ceridesi, B.5, O:2, 13.11.1950, 5.69. 

109 Vatan, 16 Aralık 1950, no:3441, s.1. 

110 Falih Rıfkı Atay, “Hemşinli Celal Oğlu Tevfik Efendi Kimdir?”, Ulus, 26 Ekim 
1951,no:10896, s.1, 

111 Zafer, 28 Ekim 1951, No:908, s.1. 

112 Aksoy, a.g.e., 5.294-257. 
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İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı süresince Komünizm'e karşı verdiği mücadeleyi ve eğitimdeki “Millileştirme” çabalarını onun tüm icraatlarında görmek mümkündür. 


2. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı İle İlgili Çalışmaları 


Tevfik İleri Milli Eğitim Bakanlığı'na devam ederken 09.03.1951 tarihinde Adnan Menderes'in başbakanlığında yeni bir kabine kurulmuş, İleri bu kabinede de yerini korumuştu"3. Yeni kabine programında, teknik okullarda makineleşme ile ilgili çalışmalar yapılmasına, köy okulları yapımında doğu illerine ve bu iller kadar geri kalmış illere öncelik verilmesine ve doğuda bir üniversitenin temelinin atılmasına yer verilmişti. Bu programda da birincisinde olduğu gibi, gençliğin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesine dikkat edileceği vurgulanmıştı. Yalnız bu programda öncekin- den farklı olarak, ilkokul öğretmenlerinin aynı kaynaktan gelmelerine dikkat edileceğinden bahsedilmişti. Böylece Köy Enstitüleri'nin geleceğine dair bazı sinyaller verilmişti". 


Hükümet programında altı çizilen hususların uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm organlarının koordineli bir biçimde çalışması gerekiyordu. Tevfik İleri, bu koordinasyonu Milli Eğitim Şürası'na yeni bir statü vererek başaracağına inanıyordu. Bu amaçla İleri, Milli Eğitim Şürası'nı Eğitim Bakanlığı'nın ana organlarından biri haline getirmeyi düşünmüştü. Milli Eğitim Şürası'nda sadece bakanlık merkezinden yetkililer olmayacak, bakanlık merkezi dışından da yetkililer bulunacak ve bunlar milli eğitimle ilgili sorunları tartışıp karara vardıracaklardı"5, Bu sistem sayesinde Milli Eğitim Bakanları'nın ve bakanlığın milli eğitime olan tesirlerini en aza indirmeyi planlayan" Tevfik İleri, Milli Eğitim Şürası'nı bir meclise çevirmeyi ve bu mecliste yapılacak istişare neticesinde, milli eğitimle ilgili sorunları en doğru şekilde çözmeyi hedeflemişti. 


113 Zafer, 10 Mart 1951, no:676, s.1. 

114 Öztürk, a.g.e., 5.383-384; Başar, a.g.e., 5.525-526. 

115 “Milli Eğitimde Tutulan Yeni Yol”, Zafer, |4 Ekim 1951, no:894, s.1. 
116 Başar, a.g.€., 5.526. 
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Tevfik İleri, Türk milletinin geleceğini belirleyen bir konuda, tek başına karar almak istemiyordu. İleri döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkili olmadığı eğitim yönetimi hizmetlerini daha işler hale getirebilmek amacıyla il ve ilçe düzeyinde “ Milli Eğitim Danışma Kurulları” kurulmuştu. İllerde Milli Eğitim Müdürü'nün, ilçelerde ise sırasıyla Sanat Enstitüsü, Ortaokul veya Milli Eğitim Memuru'nun başkanlığında toplanacak olan bu kurullar; eğitimle ilgili yerel meseleleri araştırıp karara vardıracaklar, aldıkları kararları uygulayabilecekler, anlaşamadıkları konularda ise Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuracaklardı"7. Böylece milli eğitim ile ilgili meseleler hem yerinde ve zamanında çözümlenebilecek hem de bu sayede Milli Eğitim Teşkilatı daha demokratik bir yönetime kavuşturulacaktı. 

Tevfik İleri'nin bakanlığı sırasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı Teşkilat-ı Esasiye kanununda yapılan değişikliklerle Maarif Vekaleti olarak değiştirildiğinden bakanlığın adı kimi zaman Maarif Vekaleti, kimi zaman da Milli Eğitim Vekaleti olarak kullanılmıştı”8, 

Tevfik İleri, Talim ve Terbiye Heyeti'ne de yeni bir şekil verebilmek ve bu kurumu da siyasilerin tesirinden kurtarabilmek”amacıyla bazı çalışmalar yapmıştı. Onun hedefi; Talim ve Terbiye Heyeti'ni bütün eğitim meselelerinin incelendiği veya inceleme işlerinin organize edildiği bir kuruluş haline getirmekti"9. Görüldüğü gibi Tevfik İleri, bakanlığı sırasında Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı içerisinde yetkilerini arttırmaya çalışmamış, tam tersine yetkilerini uzmanlarla paylaşarak başarıyı arttırmaya çalışmıştı. 


3. İlköğretim 
DP ana muhalefet partisi iken iktidarda bulunan CHP'ne, ilköğ- 


retim politikasından dolayı önemli sayılabilecek eleştiriler yöneltmişti. Esasında ilköğretim alanında başlatılmış olan seferberliğe ta- 


117 TBMM Zabıt Ceridesi, B:53, 0:2, 25.02.1953, s.970. 

118 Yalnız biz burada bütünlüğü bozmamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı adını kullanmayı tercih ettik. 

119 TBMM Zabıt Ceridesi, B:5, 0:4, 25.02.1951, 5.841. 
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raftar olmasına rağmen DP, kırsal alandaki vatandaşlara yüklenen okul yapma zorunluluğunun kaldırılmasını istiyordu, İlköğretimdeki asıl sorun elbette yalnız bu değildi; bütün eğitim kademelerinde olduğu gibi ilköğretimde de hem sayısal hem de nitelik bakımından büyük eksiklikler mevcuttu. Yeni iktidarın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun ise maddi sıkıntılardı”, 


Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na gelir gelmez memleketin ilköğretim açısından ne halde olduğunu tespit edebilmek amacıyla çalışmalar yaptırmış ve 13.11.1950 tarihinde yaptırdığı araştırmaların sonucunu, TBMM'ndeki bir konuşmasında gözler önüne sermişti. Buna göre; şehir ve kasabalarda toplam 142 okul bulunmaktayken, memlekette bulunan 33.094 köyün sadece 15.553 tanesin- de okul vardı. Mevcut okulların eksikliklerini giderebilmek ve bir plan dahilinde yeni okullar açabilmek için yeni maddi kaynaklar bulunmalıydı'*. Ancak, milli eğitim için gereken maddi kaynakların bulunamayışına bir de DP'nin muhalefetteyken verdiği sözü tutarak köylünün okul yapma zorunluluğunu kaldırması" eklenince Tevfik İleri, ilköğretim alanında istediği başarıyı elde edememişti. Bu da doğal olarak muhalefetin tepkisine neden olmuştu. Muhalefetin sesi olan Ulus Gazetesi'nde imzasız çıkan bir yazıda, Tevfik İleri'nin bakanlığa gelmesinin üzerinden iki yıl geçtiği halde ne okul sayısını artırabildiği, ne de eğitimin kalitesini yükseltebildiği iddia edilmişti, İleri bu iddiaların asılsız olmadığının farkındaydı, ancak, o da mevcut durumdan geçmiş iktidarı sorumlu tutuyor, maddi sıkıntılardan yakınıyordu. Ona göre CHP'nin ilköğretimde yaptığı göstermelik bir büyümeydi. Çünkü Türk köylüsüne “büyük 


120 Başar, a.g.e., 5.528-529. 

121 Ayşegül Dilek Nakkaş, “Demokrat Parti Döneminde (1950-1960) Milli Eğitim 
Politikalarındaki Değişmeler”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilimdalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2000, 5.63. 

122 TBMM Zabıt Ceridesi, B:5, O:1, 13.11.1950, s.57. z 

123 “Köylüden Okul Yapma Mükellefiyeti Kaldırıldı”, Zafer, 09.Ocak 1952, No:977, 
s.l. 

124 “İlköğretim Politikası”, Ulus, 12 Ağustos 1952, s.1-3. 
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ıstıraplar yüklenerek” yaptırılan bu okulların çok büyük eksiklikleri vardı. İleri, hedeflerinin öncelikle bu eksiklikleri tamamlamak olduğunu söylüyordu:"25, 


Tevfik İleri, ilköğretimdeki sorunları ortadan kaldırabilmek maksadıyla yeni bir ilköğretim kanun tasarısı hazırlatmaya karar vermişti. Bunun için Milli Eğitim Müdürlükleri'ne, öğretmen birliklerine, bilim adamlarına, danışma kurullarına ve halk temsilcileri- ne, söz konusu kanun tasarısı ile ilgili anketler gönderilmişti. Anketlere gelen cevaplarla birlikte geçmiş tecrübeler, diğer memleketlerin ilköğretim mevzuatı, UNESCOnun Milletlerarası Eğitim Bürosu ile birlikte düzenlediği 14. Milli Eğitim Konferansı'nın tavsiyeleri ve memleketin mali durumu göz önünde bulundurularak buna uygun bir ilköğretim kanun tasarısı hazırlanmıştı. 


Bu tasarıda; ilköğretimin genel sorunları"“ele alınmış'2ve tasarı tartışılmak üzere 5. Milli Eğitim Şürası'na sunulmuştu”, 


Tevfik İleri'nin ilk Milli Eğitim Bakanlığı sırasında, sosyoekonomik koşullar ve görev süresinin kısalığı nedeniyle, ilköğretim alanında sayısal bakımdan fazla bir gelişme olmamış ancak, ilköğretimin nitelik problemlerini çözecek bir kanun tasarısı hazırlanmıştı. 
Bu kanuna 5. Milli Eğitim Şürası son şeklini verecekti. 


4. 5. Mili Eğitim Şörası 


5 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da toplanan 5. Milli Eğitim 
Şürası'na ilköğretim davasını benimsemiş herkes davet edilmişti. Gündemi de ilköğretimle ilgili konular oluşturmuştu. Bu konular; ilköğretim kanun tasarısının incelenmesi, mecburi ilköğrenimin 


125 TBMM Zabıt Ceridesi, B:22, O:1, 26.12.1952, 5.337. 

126 İlköğretimin o günkü genel sorunları; okul yapımı, öğretmen yetiştirilmesi, köy 
okullarında köylüyü mağdur etmeden eğitim yapılması,okulların geliştirilmesi, öğrencilerin gerekli olan ihtiyaçlarının temin edilmesi, okumayan öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için kurslar açılması, öğretmen ve idarecilerin görev ve salahiyetlerinin tespit edilmesi ..... gibi sorunlardı. 

127 İlköğretim Kanun Tasarısı Gerekçesi, 5.25-28. 

1285. Milli Eğitim Şârası Çalışma Esasları, Komisyon Raporları, Konuşmalar, Ankara, Maarif Vekaleti Yayınları, 1954, s.5-9. 
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planlanması, ilkokullara öğretmen yetiştirilmesi, İlköğretmen Okullar ile Köy Enstitüleri'nin yeni öğretim programı, öğretmenlik mesleğinde olgunlaşma konularının incelenmesi, ilkokul programının yeniden gözden geçirilmesi, yeni ilkokul yönetmeliği tasarısının incelenmesi, okul öncesi eğitim ve öğretimin tetkiki, ana okullar için hazırlanmış olan program ve yönetmeliğin incelenmesi, özel eğitime muhtaç çocuklar için hazırlanmış olan raporla yetiştirme yurtlarına ait yönetmeliklerin incelenmesi, ilkokullarda sağlık mevzuu etrafında alınması gereken tedbirlerin tespiti, * Çocukları Koruma Kanunu'na” mesnet olacak raporun hazırlanması ile ilkokul öğretmenlerini ilgilendiren diğer mevzuların incelenmesi gibi ilköğretim açısından hayati konulardı. Şüra'da bu konuları ayrı ayrı görüşmek amacıyla komisyonlar da kurulmuştu”9, 

Okul öncesi eğitimi tetkik etmek üzere kurulan komisyon, ideal bir anaokulunun nasıl olması gerektiğine dair bazı ilkeler benimsemişti. Buna göre amaç; “çocuğu ilköğretime en iyi şekilde hazırlamak ve onun gelişimini sağlamak” olacaktı's9. 

İlkokulların sağlık sorunlarını inceleyen komisyon bu sorunların çözümlenmesine ilişkin bir kanun tasarısı ve yönetmelik hazırlamıştı"". 


Özel eğitim ile ilgili incelemeler yapan komisyon, bu konuda hazırlanmış bulunan raporu inceledikten sonra, yetiştirme yurtlarının durumunu da ele alacak biçimde özel eğitime muhtaç çocuklar için yeni bir kanunun hazırlanmasını kararlaştırmıştı"3:, Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bir kurulda özel eğitim konusu ele alınmıştı. 

İlköğretim Kanun Tasarısı ile mecburi ilköğretim planlaması konularını inceleyen komisyon, belirtilen yasa tasarısına yeni bir şekil vermişti. Ayrıca, ilkokul öğretmenlerinin hak ve görevleri, bir sınıfta bulunması gereken azami öğrenci sayısı ve öğrencilerinin devam durumları gibi konularda da bazı kararlar alınmıştı"59. 


129 A.e., 5.9. 

130 A.e., s.60-85. 
I3VA:e., s.86-143. 
132A4:e.,5.144-214. 
133A:e., 5.215-254, 
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Şüra'da, yapılan değişikliklerle kabul edilen ve kamuoyunda büyük umut yaratan ilköğretim kanun tasarısının"** bundan sonra, Bakanlar Kurulu'na sunulması, oradan da TBMM'ne sevk edilmesi ve kanunlaştırılması gerekiyordu. Bu sıralarda Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılması nedeniyle ilköğretim kanun tasarısının Bakanlar Kurulu'na sunulması bir seneyi bulmuş'ssve bu tasarı DP iktidarı boyunca bir türlü TBMM'ne sevk edilememişti"*, Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılması bu tasarı için büyük bir talihsizlik olmuştu. 


İlkokul programını gözden geçiren komisyon, ilkokul programının amaç ve ilkeleriyle içeriği arasında bir uyum sağlanması için bütün okullarda haftalık ders saatlerine riayet edilmesi amacıyla kararlar almıştı. Yine bu komisyon, ilkokullarda din derslerinin seçmeli olması gerektiğini prensip olarak kabul etmişti'*7, 


Köy okulları ile ilgili incelemeler yapan komisyonda Prof. Dr. 
Kate Wafford'un hazırlamış olduğu rapor*Sincelenmiş, Wafford'un raporunda teklif ettiği, köy ilkokullarının sınıflarının gruplar halinde birleştirilmesi ve derslerin üniteler halinde senelere göre nöbetleşe işlenmesi de kabul edilmişti"59. ğ 


Şüra'da yeni hazırlanmış bulunan ilkokul yönetmeliği de bir komisyon tarafından incelemiş ve bu komisyon bazı değişikliklerle ilkokul yönetmeliğini hazırlamıştı”. 


İlköğretimdeki sorunlarla ilgili incelemeler yapmak ve kararlar almak üzere Tevfik İleri başkanlığında toplanan komisyona, Milli Eğitim Müdürleri, öğretmen temsilcileri, bilim adamları ve halk- 


134 M.Rauf İnan, “17 Nisan 1940, 3803 sayılı Kanun ve Eğitim Ülkümüz”, Eğitim Hareketleri,C.l1, S.5, 1955, 5.22. 

135 Vatan, 19 Temmuz 1954, No:4795, s.I. 

136 Nakkaş, a.g.e., 5.66. 

137 A.e., 5. 255-317. 

138 Kate WalTord, Türkiye'de Köy Okulları Hakkında Rapor, (çev: Fatma Barış), 
Ankara, 1952, Bu rapora, Köy Enstitüleri ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak yer vereceğiz. 

139 Maarif Vekaleti, 5. Milli Eğitim Şürası Çalışma Esasları, Komisyon Raporları, 
Konuşmalar, Ankara Maarif Vekaleti Yayınları, 1954, s.354-355. 

140 A.e., 5.473-476. 
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tan temsilciler ile bakanlık merkezinden bazı yetkililer"!katılmıştı. 
Oldukça demokratik bir havada yapılan tartışmalara, bakan olarak Tevfik İleri müdahale etmekten kaçınmıştı. Kendi fikirlerini açıklarken de Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanı ya da Şüra Başkanı olarak değil, Şüra'nın bir üyesi olarak konuştuğunun altını çizmişti"4. 
İleri'nin Şüra üyelerinin aldığı kararlara tesir etmemek için benimsediği bu tavır, tartışmaların demokratik bir havada geçmesini ve sağlıklı kararlar alınmasını sağlamıştı. 


5. Milli Eğitim Şürası'nda alınan kararların bugünkü 222 sayılı İlköğretim Kanunu'nun temelini oluşturması", bu Şüra'da alınan kararların ehemmiyetini göstermektedir. 


5. Engellilere Yönelik “Özel Eğitim” 


Tevfik İleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde özel eğitim meseleleriyle ciddi olarak ilgilenen ilk Milli Eğitim Bakanı'dır. Onun zamanında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir'de açılan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren sağır, dilsiz ve kör çocuklarını eğiten okul, 09.08.1951 tarihinde çıkarılan 5582 sayılı bir kanunla Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmişti. Tevfik İleri sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli özürleri nedeniyle normal okul programını takip edemeyen çocuklara karşı olan sorumluluğunu üstlenebilmişti"44. Bundan sonra, İzmir'deki okul sadece sağırlara bırakılmış, körler için Ankara'da yeni bir okul açılmış ayrıca İstanbul'da özel bir kuruluşun idare ettiği sağır ve dilsizler okulu da Milli Eğitim Bakanlığı'nca devralınmıştı"5, Bu okulların öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü içeri- 


1415. Milli Eğitim Şürası'na Bakanlık Merkezi'nden katılanların sayısı 9415'i geçmemişti (A.e., 5.5-9). 

142 A.c., 5.380. 

143 Yusuf Ekinci, “Tevfik İleri'nin Türk Milli Eğitimine Hizmetleri”, Diyanet Vakfı Yayınları, a.g.e., 8.77. 

144 Başar, a.g.e., 5.536. 

145 TBMM Zabıt Ceridesi, B:53, 0:2, 25.02.1953, s.973. 
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sinde bir “Özel Eğitim Bölümü” kurulmuş ve bu bölüm 1952-1953 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmişti", 

5. Milli Eğitim Şürası'nda özel eğitim sorunlarını görüşmek üzere bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon yaptığı incelemeler sonunda bu konuyla ilgili yeni bir kanun hazırlamaya karar vermişti. 
Söz konusu kanun tasarısı kör, sağır, dilsiz ve zihinsel engelli çocukları eğitmek amacıyla ayrı ayrı okullar açılmasını gerekli görüyordu. 
Ayrıca bu çocuklarla, korunmaya muhtaç çocuklar için yurtlar açılması da bu kanun tasarısında yer almıştı". 

Tevfik İleri'nin özel eğitim alanında yaptığı bu çalışmalar halk arasında ve eğitim camiasında takdirle karşılanmıştı". Tevfik İleri dönemindeki bu sevindirici gelişmeler, yıllar boyunca ihmal edilmiş olan özürlü çocukların topluma kazandırılmasının yolunu açmıştı. 
Böylece Milli Eğitim Bakanlığı bu çocuklara karşı anayasal sorumluluğunu üstlenebilmişti. 


6. Din Eğitimi 

Türkiye Cumhuriyeti'nde din eğitimi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile belli bir sisteme oturtulmuştu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasından sonra ortaokul, lise ve muallim mekteplerinin programlarına dahil edilen “Din Bilgisi” dersleri 1924'te liselerin, 1927'de ortaokulların, 1931'de ise kent ve köy okullarının programlarından çıkarılmıştı", Öte yandan memlekette dini hayatı düzenlemek ve halka dini açıdan rehberlik etmek üzere kurulan İmam Hatip Mektepleri ile İlahiyat Fakültesi de “öğrenci azlığı” gerekçesiyle kapatılmıştı"s9, Ancak bu durum da ortaya bazı yeni sorunlar çıkarmıştı. 


146 Talim Terbiye Heyeti, Karar No:157, 24.07.1952. 

1475. Mili Eğitim Şürası, Çalışma Esasları, Komisyon Raporları, Konuşmalar, Ankara Maarif Vekaleti Yayınları, 1954, s.19-20. 

148 Mithat Enç, “Maarifimizin Yeni Hükümdarı”, Eğitim Hareketleri, C.1,S.1, 1955, 
5.18. 

149 Ahmet Ünsür, Kuruluşundan Günümüze İmanı Hatip Liseleri, İstanbul, Önder 
Yayınları, 1995, 5.75. 

150 Tevhid-i Tedrisat Kanunundan sonra 29 ilde açılan İmam ve Hatip Mektepleri ve 
Darülfünün da açılan İlahiyat Fakültesi”ne daha sonraki konularda yer vereceğiz. 
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Din eğitimi veren kurumların kapatılması ve din bilgisi derslerinin mevcut programlardan çıkarılması ile din eğitimi ailelere bırakılmıştı. Ancak büyük bir çoğunluğu cehalet içerisinde bulunan anne ve babalarının çocuklarına verdikleri eksik ya da yanlış bilgiler nedeniyle çocuklar okulda aldıkları laik eğitimle çelişki içerisinde kalıyorlardı. Bu çelişki nedeniyle çocuklar ya “eski gelenek ve göreneklerine bağlı fanatik bir reaksiyoner ya da hiçbir şeye inanmayan, her şeyi kötümser karşılayan inançsız birer vatandaş haline geliyorlardı”. Bu durum da en çok memlekette yeraltı faaliyetlerini sürdüren gizli tarikatların işine geliyordu. Bu tarikatlar 1930-45 arası dönemde hızla çoğalarak halkın dini duygularını istismar etmişlerdi. Memleketteki bu boşluk ortamı içerisinde hakiki ve münevver din adamı sayısı da gittikçe azalmıştı “:. Dini, bu olumsuz tesirlerden kurtarmak için memlekette ilmi zihniyetle yetişmiş hakiki din adamlarına ihtiyaç vardı'52, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili hayata geçişle birlikte bu sorun da sorgulanmaya başlanmıştı. 


Bazı çevreler bu dönemde ana-babalara karşı saygısız yetişen bir kuşağın din eğitimini eksik aldığını öne sürerken”, bazı çevreler dünyada ortaya çıkan komünizm tehlikesine “din ve ahlak eğitimi” ile karşı konulabileceğini ileri sürüyorlardı"“, Bunlara karşılık laik bir eğitim-öğretim gerçekleşebilmesi için, devletin din eğitimine müdahale etmemesi gerektiğini savunanlar da vardı. Hatta bunlar daha da ileriye giderek din eğitiminin gerekliliğini savunan- 


ISI Bu konuda hemen hemen bütün yazarlar ve araştırmacılar aynı görüşü kabul etmişlerdi. Bkz; Ahmet Hamdi Akseki, “Din Tedrisatı ve Dini Müesseseler Hakkında Bir Rapor”, Sebilürreşad Dergisi, C.5;S.102, 1951, s.19-20; Gotthard Jaeschke, Yeni Türkiye'de İslamcılık, Ankara, Bilgi Yayınları, 1972, s.81-82; Şerif Mardin, Türkiye?de Din ve Siyaset, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992, 5.99; Mutay Öztemiz, Cumhuriyet Döneminde Devletin Din Politikaları, İstanbul, Pencere Yayınları, 1997, s.24-25; İsmet Parmaksızoğlu, Türkiye'de Din Eğitimi, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1996, s.26-27; Fehmi Yavuz, Din Eğitimi ve Toplumumuz, Ankara, Doğan Yayınları, 1969, s.45-46. 

152 Mümtaz Turhan, Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri, İstanbul, Yayınevi Matbaacılık, 1934, s.44-45. 

153 Mardin, a.g.e., 5.101; Turhan, a.g.e., s.44-45. 

154 Hamdullah Suphi Tanrıöver, “Kormünizme Karşı Dünya Din Cephesi”, Sebilürreşad, C.1, 5.10; 1948,5.151-152. 
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ları “irticacı”, “gerici” ve “yobaz” olarak nitelendirmişlerdi'5s, Muhalefetin eleştirilerinin yanında halkın “din eğitimi” konusundaki beklentilerini dikkate alan Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışma ortamı içerisinde din eğitimi konusunda bazı adımlar atmıştı. Zaten Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de memlekette artık şeriat korkusunun kalmadığını, Hıristiyan halka tanınan din eğitimi hakkının Müslüman halk tarafından da istendiğini bildiğinden, laiklik saklı kalmak koşuluyla din eğitimine izin verilmesi gerektiğini düşünüyordu. İnönü bu yöntemle hem halkın taleplerine cevap vermeyi hem de muhalefetin bir silahını elinden almayı düşünüyordu!"5©, 

7. Kurultayı'ndan sonra 7 yerde 10 ay süreli “İmam-Hatip Kursları” açmaya karar veren CHP Hükümeti, 1949 yılında, Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir İlahiyat Fakültesi açılmasına ve ilkokulların 
4. ve 5. sınıflarına seçmeli olarak din derslerinin konulmasına karar vermişti. Bu derslerin velilerin yazılı isteği ile ders zamanlarının dışında yapılması şart koşulmuştu"7, Böylece iktidarda bulunan CHP, laiklik politikasını yumuşatarak uygulamaya başlamıştı. Bunda halkın beklentilerinin, DP'nin eleştirilerinin ve komünizm tehlikesine karşı “din eğitiminin” kalkan olabileceği düşüncesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nde İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan insan tipinden hoşnut olunmamasının da etkileri vardı. CHP Hükümeti, “din eğitimi” işini kendi eliyle ehil insanlara vererek bu tartışmalara son vermeyi düşünürken, ortaya çıkan laiklik tartışmalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Hükümetin din eğitimi vermesinin laiklik ilkesine uygun olup olmadığına ilişkin tartışmalar, DP'nin iktidara gelmesinden sonra da devam etmiş, DP'nin milli eğitim politikalarını belirleyen isim olarak ise Tevfik İleri, bu tartışmalara konu olanların başında gelmişti. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta Komünizm'e karşı milliyetçikle birlikte iyi bir din eğitimiyle de mücadele edilebileceğini savunan" Tevfik İle- 


155 Niyazi Berkes, Tük Düşününde Batı Sorunu, Ankara, *y.y.',1975, s.140; Öztemiz, 
a.g.e., 5.24-26, Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, *y.y.”,1997, 5.199-206. 

156 Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Anılar (1939-1954), İstanbul, *y.y.”, 1977, 5.326. 

157 Ünsür, a.g.e., 5.75-76. 

158 Aksoy, a.g.e., 5.B2-85. 
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ri, Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra “Din Eğitimi” konusunda incelemeler yapmak üzere Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Akseki başkanlığında bir komisyon (Bilim heyeti) kurdurmuştu. Bu komisyon yaptığı incelemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bir rapor sunmuştu", 

Ahmet Hamdi Akseki raporunda; Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonra bütün dini müesseselerin ve bu müesseseleri düzenlemek vazifesinin Diyanet İşleri Reisliğine, Diyanet işlerine gerekli elemanlar yetiştirmek vazifesinin ise Milli Eğitim Bakanlığı'na verildiğini, ancak İmam Hatip Okullarının ve İlahiyat Fakültesi'nin kapatılmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu vazifesini yapamadığını tespit etmişti"“*, Ahmet Hamdi Akseki yaptığı bu tespitle İmam Hatip Okullarının ve İlahiyat Fakültesi'nin yeniden açılabilmeleri için kanuni dayanağı bulduğunu belirtmiş ve Diyanet İşleri Reisliği'nin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememesinden eski iktidarı ve onun milli eğitim politikalarını sorumlu tutmuştu. 

Akseki'nin sunduğu raporda; 1950'li yılların başında din adamı yetiştiren müesseselerin bulunmaması dolayısıyla memleketin birçok yerinde en basit dini vazifeleri bile ifa edebilecek kimsenin kalmadığı izah edilmişti. Bu boşluk ortamı içerisinde batıl inanç ve tarikatlar üremişti. Bu batıl inançların ve yalancı tarikatların yayılmasını önlemek için esaslı bir din terbiyesi ve bunun için de münevver din adamlarına ihtiyaç vardı. Memlekette hakiki din adamları azaldıkça, kanunen yasak olmasına rağmen yanlış yoldaki tarikatların yayılması bu ihtiyacı daha da arttırmaktaydı'©", Gerçi CHP, 1948 
yılından itibaren bu ihtiyacı karşılamak üzere, Ankara'da bir İlahiyat Fakültesi açılmasına, ilk mekteplerin 4. ve 5. sınıflarında seçmeli olarak din dersleri okutulmasına, imam ve hatip yetiştirmek üzere, on aylık kurslar açılmasına karar vermişti. Ancak, ne din derslerin- 


159 Ulus, II Ekim 1950, no.10521,s.I. 

160 Ahmet Hamdi Akseki, “Dini Müesseseler Hakkında 1 Rapor |”, Sebilürreşad, C.IV, 
5.100, 1951, s.387-388. 

161 Aynı eser, Sebilürreşad, C.V; 5.102, 1951, s.15-20, Daha önce de değindiğimiz gibi 
Ahmet Hamdi Akseki'nin bu tespitini din eğitimi alanında araştırma yapan yazarların ve araştırmacıların hemen hemen tamamı kabul etmektedir. 
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den ne İmam Hatip Kurslarından ve ne de İlahiyat Fakültesi'nden hiçbir fayda görülmemişti"*2. Bundan dolayı Akseki çözüm olarak; din adamları yetiştirme işinin doğrudan doğruya Diyanet İşleri Reisliği'ne bağlanmasını, ilk ve ortaokullara mecburi, lise ve yüksek tahsilde seçmeli olarak din dersleri ile birlikte İslam felsefesi, İslam tarihi, İslam coğrafyası okutulmasını, ayrıca Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde bazı dershaneler ve kurslar açılmasını teklif etmişti"3, Akseki'nin yaptığı tespitler yerindeydi. Fakat bu teklifler o dönem için biraz aşırıya kaçmıştı. Zira Akseki'nin de söylediği gibi Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile din adamı yetiştirme görevi Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmişti. Bu görevi Diyanet İşleri Reisliği'ne vermek, esasında bu kanunun ruhuna aykırı olacaktı. 

Ahmet Hamdi Akseki, hazırladığı raporu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na sunmuştu. Bakanlık rapor üzerinde bazı düzeltmeler yapacak ve söz konusu raporu görüşülmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunacaktı. İşte tam bu aşamada raporla ilgili bazı söylentiler ortaya çıkmış ve basında Tevfik İleri hakkında olumlu olumsuz yazılar görülmeye başlanmıştı. Din derslerinin mecburi olması durumunda vicdan hürriyetinin sarsılacağını", din derslerinin ahlaki bozukluğu engelleyemeyeceğini"“5, devletin din konusunda tarafsız olması gerektiğini, din derslerine bütçeden pay ayırmanın doğru olmadığını ve bunun İnkılap prensiplerine aykırı olduğunu savunanlar vardı“, Din derslerinin zorunlu hale getirilmesi konusunda yapılan eleştiriler mantıklı temellere dayanmaktaydı. Din dersleri ile esasında savaş sırasında sosyo-ekonomik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan manevi buhranı durdurabilmek mümkün olabilir miydi? Bu sorunun kesin cevabını bulmak elbette mümkün değildi. Ayrıca din karşısında tarafsız olmaya çalışan bir devletin, bütçesinden “din dersleri” için pay ayırması ve bu derslerin zorunlu olması ne derece uygun olacaktı? Bunun uygun olup olmayacağı da tartışma ko- 


162 Aynı eser, Sebilürreşad, C.V; 5.105, 1951, s.67-68. 

163 Aynı eser, Sebilürreşad, C.V; 5.104, 19SI. s.32-53. 

164 Nurettin Artan , “ Mecburi Din Dersleri”, Ulus, 21 Ekim 1950, no:10531, 5.2. 
165 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, “Din ve Okul”, Ulus, 27 Ekim 1950, no:10537, s.2. 
166 Nadir Nadi, “Temel Şart”, Cumhuriyet, 31 Ekim 1950, no:9423, s.I. 
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nusuydu. Ancak, ortada sosyal bir vak'a olarak da “din gerçeği” vardı. Bu gerçeği Türk toplum yapısından atmak mümkün değildi. Laik bir devlette din eğitimi ve din ile ilgili kurumların bağımsız olması gerekiyordu. Ama bağımsız ve kontrol altında olmayan kurumlar da zamanla istenmeyen kişiler tarafından ele geçirilebilirdi. İnsanlık tarihi dini istismar malzemesi olarak kullanıp, bu işten maddi ve manevi menfaat elde etmek isteyenlerin her devirde ve her dinde ortaya çıkabileceğini göstermişti. İşte Tevfik İleri tüm bunları düşünmek ve en doğru çözümü bulmak zorundaydı. 


a. Din Derslerinin İlkokul Programı İçine Alınması 


Ahmet Hamdi Akseki'nin verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen Tevfik İleri, Bakanlığında bu rapora yeni bir şekil verdirmiş ve “din eğitimi” konusunu görüşülmek üzere Bakanlar Kurulu gündemine aldırmıştı. Bakanlar Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilkokulların 4. ve 5. sınıflarında, köy okullarının da 3. sınıfında okutulmak üzere din dersleri müfredat program içerisine alınmıştı. Ancak çocuklarına din dersi okutmak istemeyen aileler bu durumu sene başında okul idaresine bildireceklerdi. Bakanlar Kurulu, vazifesinin Türk çocuğunun bütün ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu düşündüğü için böyle bir karar almayı uygun görmüştü"“7. Bu kararın alınmasında 1948-1951 yılları arasında, din derslerinin gerekliliği konusunda öne sürülen gerekçelerin yanı sıra bu dönemde seçmeli hale getirilen din derslerine olan talebin'*?de etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Ahmet Hamdi Akseki başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na sunmasıyla birlikte, basında İleri'ye ve din derslerinin zorunlu hale getirilmesi düşüncesine karşı eleştiriler yapılmıştı. Bakanlar Kurulu tarafından din derslerinin program içine almasından sonra bu karara ve bu kararın alınmasın- 


167“MEB Tebliği”, Cumhuriyet, 5 Kasım 1950, no:9428, s.2. 

168 Gerçektende böyle bir talep vardır.1949-1950 ders yılında seçmeli olan din derslerine öğrencilerin sadece 941.4'ü, 1950-1951 ders yılında ise 960.7'si kalılmamıştı. 
Parmaksızoğlu, a.g.e., 5.31. 
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da büyük rol oynayan Tevfik İleri'ye eleştiriler gelmeye devam etmişti. Muhalefetin sesi olan Ulus gazetesinde imzasız çıkan bir yazıda Tevfik İleri'nin memlekette sosyal ve fikri irticayı körüklemek için Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildiği dahi ileri sürülmüştü“, Nadir Nadi, Cumhuriyet gazetesinde zorunlu din derslerinin devlet tarafından verilemeyeceğini ve bunun laiklik ilkesine aykırı olduğunu bir kez daha vurgulamıştı”. Laiklikle ilgili tartışmaların yanısıra, din derslerinin memlekette modernleşmeyi önlediğini savunanlar da vardı'7, 


Bu eleştirilerin dışında olayı sosyal ve hukuki boyutuyla değerlendirenler de olmuştu. Ahmet Emin Yalman, “Din Hasreti” başlıklı yazısında; İnkılap ve ilerleme devrinde laikliği yanlış anlayanlar tarafından, memleketteki Müslüman halkın dini eğitiminin ihmal edildiğini, bunun da memlekette kara irticayı körüklediğini vurgulayarak ortaya çıkan kara irticaya son vermek ve Türk çocuğunun manevi yolunu aydınlatmak için din derslerinin imkan hazırlayacağını savunmuştu'”, Ali Fuad Başgil, Anayasa'ya göre, ana-babaya çocuğuna din eğitimi verme hakkı verildiğini, bu hakkın doğal olarak devlet tarafından verilmesi gerektiğini ifade etmişti", Burhan Felek ise, uzun zaman okullarda din eğitimi verilmemesi yüzünden ailelerin iptidai din bilgilerinin azaldığını ve ailelerin çocuklarına doğru dürüst din eğitimi veremediklerini belirterek devletin yapması gerekenin çocuklara sadece iptidai din bilgisi vermek olduğunu, daha fazlasının işi medreseye dönüştüreceğini ifade etmiş'”*, hükümeti ve Milli Eğitim Bakanı İleri'yi uyarmıştı. 

Görüldüğü gibi Tevfik İleri döneminde “din dersleri” ilkokullarda mecburi hale getirilmemişti. CHP döneminde ilkokulların 4. ve 
170 Nadir Nadi, “Politika ve Din”, Cumhuriyet, 12 Ekim 1952, no:10128, s.1-3. 

171 Özel Şahin Giray, “Milli Eğitim Şürasının Vardığı Acı Neliceler”, Vatan, 21 Şubat 
1953, no:4229, 5.2. 

172 Ahmet Emin Yalman, “Din Hasreti”, Vatan, 15 Mart 1951, no.3930, s.I. 

173 Ali Fuad Başgil, * Mekteplerde Mecburi Din Dersleri”, Zafer, 30 Ekim 1950, 


no:545, s.I. 
174 Burhan Felek,”Din Meselesi”, Cumhuriyet, 26 Şubat 1951, No:8542, 5.4. 
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5. sınıflarıyla köy okullarının 3. sınıflarında program dışı ve seçmeli olarak okutulan din dersleri, yine seçmeli olmak kaydıyla program içine alınmıştı. Böylece bu derslerin programlı ve sistemli bir şekilde işlenmeleri temin edilmişti. Bu yolla verilen din dersleri kontrol altına alınmış ve eski uygulamanın getirebileceği sakıncalar engellenmişti. Ayrıca, çocuklarına din derslerini aldırmak istemeyen anne-babaların sene başında dilekçe vererek bu haklarını koruyabilmeleri de garanti altına alınmıştı. Böylece vicdan hürriyeti de korunmuştu. 


b. İmam Hatip Okullarının Açılması 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonra memlekette dini hayatı düzenlemek ve halka dini açıdan rehberlik etmek üzere İmam Hatip Mektepleri açılmıştı. Ancak bu okullardaki öğrenci sayısı yıldan yıla azalmış, 1929-30 eğitim-öğretim yılında bu okullar öğrenci azlığından dolayı kapatılmıştı". İmam Hatip Mekteplerindeki öğrenci sayısının yıldan yıla azalmasının elbette nedenleri vardı. 

Şöyle ki; çoğu kırsal kesimden gelen ve medrese döneminde giderleri ilgili vakıflarca karşılanan İmam Hatipli talebelerin yeni sistemde böyle bir olanakları kalmamıştı. 1926 yılında din görevlileri- nin memur sınıfından çıkarılmasıyla, din görevlilerine yapılan maaş ödemeleri de durdurulmuştu. Diğer bir neden de bu mekteplerin ortaokul seviyesinde tutulması ve bunların lise kısımlarının açılmamasıydı. İmam Hatip Mektebi mezunu talebeler yüksek öğrenime devam edemiyorlar, İlahiyat Fakültesi'ne dahi giremiyorlardı. Bu mekteplere ilginin azalmasının en önemli nedeni ise, memleketteki modernleşme çabaları içerisinde, gençlerin daha çok yeni açılan tarım, sağlık ve teknik okulları tercih etmeleriydi'?. Görüldüğü gibi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu İmam Hatip Mekteplerinin açılmasına müsaade ettiği halde, çeşitli nedenlerde dolayı talebelerin bu mek- 


175 Ünsür, a.g.e., 5.75-76. 
176 Ünsür, a.g.€., 5.91. 
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teplere rağbet etmeyişleri İmam Hatip Mekteplerinin kapatılmaları- na zemin hazırlamıştı. 

1948 yılında iktidarda bulunan CHP, memlekette yeraltı faaliyetlerini sürdüren “gizli tarikatların halkı zehirlemelerini önlemek ve memlekette din adamlarına duyulan ihtiyacı karşılamak üzere” İmam Hatip Kursları açmıştı. Ancak İmam Hatip Kursları, kendilerinden bekleneni verememişlerdi. Esasında 10 aylık bir süre içerisinde bu kursların kendilerinden bekleneni vermeleri mümkün değildi. Bunun için daha sistemli bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Ahmet Hamdi Akseki, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu raporunda; 1930 yılında kapatılan İmam Hatip Mekteplerinin yeniden açılmalarını ve bu kursların bu kez Milli Eğitim Bakanlığı yerine Diyanet İşleri Reisliği'ne bağlanmalarını tavsiye etmişti. Böyle bir uygulamaya gidilmesi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı bu mektepler üzerindeki denetim yetkisini yitirmekle kalmayacak, aynı zamanda DP, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ruhuna aykırı bir uygulama yapmış olacaktı. Bundan dolayı Tevfik İleri'nin bu konudaki kararı çok büyük önem taşıyordu. 

Tevfik İleri, İmam Hatip Kurslarının yerine ortaokul derecesin- de meslek okulları açmaya karar vermişti. İleri, bu'okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olup olmaması konusunu gündeme dahi getirmemişti. Ancak İmam Hatip Okullarının beklentilerine cevap vermesini temin etmek maksadıyla bu okulların programını hazırlama görevini Diyanet İşleri Reisliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir komisyona havale etmişti'7. Mezkur komisyon İmam Hatip Okulları için bir program hazırlamış, 13 Ekim 1951 tarih ve 601 sayılı müdürler komisyonu kararı ile ilkokula dayalı birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl süreli İmam Hatip Okulları açılmıştı”. Tevfik İleri bu kurumların “müspet, münevver din adamı” yetiştirecek kurumlar olmasını istiyordu"”. Bu okullar sayesinde, Türk eğitim sistemi içerisinde yetişecek olan din adamı — öğretmen işbirliği ile toplum cahil hocaların ve imamların, 


177 Cumhuriyet, 4 Kasım 1950, no:9427, s.1. 
178 Ünsür, a.g.e., 5.103. 
179 Cumhuriyet, 25 Mayıs 1952, No:9993, 5.1-6. 
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halkın kafasına soktuğu batıl inançlardan, hurafelerden ve kötü telkinlerden kurtarılacaktı'**, 


Tevfik İleri, İmam Hatip Okullarının ikinci kurucusu olarak Türk tarihindeki yerini alacaktı. İşin ilginç tarafı ise 21 yıl aradan sonra İmam Hatip Okullarının yeniden açılmasına karşı basında ve mecliste ciddi bir eleştirinin yöneltilmemiş olmasıydı. Bunda, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özünden sapılmamış olmasıyla birlikte memlekette hakiki din adamına duyulan ihtiyacın da etkisi vardı. DP iktidarının ilk yıllarındaki iyimser hava, İmam Hatip Okullarının, “medrese havasından kurtularnadığını” ileri süren"! 1959 tarihli Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu'ndan sonra yok olacaktı. 

Türk toplumunun ihtiyacı olan hakiki din adamını yetiştirmek amacıyla açılan İmam Hatip Okullarında zamanla kuruluş amacı dışına çıkılarak aşırı bir kapasite yaratılmıştı"9:. Bunun yanında siyasilerin İmam Hatip Okullarını çıkarlarına alet etmeleri, gerici ve tutucu grupların İmam Hatip Okullarına sızmaları nedeniyle bu okullar hedeflerine ulaşamamışlardı'83, Netice itibariyle Türkiye'de aydın din adamı yetiştirme sorunu da bugünlere değin tartışma konusu olmuş ve hala çözülememiştir. 


7. Köy Enstitüleri ve İlköğretmen Okulları 


Türk eğitim tarihinde “Köy Enstitüleri” hareketi olarak bilinen, köye göre öğretmen yetiştirilmesiyle, toplum kalkınmasının köyden başlatılması fikri, ilk defa II. Meşrutiyet döneminde komünist olarak tanınan Ethem Nejad ve İsmail Mahir Efendi tarafından ileri sürülmüştü'©, Bu şahısların komünist olarak tanınmaları, Köy Ensti- 


180 Ahmet Emin Yalman, “Nurlu Ufuklar”, Vatan, 27 Eylül 1954, no:4802, s.1. 

181 Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu, s.49-58. 

182 Zekâi Baloğlu, Türkiye'de Eğitim, İstanbul, Tüsiad Yayınları, 1990, 5.133. 

183 Yahya Kemal Kaya, İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Ankara, Nüve Matbaası, 1974, 
s.311. 

184 Osman Kafadar, Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Ankara, Vadi Yayınları, 
1997, s.292. 
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tülerinin komünizm yanlısı kurumlar olup olmadıkları tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Hatta bu tartışmalar zaman zaman Köy Enstitülerinin memleket için yararlı kurumlar olup olmadıkları tartışmalarını dahi geride bırakmıştı. 

Türkiye Cumhuriyet'inde ilk defa köye göre öğretmen yetiştirme fikri; 1927 yılında Maarif Vekili olan Mustafa Necati tarafından ele alınmıştı. Neticede 1927-28 öğretim yılında Kayseri Zencidere'de ve Denizli'de üç yıl öğretim süreli iki Köy Muallim Mektebi açılmıştı. Bu okulların yapım, onarım, araç ve gereç ihtiyaçları klasik İlk Muallim Mekteplerinden daha pahalıya mal oluyordu. Bunu dikkate alan hükümet 1932-33 öğretim yıllarında Köy Muallim Mekteplerini kapatmıştı. Bu okulların kapatılma gerekçelerinde, “köy ve şehir çocuklarının yetiştirilmesinde farklı yöntemler bulunamayacağı”'#s ibaresinin yer almış olması da dikkat çekicidir. 

Mustafa Necati'nin ardından köye göre öğretmen yetiştirme fikri, 1932 yılında Maarif Vekili olan Reşit Galip Bey tarafından ele alınmıştı. Bu dönemde, “köy eğitmenleri” projesi çerçevesinde altı aylık eğitmen kursları açılmıştı (Ağustos-Eylül 1933). Askerliğini tamamlamış ve yalnız okuma-yazma bilen gençlerden, Türk köylüsünü kalkındırabilecek birer öğretmen yaratmayı hedefleyen bu proje umut vermişse de, Reşit Galip Bey'in görevden ayrılmasıyla son bulmuştu“, “Köy eğitmenleri projesi” umut vermesine rağmen, köy eğitimi konusunda istenen başarı sağlanamamıştı. Sağlaması da mümkün değildi. Ancak her şeye rağmen bu proje, Türkiye Cumhuriyeti'nde, köy eğitimi ve köy kalkınması yolunda atılan ilk adım olarak Türk eğitim tarihindeki yerini almıştı. 

1935 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na Saffet Arıkan atanmıştı. 
Bu dönemde İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne atanan İsmail Hakkı Tonguç'un çabalarıyla 1936 yılında köy eğitmenleri kursları yeniden 


185 Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Ankara, TTK, 
1996, s. 127-140, 

186 Hıfzırahman Raşit Öymen, Köy Enstitülerinin Kuruluşu'nun Tarihi ve Problemaçılmıştı. 1937 yılından itibaren köye yönelik üç deneme okulu açılmıştı. Bu okulların başarılı olması üzerine Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde köyler için yeni bir proje hazırlanmış ve Köy Enstitüleri kurulmuştu (17 Nisan 1940 )*87. Köy Enstitülerinin gayesi; sosyal mahiyette memleketin siyasi, iktisadi ve harsi hayatının gelişmesine katkıda bulunarak, tabiat kuvvetlerine esir degil, hakim olabilecek insanlar yetiştirebilmekti. Bu insanı yetiştirecek okul ise kitabi nitelikte değil, iş okulu niteliğinde olacaktı"88. Köy Enstitü'lü öğretmenler, köy kalkınmasını köylüyle işbirliği içerisinde gerçekleştireceklerdi. Bu işbirliği çerçevesinde köylünün payına ise; okul binalarının masraflarına katılma ya da okul yapımında ve onarımında, yılda en çok yirmi gün olmak şartıyla çalışma mecburiyeti düşmüştü!6", 

İlkokuldan sonra beş yıl eğitim yapan Köy Enstitülerinde sıkı bir disiplin altında yetişen gençler teorik bilgileri yaşama geçirmeyi 0ğreniyorlardı. Enstitülerde kültür dersleri kadar, ziraat ve teknik çalışmalara da yer veriliyordu. Enstitülerden mezun olan gençler yirmi yıl çalışmak şartıyla köylerine dönüyorlardı. Devlet, bu genç Öğretmenlerine sembolik bir maaşın dışında, geçimlerini sağlayabilecekleri kadar toprak, bağ, bahçe, atölye, ev, teknik, sanat ve tarım araçları da vermeyi ihmal etmiyordu". Köyüne dönmek istemeyip yüksek tahsiline devam etmek isteyen gençler için ise 1942 yılında Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açılmıştı"”. 


Köy Enstitülerinden alınan ilk sonuçldr, Cumhurbaşkanı İnönü dahil herkeste mutluluk yaratmıştı'*2. Ancak çok partili hayata geçişle birlikte Köy Enstitülerine ve onların kuruluş felsefelerine ilişkin tartışmalar gündeme gelmişti. 


187 Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu İzahnamesi, Ankara, 1943. 

188 Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, İstanbul, Ant Yayınları, 1970, 8.157. 

189 Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu İzahnamesi, Ankara, 1943, s.62-72. 

190 Kaya, a.g.e., 5.194. 

191 Fay Kirby, Köy Enstitüleri, çev: Engin Tonguç, Ankara, Güldikeni Yayınları, 1962, 
8.240. 

192 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam , 2c; 5.bs; İstanbul, Remzi Kitapevi, 1985, 
s.3B1. 
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Köy Enstitülü öğretmenlerden beklenen köyde yeni bir sosyal çevre kurması ve köyde insan ilişkilerini düzenlemesiydi. Ancak, köy toplumu içerisindeki düzen ve yıllardır süregelen alışkanlıklar pek hesaba katılmamıştı. Bu nedenle bazı öğretmenler köyü değiştirmek bir yana kendilerini bu eski değerler ve ilişkiler sisteminin içinde buluyorlardı3, Bu da tartışmalara neden oluyordu. Tartışmalara neden olan sorun sadece bu değildi. Köylünün çalışma mecburiyeti, Köy Enstitülerinde köylü-kentli ayrımı yapılması, köyde öğretmene yüklenen sorumlulukların fazlalığı ve öğretmenlerin yirmi yıllık mecburi hizmet süreleri tartışılmaya başlanmıştı". Bunlara bir de Köy Enstitülerinde komünist öğretmenler tarafından komünizm propagandası yapıldığı iddiaları"eklenince Köy Enstitüleri bir anda hedef haline gelmişlerdi. 

Köy Enstitüleri iddialara, eleştirilere ve yanlışlarına karşın devrim Türkiye'sinin en önemli öğretmen kaynaklarından biriydi". 
Yanlışları elbette vardı, ancak hiç kimse Köy Enstitülerinde adam kayırma, yolsuzluk ve çıkar hesaplarının yapıldığını iddia edememişti. Burada Köy Enstitülerinin Türk toplumuna faydalarını anlatacak değiliz. Ancak, sadece Köy Enstitülerinin çıkardıkları dergiler, yayınladıkları kitaplar ve buralardan yetişen aydınları97 dahi bu hareketin başarısız bir hareket olmadığını göstermektedir. İktidarda bulunan CHP Hükümeti elbette bunun farkındaydı. Fakat hükümet, Köy Enstitülerine yöneltilen eleştiriler karşısında zor durumda kalmıştı. 


193 İlhan Başgöz, Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Ankara, 'y.y., 1999, 
s.247-2d4. 

194 Yiğit, a.g.e., s.B5-86. 

195 Özellikle, Köy Enstitüsü kurucularından Emin Soysal'ın 1946 bütçe görüşmeleri 
sırasında, Köy Enstitülerinin hatalarını dile getirdikten sonra, bu kurumları komünist yuvaları olarak nitelendirmesi kamuoyunda büyük bir psikolojik baskı yaratmıştı. Bkz; Kirby, a.g.e., 5.367; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1985'e), Ankara, 2. bs; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1935, 5.437. 

196 Nadir Nadi, Perde Aralığından, İstanbul, Cumhuriyet Yayınevi, 1965, 5.238-239, 

197 Mehmet Başaran, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Mahmut Makal bunlara birkaç ör- 
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Hasan Ali Yücel'den sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Reşat Şemseddin Sirer'den, Köy Enstitülerindeki yanlışları ortadan kaldırmaya yönelik bir politika takip etmesi bekleniyordu. Ancak, onun izlediği politika bu doğrultuda olmamıştı. Öncelikle Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç' u görevinden uzaklaştıran Sirer, daha sonra da Köy Enstitülerinin pınarını kurutmak amacıyla Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü kapatmıştı. (1947) Yine bu yıllarda Sirer, Köy Enstitülerinin programlarında ve yönetimlerinde bazı değişiklikler yaptırmıştı. Bu değişikliklerle kültür ve ziraat dersleri arttırılarak teknik dersler azaltılmıştı. Köy Enstitülerindeki öğrenci sayıları azaltılmış, Enstitülerde şehirli çocuklara da * 25'lik bir kontenjan ayrılmıştı. Öğrencilere tanınan haklar da ellerinden alınmıştı. Böylece Köy Enstitülerinin temel yapıları değiştirilmiş, Tonguç'un “iş okulu” anlayışı yıkılmıştı!99. Kısacası DP'nin iktidara gelmesinden önce Sirer'in izlediği politikalar sonucunda Köy Enstitüleri temel özelliklerini yitirmiş ve amaçlarından saptırılmışlardı?9. CHP, Köy Enstitülerine karşı yöneltilen eleştirilere bir an önce son verebilmek amacıyla böyle bir politika uygulamıştı. Ama yaptığı değişikliklerle CHP Köy Enstitülerine karşı yapılan suçlamaları da kabul etmiş oluyordu. 


a. DP Programında ve İlk Menderes Hükümetleri Programlarında Köy Enstitüleri 


1946 yılında muhalefet partisi olarak kurulan DP'nin, CHP'ne 
yönelik en önemli tenkit konularından biri Köy Enstitüleri idi. Köy Enstitülerinin mevcut yapıları DP prensipleriyle bağdaşmıyordu. 
DP programının 35. maddesinde öğretmenlerin aynı bilgiye sahip olmaları gerektiğinin altı çizilmişti?0:. Öğretmen yetiştiren Köy Enstitülerinde ve öğretmen okullarında farklı bilgilere sahip öğretmenler yetiştiriliyor olması bu maddenin önemini daha da arttırıyordu. 


199 Kirby, a.g.e., 5.376-401. 

200 Tonguç, a.g.e., 5.349; Kirby, a.g.e., s.372-373; Öymen, a.g.e,, 5.85; Başgöz, a.g.e., 
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I. Menderes Hükümeti Programı'nda Köy Enstitülerine ilişkin herhangi bir ifade yer almazken, köylü vatandaşları mükellefiyete tabi tutan mevzuatın kaldırılacağından bahsediliyordu“, Bu hükümette Tevfik İleri Ulaştırma Bakanı olarak yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Avni Başman'ın istifasıyla İleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştı. Bu hükümetin yerine kurulan 11. Menderes Hükümeti programında da Köy Enstitülerine ilişkin açık bir ifade yer almıyordu. Ancak bu programda ilkokul öğretmenlerinin aynı kökenden gelmeleri gerektiği vurgulanmıştı?“3, Böylece hükümet Köy Enstitülerine bir gönderme yapmıştı. Bu ise, Kent İlköğretmen Okulları ile Köy Enstitülerinin birleştirileceğine dair yorumların yapılmasına neden olmuştu”#, 


b. Tevfik İleri'nin Köy Enstitülerine Yönelik Tavrı 


Tevfik İleri, 1944 yılında Samsun 19 Mayıs Dergisi'nde?“5 yayınlanan bir yazısında Köy Enstitülerinin memleket için çok faydalı olduklarını ve buralarda yepyeni bir neslin yaratılmakta olduğunu ifade etmişti?**, Çok partili hayat içerisinde Köy Enstitülerine yapılan eleştiriler ve CHP'nin yapmış olduğu değişiklikler, Tevfik İleri'nin Köy Enstitüleri ile ilgili fikirlerinin değişmesine neden olmuştu. 

CHP, iktidarı devretmeden önce yaptığı değişikliklerle Köy Enstitülerinin yapılarını değiştirerek yapılan eleştirileri bir nebze olsun durdurmuştu. Ancak hükümet, aldığı tüm tedbirlere ve sık sık yaptırdığı denetimlere rağmen Köy Enstitülerinde komünizm propagandası yapıldığına ilişkin söylentileri durduramamıştı?7. DP iktidara geldikten sonra da bu söylentiler devam etmişti. Bu söylentilere karşılık Köy Enstitüsü mezunu 136 öğretmenin hükümete hita- 


202 Öztürk, a.g.e., 5.355-359. 

203 Öztürk, a.g.e., 5.383-384. 

204 Başar, a.g.e., 5.526. 

205 Yaptığım bütün araştırmalara rağmen maalesef bu dergiyi bulamadım. 

206 Ahmet Emin Yalman, “İleri Gitmek, Geri Gitmek”, Vatan, 21 Ağustos 1950, 
no:3321, s.I. 

207 Hamza Tekin, İlköğretim Sorunları ve Çözüm Yolları, Ankara, 1977, s.16-17. 
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ben bir beyanname yayınlayarak iddiaları reddetmeleri?*9 söylentilerin daha da artmasına neden olmuştu. İşte bu söylentiler içerisinde Tevfik İleri Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştı. 


Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmasının ardından “komünizm ile mücadele” edeceğine dair bazı açıklamalar yapmasız” gazetelerde İleri'nin Köy Enstitülerine atıfta bulunduğu yorumlarına neden olmuştu?9. Başlangıçta Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmasını, komünizm ile mücadele açısından olumlu karşılayan bazı gazeteciler ise bu yorumlardan sonra Tevfik İleri'yi, Köy Enstitüleri konusunda, henüz tek bir adım atmadan eleştirme- ye başlamışlardı. Bu gazetecilerin başında Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman geliyordu. Yalman yazısında isim vermeden Tevfik İleri'yi, “akıncı hamleleri yadırgayan geri ve dar ruhlu” biri olarak nitelendirdikten sonra, onu Köy Enstitülerine karşı “ öldürücü bir taarruz açmakla” suçluyordu*", Oysa bu yazısından daha iki gün önce Yalman, Tevfik İleri'nin milli eğitimin başına getirilmesi- ne komünizm ile mücadele açısından olumlu bir gelişme olarak degerlendirmişti”. Nasıl olmuş da iki gün içerisinde Tevfik İleri tamamen değişmiş “geri ve dar kafalı” biri haline gelmişti? İleri'nin Köy Enstitüleri konusunda atmış olduğu tek bir adım yokken yapılar bu yorumlar önyargının eseriydi. Gerekli tetkikleri yaptırmadan ve konunun uzmanlarına danışmadan bir adım atmak her şeyden önce Tevfik İleri'nin prensipleri ile uyuşmazdı. 


Gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra Tevfik İleri, Köy Enstitüleri ile ilgili çalışmalarını başlatmıştı. İleri'nin, ilk iş olarak, Köy Enstitülerinin kurucusu, İsmail Hakkı Tonguç'un da içinde bulunduğu do- 


208 Bu beyannamede Köy Enstitüsü mezunu 136 öğretmen, enstitülerin halk nezdinde 
kaybettirilen itibarlarını yeniden kazanması için Hükümet'ten bazı isteklerde bulunduktan sonra Hükümet” in, bir mezunlar federasyonu kurulmasına izin vermesini istiyorlardı. Vatan, 11 Haziran 1950, no:3253, s.1. 

209 Cumhuriyet, 13 Ağustos 1950, no:9345, s.I; Vatan,13 Ağustos 1950, no:3316, 8.7; 
15 Ağustos 1950, no:3318, 8.4. 

210 Nakkaş, a.g.8., 5.97. 

211 Ahmet Emin Yalman, “Köy Enstitüleri Davası”, Vatan, |7 Ağustos 1950, no:3320, s.1. 

212 Ahmet Emin Yalman, “Maaritimizin Başına Bir Yüksek Mühendis Gelirken”, Vatan, 15 Ağustos 1950, no:3320, s.1. 
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kuz öğretmeni bakanlık emrine aldırması?"3, onun Tonguç'a ve Köy Enstitülerine karşı önyargılı olduğu izlenimini yaratmıştı?"4, Mecliste yaptığı bir gizli celse konuşmasında, İleri'nin, Tonguç'u?S hain olarak nitelendirmesi, onun bu kararda şahsi duygularına yenildiğini göstermektedir. Köy Enstitülerine karşı ise İleri'nin şahsi duygularla hareket etmediğini, yaptırdığı çalışmalar kanıtlamıştı. Tevfik İleri, Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarını aynı program etrafında birleştirerek bu okulları herkese açmak istiyordu*"8. 
Köy Enstitüleri memleket için faydalı kurumlardı. Ancak memlekette, Köy Enstitüleri ile birlikte öğretmen yetiştiren Kent İlköğretmen Okullarının bulunması gelecek için bazı tehlikeler doğuruyordu. Farklı programlara sahip bu okullardan farklı eğitim almış iki tip öğretmenin yetiştiriliyor olması, milli eğitiminde bir ikiliğin ortaya çıkmasına neden olabilirdi. Daha önce de değindiğimiz gibi Atatürk döneminde açılan iki “Köy Muallim Mektebi” 1932-33 yıllarında bu gerekçe ile kapatılmışlardı. İleride çıkabilecek bir ikiliğin bir an önce önüne geçmek gerekiyordu. Eğitimde hürriyet, eşitlik ve sosyal adalet içinde bu şarttı?”, N 

DP yöneticileri bu durumun farkına daha partilerini kurdukları sıralarda varmışlardı. Bu nedenle DP'liler, “öğretmenlerin aynı bilgiye sahip olmaları” ilkesini benimseyerek parti programlarına almışlardı?"8. 

Partisinin bu konudaki fikirleriyle tam bir birliktelik içerisinde olan İleri, böyle konuları, bir takım ilkelere ve prensiplere dayanarak acele bir şekilde çözmenin memleket için doğurabileceği tehlike- nin farkındaydı. Bu nedenle İleri öncelikle, Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarını incelemek üzere bir komisyon kurdurmuş- 


213 Cumhuriyet, 9 Eylül 1950, no:9371, s.. 

214 Kirby, a.g.e. 5.376-401; Nadi, a.g.e., 5.238-239; Tonguç, 8.g.e., 5.354. 

215 Aksoy, a.g.e., 5.149-153. 

216 Vatan, 7 Ekim 1950, no:3371, s.1. 

217 Cahit Okurer, Ana Hatlarıyla Milli Eğitim Politikamız, Ankara, *y.y.', 1965, s.97-98. 
218 Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Ankara, 1946, 5.25. 
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tu, Ayrıca Türkiye'de köy eğitimi ve öğretmen yetiştirme konularını incelemek üzere yurtdışından birçok yabancı uzmana müracaat edilmişti. Şimdi bu uzmanların yaptığı bazı saptamalara kısaca bir göz atmak istiyoruz. 


Halk Eğitimi konusunda incelemeler yapmak üzere Türkiye'ye davet edilen Watson Dickerman, Köy Enstitülerini de incelemiş ve enstitülerin “eğitim alanında önemli bir buluş” olduklarını ancak iyileştirilmeleri gerektiğini ifade etmişti. Dickerman'ın özellikle üstünde durduğu nokta, yirmi yıllık mecburi hizmet süresiydi. Bu uygulama nedeniyle şehirlerde yetişen öğretmenlerin köylerde mutlu olmayarak, kaçtıkları herkesçe biliniyordu: Şehirlerde yetişmeseler dahi öğretmenlerin Köy Enstitülerinde yetiştikleri ortam ve ellerindeki imkanlarla, köylerde karşılaştıkları arasında dağlar kadar fark vardı”. 


“Türkiye'de köy okulları” konusunda incelemeler yapan Prof. 
Dr. Kate Vixon Wafford ise; köy okullarındaki problemin müfredat programından kaynaklandığını ileri sürmüştü. Wafford, Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okulları müfredatının eşitlenmesini tavsiye etmişti2>. 

Türkiye'de öğretmen yetiştirme konusunu inceleyen Roben J. 
Maaske de öğretmen yetiştiren kurumlardaki ikiliğe son verilmesini tavsiye etmişti223, 


219 Bu komisyon gizli olarak çalışmalarını sürdürmüş, İleri bu komisyonun Milli Eğitim Bakanlığına sunduğu rapor hakkında 24.12.1951 tarihinde TBMM”ne bilgi vermişti. TBMM Zabıt Ceridesi, B:21, O:1, 24.12.1951, 5.330. Bu raporu daha sonra ele alacağız. 

220 Watson Dickerman, Türkiye'de Halk Eğitimi Hakkında Rapor (1951), Ankara, 
1956. 

2212002 yılında Can Dündar'ın NTVde yayınlanan Köy Enstitüleri Belgeselinde, Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler yaptıkları konuşmalarında bunu doğrulamışlardı. 
222 Kate Wafford, Türkiye'de Köy Okulları Hakkında Rapor, çev; Fatma Barış, Ankara, 19592, s.B8-104. 

223 Roben J. Maaske, Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Hakkında Rapor, Ankara, 
1955. 
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Dickerman, Wafford ve Maaske'nin 2*raporlarındaki ortak nokta; Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarının Türk milli eğitim sistemi içerisinde ikiliğe yol açabileceğiydi. Bu görüşler İleri'nin düşünceleri ile benzerlik gösteriyordu. 

Aynı bilgiye sahip öğretmenleri yetiştirmek ilkesiyle yola çıkan Tevfik İleri kendisine Köy Enstitüleri ve Kent İlköğretmen Okulları ile ilgili raporlar geldikçe tavsiye edilen bazı hususları uygulamaya başlamıştı. 

Köy Enstitülerinde kız ve erkeklerin bir arada eğitim görmeleri halk arasında bir takım dedikodulara neden oluyordu. Bunu önlemek amacıyla 1950-51 eğitim öğretim yılında Köy Enstitülerindeki kız öğrenciler İzmir'deki Kızılçulcu Köy Enstitüsü'nde toplanmıştı25, Bu uygulamayı eleştiren Feridun Osman Menteşeoğlu; bu ayrımı, haremlik-selamlık ayrımına benzettikten sonra bunun geriye doğru dönen bir çarkı andırdığını söylemişti:>9, Oysa İleri, ortaya çıkan dedikodulari önlemek amacıyla böyle bir uygulamaya girişmişti. 

Yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda, Köy Enstitülerini ve Kent İlköğretmen Okullarını, “Öğretmen Okulu”'adı altında birleştirmeye karar veren Tevfik İleri, bu okulların daha iyi bir biçimde teşkilatlandırılması ve programların yeni bir revizyona tabi tutulması için çalışmalara başlamıştı”. 


Köy Enstitülerini inceleyen komisyonun verdiği rapor doğrultusunda Köy Enstitüleri İlköğretmen Okulları haline getirilmiş, eğitim süreleri altı yıla çıkarılmış ve buna göre programları tespit edilerek Bakanlar Kurulu'na sunulmuştu?8, Bu kararı bir “baltalama teşebbüsü” olarak nitelendiren Ahmet Emin Yalman, Köy Enstitülerini 


224 Fay Kirby, bu uzmanların, özellikle de Waflord? urı bilgili ve samimiyetinden şüphe 
edilmeyecek eğitimciler olduğunu ancak bunlara yanlış bilgiler verildiğini iddia etmişti. Kirby, a.g.e., 5.406-409. 

225 Ulus, 13 Kasım 1950, no:10554, s.2. 

226 Feridun Osman Menteşeoğlu, “Köy Enstitüleri”, Ulus Gazetesi, 16 Kasım 1950, 
No:10557, 5.2. 

227 Ulus, 6 Haziran 1951, No:10736, 5.2. 

228TBMM Zabıt Ceridesi, B:21,0:1,24.12.1951, s.130. 
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kaldırmak yerine onların yanlışlarını düzeltmenin daha uygun olacağını ifade etmişti". 

“Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarının bir tek program etrafında birleştirilmesi çalışmaları sürerken, hükümetin, köy okulları yapımında köylünün çalışma mecburiyetini kaldırması?” 
sosyal ve ekonomik yönden çok zor durumdaki halk açısından sevindirici bir gelişme olmasına rağmen, kaynak sıkıntısı yaşayan Türk Milli Eğitimi açısından üzüntü verici bir gelişme olmuştu. 

Tevfik İleri, Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin zaman zaman yakındıkları yirmi yıllık mecburi hizmet süresinin kısaltılması içinde tetkikler yaptırmıştı. 02.05.1952 tarihinde çıkarılan kanunla Köy Enstitüsü mezunlarının yirmi yıllık mecburi hizmet süreleri, öğrenim gördükleri sürenin bir buçuk katı olarak belirlenmişti”'. Böylece Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle, ailelerin hayatlarının büyük bir kısmını aynı köyde ve aynı ortamda geçirmelerinin önüne geçilmiş, Enstitü mezunu öğretmenlere yapılan büyük bir haksızlık ortadan kaldırılmıştı. 


07.05.1952 tarihinde ise Köy Enstitülerini, İlköğretmen Okulu'na dönüştürecek kanun tasarısı meclise sevk edilmişti”, Bu tasarıda; Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okulları için ortak bir program yer alıyordu. Bu program daha söz konusu tasarı Mecliste onaylanmadan 1952-1953 ders yılından itibaren, Köy Enstitülerinde ve Kent İlköğretmen Okullarında uygulanmaya başlanmıştı*3!, Böylece öğretmen yetiştiren kurumlarda uygulanan iki farklı programın, Türk toplumu içerisinde ortaya çıkarabileceği olası bir ikiliğin önüne geçilmişti. Ayrıca bu uygulama ile CHP döneminde, temel özelliklerini yitiren Köy Enstitüleri, birer İlköğretmen Okulu haline getirilmişti. 

229 Ahmet Emin Yalman, “Bir Meclis Anketine İhtiyaç Var”, Vatan, 10 Şubat 1952, 
No:3B57, 6.1-3. 

230“Köylüden Okul Yapma Mükellefiyeti Kaldırıldı”, Zafer, 05 Ocak 1952, No:977, 

231 ze 3.tertip, C.33; 1952, 5.1369. 


232 Vatan, 8 Mayıs 1952, no:3945, 5.2. 
233 TBMM Zabıt Ceridesi, B:22, O:1, 26.12.1992, 5.443. 
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İleri, Köy Enstitülerinden mezun olan öğretmenlerin, diğer öğretmenlerle aynı haklara sahip olmaları gerektiğini düşünüyordu?*. 
Bunun için de Enstitü mezunu öğretmenlere bazı haklar verilmişti. 
Öncelikle Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin aldıkları sembolik ücret diğer öğretmenlerin aldıkları maaşla eşit hale getirilmiş, Enstitü mezunu öğretmenlere yedek subay olarak öğretmenlik yapma hakkı tanınmış?55, 10 Mart 1953 tarihinde talim terbiye kurulunun aldığı bir kararla da bütün öğretmenlerin lise bitirme imtihanları- na girebilmelerine müsaade edilmişti?*5, Böylece öğretmenlerin önleri açılmış“? ve yüksek öğrenimlerini tamamlayarak yükselebilmeleri sağlanmıştı. İleri kafasındaki diğer değişiklikleri ise uygulayamadan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı. 

Köy Enstitülerinde yaptırdığı değişiklikler ve kullandığı yöntemler nedeniyle Tevfik İleri, uzun yıllar kamuoyunda Köy Enstitülerinin baş yıkıcısı sanılmıştı. Engin Tonguç, Tevfik İleri'nin “kaba yöntemler” kullandığını söylemekle birlikte, İleri'nin Köy Enstitülerinin baş yıkıcısı olmadığını, Köy Enstitülerinin baş yıkıcısının CHP ve CHP'nin Milli Eğitim Bakanı Sirer olduğunu ifade etmektedir?!8. 


İleri'nin izlediği politikalar sonucunda CHP döneminde temel yapılarını ve özelliklerini yitiren Köy Enstitülerindeki komünizm söylentileri sona erdirilmiş, Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarının programları birleştirilmiş ve memlekette iki farklı öğretmen yetiştirecek sistemin doğurabileceği muhtemel bir ikiliğin önüne geçilmişti. 

07.05.1952 tarihinde Köy Enstitülerini birer Kent İlköğretmen Okulu'na dönüştürmek amacıyla meclise sevk edilen kanun tasarı- s129, Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmasından son- 


234 5. Milli Eğitim Şürası Çalışma Esasları, Komisyon Raporları, Konuşmalar, Ankara, Maarif Vekaleti Yayınları, 1954, 5.13-14, 

235TBMM Zabıt Ceridesi, B:53, 0:2, 25.02.1953, 5.973. 

236 Talim Terbiye Kurulu Kararı, No:37, 10.03.1953. 

237 Başar, a.g.e., 5.559. 
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ra “Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okullarının Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun”** ile resmen uygulanmaya başlanmıştı. Böylece Köy Enstitüleri DP'nin ve İleri'nin görüşleri doğrultusunda birer İlköğretmen Okulu haline getirilmişlerdi. 


8. Ortaöğretim 


Türkiye Cumhuriyeti'nde 1950'li yıllara kadar ortaöğretim ciddi bir biçimde ele alınmamıştı”. Zaten ilköğretim problemini halledememiş bir ülkede ortaöğretim alanında ciddi çalışmaların yapılmasını beklemek yanlış olurdu. 


Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanı olduktan bir süre sonra TBMM'nde yaptığı bir konuşmasında, ortaöğretim sorununu ele almıştı. 
CHP'nin ortaöğretimi yaygınlaştırma çalışmalarının iyi neticeler vermediğini ileri süren İleri, memlekette gelişigüzel ortaöğretim kurumları açıldığını, kendilerinin bu yanlışa düşmeyeceğini dile getirmişti2*, Bakanlığının ilk yıllarında bu yanlışa düşmeyen, yeterli malzemesi ve binası olmadan okul açmaktan kaçınan İleri, bir süre sonra bu politikasından vazgeçmek zorunda kalmıştı?, Onu takip ettiği yoldan vazgeçmeye zorlayan etkenler ise şüphesiz maddi etkenler olmuştu. 

İleri döneminde ortaöğretim ile ilgili tetkikler yapmak üzere de yurtdışından yabancı uzmanlar Türkiye'ye davet edilmişti. İlk olarak Amerika'dan Prof. Dr. John J. Rufi Türkiye'ye gelerek ortaöğretim kurumları üzerinde tetkikler yapmıştı. Rufi; ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin daha iyi yetişebilmeleri için rehberliğe ihtiyaç bulunduğunu, okulların kütüphane ve laboratuar gibi eksikleri- nin tamamlanması gerektiğini tavsiye etmişti. Rufi, Türkiye'nin ortaöğretimdeki hedeflerinin belirsiz olduğunu da sözlerine eklemiş- 


tam, 


240 MEB, Tebliğler Dergisi, C.6; 5.783, 1954, s.3. 

241 Yiğit, a.g.e., 5.61-62. 

242 TBMM Zabıt Ceridesi, B:5, 0:2, 13.11.1950, 5.70. 

243 Başar, a.g.e., 5.538. 

244 John J. Rufi, Türkiye'de Ortaöğretim, Müşahedeler, Problemler ve Tavsiyeler, 
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Rufi'den sonra ABD Eğitim Dairesi Direktörü Ellsworth Tompkins, Türkiye'ye gelmiş ve ortaokullarda yaptığı incelemelerden sonra bir rapor hazırlamıştı. Tompkins de Türkiye'deki orta dereceli okulların yapı, öğrenci, öğretmen ve öğretim programlarındaki yetersizliklerine raporunda yer vermişti”. Tompkins'in tespitleri Rufi'den farklı değildi. Ancak bugün dahi, ekonomik yetersizlikler nedeniyle giderilemeyen bu eksiklerin 1950'lerin Türkiye'sinde giderilmesi mümkün değildi. 

ABD'den Türkiye'ye çağrılan ve 1954 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda müşavir olarak çalışan bir diğer uzman da Lester Beals'dir. Beals orta dereceli okullarla ilgili incelemeler yaptıktan sonra rehberliğin lüzumu hakkında bir rapor hazırlamıştı?“, Bu rapor, Tevfik İleri döneminde Türkiye'de ilk defa rehberlik anlayışının yerleşmesini sağlamıştı?“7. Amerikalı uzmanların yaptıkları incelemeler ve hazırladıkları raporlarla 1950'li yılların başlarında Türkiye'deki orta öğretim kurumlarının mevcut durumu tespit edilmişti. 

Tevfik İleri, uzmanlardan gelen raporlar doğrultusunda öncelikle orta öğretim kurumlarının öğretmen sorunlafına el atmıştı. Bu amaçla, Tahsin Banguoğlu'nun bakanlığı sırasında herhangi bir gerekçe belirtilmeden kapatılan, İstanbul Eğitim Enstitüsü ile Yüksek Öğretmen Okulu'nu İleri, yeniden eğitim öğretime açmıştı?*. 

İleri döneminde, orta öğretimdeki bir diğer gelişme de liselerin 
4 yıla çıkarılmasıdır. 1951-1952 ders yılından itibaren başlatılan bu 
uygulama, 1953 yılında değişikliğe uğramış, sadece üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler için liselerin 4. sınıfı bir olgunluk sınıfı durumuna getirilmişti“, İleri” den sonra Milli Eğitim Bakanı olan 


Ankara Maarif Vekaleti Yayınları, 1956, s.21-28. 

245 Ellsworth Tompkins, Türkiye Cumhuriyeti Orta Dereceli Okullarda Organizasyon, İdare ve Teltiş, İstanbul Maarif Vekaleti Yayınları, 1954, s.3-6. 

246 Lester Beals, Rehberliğin Lüzumu Hakkında Rapor, İstanbul Maarif Vekaleti Yayınları, 1955. 

247 Başar, a.g.e., 5.544. 

248 TBMM Zabıt Ceridesi, B:5, O:1, 13.11.1910, s.56. 

249 TBMM Zahıt Ceridesi, B:53, 0:2, 25.02.1953, s.970. 


Dr. Abdurrahman Bozkurt 85 


Celal Yardımcı döneminde bu uygulamaya eğitimdeki kaliteyi düşürdüğü gerekçesiyle son verilmişti259. Orta öğretimdeki kaliteyi arttırmak üzere liselerin bir yıl fazla eğitim vermesinin kaliteyi nasıl düşürdüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Kanımca, bu uygulamadan vazgeçilmesinde, memleketin ekonomik ve sosyal durumu ile sayıları az olan öğrencilerin bu süreyi bir külfet olarak görmeleri belirleyici etken olmuştu. 

İleri'nin ilk Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ortaöğretim kurumlarındaki yabancı dil derslerine de özel önem vermişti. Sözkonusu kurumlardaki yabancı dil derslerini arttırmaya karar veren“! İleri, bu konuda toplantılar yapmış?32, sonuçta orta öğretim kurumlarındaki dil dersleri arttırılmış ve bu kurumların programlarına “Milletler Arası Muhabere” dersleri eklenmişti253. Cumhuriyet tarihinde yabancı dil eğitimi ile ilgili ilk ciddi çalışmalarda Tevfik İleri döneminde yapılmıştır denilebilir. İleri'nin bu ilk Milli Eğitim Bakanlığı sırasında, bütün olumsuzluklara rağmen, orta öğretim alanındaki yaralar tek tek teşhis edilmiş ancak İleri bu yaralara neşter vuramadan görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. 


9. Mesleki ve Teknik Öğretim 


Türkiye Cumhuriyeti'nde 1950'li yılların başına kadar orta öğretimle birlikte mesleki ve teknik öğretim de ihmal edilmişti?54. Bunda kuşkusuz bu okulların maliyetlerinin yüksekliği büyük rol oynamıştı. Ancak kalkınmayı hedeflemiş bir ülkede, her şeyden önce mesleki ehliyete sahip teknik elemanların yetiştirilmesi gerekiyordu. 


I. Menderes Hükümeti programında, genel olarak hükümetin eğitim politikası yer alrmış”5, mesleki ve teknik öğretimden bahsedilmemişti. Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanı olmasından bir süre son- 


250 Vatan, 16 Eylül 1954, no:4791, s.1. 
251 Vatan, 26 Şubat 1951,no:3513,s.I. 
252 Vatan, 26 Nisan 1952, no:3933, 5.2. 
253 Vatan, 7 Mayıs 1952, no:3944, s.2. 

234 Yiğit, a.g.e., 5.61-62. 

255 Öztürk, a.g.e., 5.345-359, 
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ra kurulan 11. Menderes Hükümeti programında ise, mesleki ve teknik öğretim okullarında makineleşmeye önem verileceğinin ve bölge ihtiyaçlarına göre elemanlar yetiştirmek üzere kurslar açılacağının altı çizilmişti?s©. Milli Eğitim Bakanlığı'nda teknik konulardan anlayan bir bakanın bulunması, memleket için büyük bir fırsat olmuştu. 

Tevfik İleri ilk iş olarak, mesleki ve teknik öğrenim konusunu incelemek ve bu konuda yapılacak işleri planlamak amacıyla bakanlığında bir komisyon kurdurmuştu. Bu komisyon yaptığı incelemeler neticesinde, memleketin, tarım, ekonomi ve bayındırlık alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılayacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla Sanat Enstitülerinde 1951-1952 öğrenim yılından itibaren hususi kurs ve şubelerin açılmasına?“karar vermişti. Bu kursların ve şubelerin dışında köy gençlerine sanat öğretmek amacıyla, beş gezici köy demirciliği ve marangozluğu kursu da açılmıştı”, 

Yine 1950-1951 öğretim yılmdan itibaren, Adapazarı, Merzifon, Akhisar ve Akşehir Erkek Orta Sanat Okulları, beş sınıflı Sanat Enstitüleri haline getirilmişti”. 

Bu çalışmaların dışında mesleki ve teknik okulların eksikliklerini de tamamlamaya özen gösteren İleri, TBMM'de yaptığı bir konuşmasında, eski iktidarı mesleki ve teknik okulları ülke ihtiyaçlarını dikkate almadan açtığı için eleştirdikten sonra, kendisinin ülke ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açtırarak bu hataya düşmeyeceğini ifade etmişti?"*. Onun zamanında az da olsa ülke ihtiyaçları doğrultusunda teknik okullar ve kurslar açılmıştı. 


Mesleki ve teknik okulların masrafları her zaman diğer okullardan fazla olmuştu. Tevfik İleri, bu masrafları bu sıralarda başlayan Marshall Yardımlar programından finanse etmeyi düşünüyordu”, 


256 Öztürk, a.g.e., 5.383-384. 

257 Bunlar, tarım alet ve makinelerinin (amiri, oyuncakçılık, örme, mobilyacılık, oymacılık, radyo tamirciliği, duvarcılık, sıhhi tesisatçılık, karo fayans döşemeciliği, matbaacılık, seramik işleri gibi kurslardı. 

258 Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara, MEB Yayını, 1951, s.9-10. 

259 A.e., 5.10. 

260TBMM Zabıt, B:51, 0:4, 25.02.1951 ,5.597. 

261 Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara, MEB Yayını,1951, 5.10. 
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Zaten bu dönemde Marshall yardımları çerçevesinde ABD tarafından Türkiye'ye verilen traktör ve biçer-döver gibi tarım makinelerinin hem köylüler tarafından kullanılması, hem de bunların bakım ve onarımlarının yapılması önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştı. Bu nedenle de MEB ile Tarım Bakanlığı arasında ortak bir çalışma yapılmış ve bir plan hazırlanmıştı?92. Bu plan doğrultusunda yurdun değişik yerlerinde teknik okullar ve bölümler açılmaya çalışılmıştı?. 

Tevfik İleri, sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan teknik elemanları yetiştirecek yüksek düzeyde okulların kurulması, mevcutları- nın kapasitelerinin arttırılması gibi konuları görüşmek üzere Bakanlık Müsteşarı Reşat Tardu başkanlığında bir komisyon kurdurmuştu. Bu komisyonun hazırladığı raporda; İstanbul Teknik Üniversitesi'nde daha nitelikli mühendisler yetiştirilebilmesi, mevcut üniversitelerde iş alanlarına dönük derslere ağırlık verilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir maden fakültesi açılması, Ankara'da yeni bir teknik üniversite açılması ile tekniker okulları açılması gerektiği belirtilmişti”, Tevfik İleri'nin ilk Milli Eğitim Bakanlığı sırasında mesleki ve teknik öğretim alanında olumlu gelişmeler yaşanmışsa da İleri, bakanlıktan ayrılması nedeniyle düşündüklerini tam olarak uygulayamamıştı. 


10. Yüksek Öğretim ve Üniversite 


Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, ilk ve orta öğretim kademelerindeki sorunlar nedeniyle yüksek öğretim kurumlarına yeterince ağırlık verilmemişti. 

Osmanlı Devleti'nden miras alınan Darülfünün, 1933 yılında ilga edilmiş ve yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştu. Bununla birlikte sadece İstanbul'da ve Ankara'da bazı fakülteler ve yük- 


262 “Teknik Gelişme İçin 3 Yıllık Plan”, Zafer, 23 Eylül 1952, no:1234, s.1. 

263 Şahin, a.g.e., 8.77. 
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sek okullar açılmıştı?. Atatürk döneminde laik ve batılı bir anlayışla donatılan bu kurumların, İnönü döneminde kabul edilen üniversite muhtariyeti ile siyasi kontrollerden çıkarılmaları hedeflenmişti29, Ancak 1946-60 arası dönemde Milli Eğitim Bakanı'nın üniversiteler arası kurulun başkanı olması, üniversitelerin tam muhtariyete kavuşamamalarına neden olmuştu?*?, 


1950'li yıllara gelindiğinde Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarının sayı ve nitelik problemlerine bir çözüm bulunamamıştı. Milli Eğitim Bakanı oluşunun ardından Tevfik İleri, yüksek öğretim kurumlarının bu sorunlarını telafi etmek üzere bazı adımlar atmıştı. 


a. Üniversiteye Giriş Sınavı 


1950'li yıllarda yüksek öğretim kurumlarına öğrenci alınırken öğrencilerin diploma dereceleri esas alınıyordu. Bu sistem faydalı olamıyordu. Çünkü farklı okulların verdikleri diplomalar da farklı oluyordu. Bu da Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının niteliklerini, dolayısıyla verimlerini azaltıyordu. Tevfik İleri, ilk olarak bu sorunu ele almış ve öğrenci kabulü esnasında üniversitelere bir tercih yoklaması yapma hakkı tanımıştı?. İleri'nin üniversitelere giriş için başlattığı bu uygulama, Türkiye'de ilk defa üniversiteye giriş için bir sınav yapılmasını gündeme getirmişti. Ulus Gazetesi'ndeki köşesinde Nihat Erim, Türkiye'de henüz üniversite mezunu işsiz sayısının çok az olduğunu ifade ederek üniversite giriş sınavı fikrine karşı çıkmıştı?9?. Uzun yıllar boyunca Türkiye'de yaygın olarak benimsenen bu zihniyet bugün, üniversite mezunu olmasına rağmen, bir ilkokul öğrencisinin zekasına sahip yüz binlerce boş ve işsiz insanın ortaya çıkmasına neden olmuştu. İleri'nin düşündüğü bu tedbir 


265 1950 yılına gelindiğinde İstanbul ve Ankara Üniversiteleri bünyesinde toplam 34 
yüksek okul ve fakülte ile buralarda görevli 1842 öğretim üyesi ve okuyan 25091 öğrenci bulunmaktaydı. Bkz; Yiğit, a.g.e., 5.65. 

266 Yiğit, a.g.e., 5.64. 

267 Arslan, a.g.m., 5.265. 

268 Cumhuriyet, 6 Eylül 1950, no:9368, s.I. 

269 Nihat Erim, “Üniversiteye Giriş”, Ulus,7 Ekim 1951, no:10877, s.1-2. 
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zamanında uygulansaydı bugün büyük olasılıkla bu tür problemlerle karşılaşılmayacaktı. 


b. Doğu Üniversitesi Fikri ve Atatürk Üniversitesi'nin Kuruluşu 


20. yüzyılın ilk yarısının bitmek üzere olduğu günlerde, Türkiye'de, İstanbul ve Ankara dışındaki kentlerde yüksek öğretim kurumları bulunmuyordu. Aslında Atatürk yüksek öğretimimizdeki bu içler acısı durumu zamanında fark etmiş ve Türkiye'nin doğusunda bir üniversite kurmayı düşünmüştü?”. Ancak aradan geçen uzun zamana karşın bu konuda tek bir adım dahi atılmamıştı. İşte Tevfik İleri hem Türkiye'de yüksek öğrenimi yaygınlaştırmak hem de Atatürk'ün değerli bir isteğini yerine getirebilmek amacıyla hemen çalışmalara başlamıştı. 


İlk iş olarak Van'a giderek Doğu Üniversitesi'nin kurulması için etütlere başlayan Tevfik İleri, bu konuyla ilgili incelemeler yapmak üzere bilim adamlarından ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet kurdurmuştu?”, Bu heyet yaptığı incelemelerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bir rapor sunmuştu. Raporda, kurulacak üniversite için en münasip yerin Van Gölü'nün batısı ile Elazığ bölgesi olduğu ve burada, ileride üniversite şeklini alacak bir ilim ve araştırma merkezinin kurulması tavsiye edilmişti?>. Hükümet bu konuda tüm yetkiyi Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş, 1953 yılı bütçesinde proje ve istimlak çalışmaları için iki milyon liralık tahsisat ayırmıştı”. 
İleri'nin başlattığı bu çalışmalar bazı çevrelerden eleştiri almış, bazılarınca ise takdirle karşılanmıştı. 

Doğuda bir üniversite açılmasını eleştirenlerin en çok üzerinde durdukları nokta; Doğuda yeterli miktarda ilk ve ortaokulun olmayışıydı. Bu görüşü ileri sürenlerin başında, Yusuf Azizoğlu geliyordu. 
Azizoğlu; Doğuda üniversite açmadan önce, buradaki ortaöğretim 


270“Doğu Üniversitesi”, Cumhuriyet, 5 Kasım 1950, no:9428,s.1. 
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kurumlarının geliştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştü?”“, 1953 bütçe görüşmeleri sırasında Doğu Üniversitesi'nin açılmasına karşı çıkanlar da aynı gerekçeyi öne sürmüşlerdi?”5. Tevfik İleri de aynı görüşe sahip olduğu için Doğu Üniversitesi'ni alelacele açmak yerine, öncelikle Doğuda bir İlim ve Araştırma Enstitüsü açmaya karar vermişti. 

Doğuda açılacak olan İlim ve Araştırma Enstitülerinin üniversite öğrencilerinin kalitesini arttıracağını kabul eden Mümtaz Turhan, Doğu Üniversitesi'nin siyasi mülahazalarla açılmak istendiğini savunmuştu?”. Ancak Turhan, bu iddiaları gündeme getirirken Doğu Üniversitesi fikrinin ilk olarak Atatürk tarafından ileri sürüldüğünü düşünememişti. 

Kamuran Soydan, bina yapmakla üniversite kurulamayacağını, esas olanın binanın içindeki ruh olduğunu vurgulayarak yeterli öğretim görevlisi ve maddi kaynağı olmadan bir üniversite açma- nın yanlış olacağını savunmuştu?7. Soydan haklıydı, ama İleri, bir an önce çalışmalara başlayarak gelişmelere göre, açılacak olan üniversitenin eksiklerini tamamlamayı düşünüyordu?*. 

Hıfzırahman Raşit Öymen ise, CHP döneminde açılan Köy Enstitüleri ile Doğuda üniversite açılması için gerekli alt yapının hazırlandığını iddia etmişti?”. Köy Enstitülerinin elbette Doğuya faydaları olmuştu, ancak Doğuda bir üniversite açılabilmesi için gerekli alt yapıyı kurdukları söylenemezdi. 

Üniversitelerden, bilgi üretmesinin ve ilmi keşifler yapmasının yanında toplumun ekonomik, sosyal ve siyasi geleceğine yön verecek liderleri yetiştirmesi, dolayısıyla ülke kalkınmasına katkıda bulunması beklenmektedir:89, Doğu Üniversitesi'nin de bu misyonu üstlenmesi, hatta Türk İnkılabı'nın komşu ülkelere nüfuz etmesi 


274 Yusuf Azizoğlu, “Doğu Üniversitesi”, Vatan, 18 Kasım 1952. 
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beklenmekte idi. Doğuda “modern bir kültür şehri” kurmak isteyen Atatürk'ün de hedefi buydu. Gerçekten de Doğu Üniversitesi'nin açılması Doğuya medeniyetin gelmesini hızlandırabilir, doğunun kalkınmasına katkıda bulunabilirdi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar da, Tevfik İleri de buna inanmışlardı. Bu fikri ilk ortaya atan Atatürk olduğu için de, Doğuda kurulacak olan üniversiteye “Atatürk Üniversitesi” adının verilmesi uygun görülmüştü”. 

Tevfik İleri'nin, gençliğinde lideri olduğu Milli Türk Talebe Birliği de, düzenlediği bir toplantıyla Doğu Üniversitesi'nin, bölgenin kalkınması için şart olduğu sonucuna vararak? İleri'nin yanında yer almıştı. 


Atatürk'ün son zamanlarında açmak istediği Doğu Üniversitesi için İnönü döneminde herhangi bir girişim yapılmamış, DP'nin iktidara gelmesinden sonra Milli Eğitim Bakanı olan Tevfik İleri Doğu Üniversitesi'nin açılması fikrini yeniden gündeme getirmiş ve bu fikri hayata geçirmişti. Yaptırdığı çalışmalarla Doğu Üniversitesi'nin kurulması için gerekli zemini hazırlayan İleri'nin, bakanlıktan ayrılmasıyla, bu konudaki çalışmalar biraz yavaşlamıştı. İleri, tekrar Milli Eğitim Bakanı olunca çalışmalarını hızlandırmış ve Doğu Üniversitesini açmıştı. Bu çalışmalara İleri'nin 2. Milli Eğitim Bakanlığı dönemindeki faaliyetleri arasında tekrar yer vereceğiz. 


c. Üniversite Gençliği ve Üniversite Muhtariyeti 


Tevfik İleri, Türkiye'de yüksek öğretim gençleri arasında Milli bir birliğin ve bilincin oluşmasını sağladığı için, Türkiye'de yüksek öğretim gençliği arasında haklı bir üne sahipti. Onun Milli Eğitim Bakanı oluşu yüksek öğretim gençliği tarafından sevinçle karşılanmıştı. İleri, gençliğin kendisine duyduğu bu sempatiyi siyasi bir amaçla kullanmayı düşünmemişti. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı olduktan sonraki demeçleriyle Tevfik İleri, üniversite gençlerinin si- 
281 Hıfzırahman Raşit Öymen, “Yeni Üniversitelerimiz”, Eğitim Hareketleri, C.!,S.3, 

1955, 5.6. 


282 Vatan, 2 Kasım 1953, no:4478, s.1. 
283 Vatan, 28 Ağustos 1951, no:3694,5.3. 
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yasetle uğraşmalarına taraftar olmadığını, fakat gençlerin memleket meseleleri ile alakasız kalmalarını da istemediğini ifade etmişti”*. 
İleri'nin, gençlere yaptığı bu uyarı Atatürk'ün, Razgrat olaylarından sonra, Tevfik İleri'nin önderi olduğu Türk gençliği'ne yaptığı uyarıyla benzerlik göstermekteydi. 

İleri'nin, Türk gençliğine yaptığı bu uyarıların, onun gençliğinde önderlik yaptığı hareketlerle tezat oluşturduğu kanısında olanlar da vardır*85. Ancak demeçlerinden anlaşıldığı kadarıyla İleri, böyle bir tezada düşmemiş, aksine gençliği memleket meseleleri ile ilgilenmesi için teşvik etmişti. İleri'nin korktuğu, çok partili yaşam içerisinde Türk gençliğinin siyasete alet edilmesiydi. İleri, öğrencilik yıllarında gençliğin siyasete alet edilmesine izin vermemişti. 
Milli Eğitim Bakanı olarak da bunu başarmak istiyordu. Bu nedenle Muhalefet Partisi lideri İsmet İnönü ile de karşı karşıya gelmişti. 
İnönü'nün üniversite gençliği ile kurduğu temaslardan rahatsız olan İleri, İnönü'yü üniversite öğrencilerinin arasına girerek, onları tahrik etmekle suçlamıştı?*, Bu suçlamalardan hem İnönü hem de Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Doktor Suphi Baykam rahatsız olmuş ve bu suçlamaları reddetmişlerdi29. Buna rağmen, muhalefet partisi lideri olarak İnönü'nün, üniversite gençliği ile kurduğu temaslar çok partili yaşam içerisinde hoş karşılanamazdı. 


Öğrencilerin burs için yaptıkları müracaatlar için ise İleri, memleketin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı çaresiz kalmıştı29, İleri bu çaresizliği bir fon kurarak telafi etmeyi düşünmüştü. Kurulan fon sayesinde, öğrenciler aldıkları bursları, mezun olduktan sonra mecburi olarak çalışmak yerine taksitle ödeme fırsatını elde etmişlerdi. 

Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Üniversiteler Kanunu gereği, üniversitelerarası kurulun başkanı olduğu halde üniversite muhta- 
284 Ulus, 13 Ağustos 1950, no:10462, s.1-5; Cumhuriyet, 26 Mart 1951, no:9570, s.1. 
285 “Tevfik İleri'nin Gençlik Hatıraları”, Vatan, | Nisan 1951, no:3547, s.7. 

286 Cumhuriyet, 22 Ekim 1951, no:9777, s.1-5. 


287 Ulus, 22 Ekim 1951,n0:10892, s.1-3. 
288 Ulus, 26 Ekim 1950, no:10536, 5.1. 
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riyetine dokunmamıştı. İsmet İnönü'nün ve Halide Edip Adıvar'ın üniversite muhtariyetine dokunmaması konusunda yaptıkları uyarılara karşılık İleri, üniversite muhtariyetinin DP programında olduğunu ve üniversitelerin üzerine aldıkları vazifeyi yaptığı müddetçe de ona dokunmayacağını dile getirmişti”. Bununla da yetinmeyen İleri, Türkiye'de mevcut üç üniversite“ rektörüne, üniversite muhtariyetinin ihlal edilip edilmediğini sormuş ve onlardan muhtariyetlerine dokunulmadığına dair mektuplar almıştı?**. Bu örnek davranışıyla İleri, üniversite muhtariyetinin engellendiği tartışmalarını sona erdirmişti. 

DP, Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra öğretim üyelerinin siyasetle uğraşmalarını yasaklayarak (1953), muhtariyet konusunun tırmanmasına neden olacak- 


112, 


H. Halk Eğitimi ve Halkevlerinin Kapatılması 


Okuryazar oranı az, eğitim olanakları sınırlı ve yetersiz olan bir ülkede sadece belli yaşların eğitimiyle yeni düzeni güçlü kılmak, devrimleri ve toplumsal değişmeyi gerçekleştirmek, insanları bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşturmak mümkün değildir*9, Bunun farkın- da olan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nde halk eğitimine çok büyük önem vermişti. 


Harf İnkılabından ve Millet Mekteplerinin açılmasından sonra, Cumhuriyet Devrimlerini halka daha iyi anlatmak ve onları daha iyi korumak amacıyla Türk Ocakları'nın yerine kurulan Halkevleri, 1930'lu yıllarda halk eğitimine önemli katkılarda bulunmuşlardı24, 1940 yılından sonra faaliyetleri azalan ve eski heyecanlarını yi- 


289 TBMM Zabıt Ceridesi, B:51, 0:4, 25.02.1952, 5.838. 

290 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi. 

291 Zafer, 18 Kasım 1952, no:1290, s.1-3. 

297 Arslan, a.g.m., 5.57-58. 

293 Nurettin Atasaylar, Halk Eğitiminde Halkevleri ve Okullar, İstanbul, Sinan Basımevi, 1935, 5.3-6. 
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tiren Halkevleri, çok partili hayata geçişle birlikte eleştirilere maruz kalmışlardı?95. Halkevi yöneticilerinin aynı zamanda CHP yöneticileri olmaları önemli rahatsızlıklar yaratıyor ve beraberinde bazı sorunlar getiriyordu”, Halkevleri, Cumhuriyet ilkelerini halka anlatırken aynı zamanda CHP'nin görüşlerini de yaymış oluyorlardı?”. 
Tek partinin olduğu dönemlerde sorun olmayan bu durum, çok partili yaşam içerisinde büyük sorunların ve sıkıntıların doğmasına yol açmıştı. 

CHP, gelen eleştiriler karşısında Halkevlerine vakıf statüsü vermeyi ve bu kuruluşları kendisinden ayırmayı düşünmüştü. Ancak eski bürokratik alışkanlıklar nedeniyle 1950 seçimlerinden önce CHP bu isteğini gerçekleştirememişti. Bunun yerine CHP, devlet bütçesinden Halkevleri için ayrılan parayı kısmış, bu da Halkevleri çalışmalarının yavaşlamasına neden olmuş, 1950'li yıllara gelindiğinde Halkevleri adı var kendi yok kurumlar haline gelmişlerdi:*8 


1950 seçimlerinden sonra iktidarı kaybeden CHP, Halkevlerine 
yeni bir şekil vermeyi düşünmüştü. Buna göre, Halkevleri paralı faaliyetlere girişerek bir yandan masraflarını karşılayacak, diğer yandan da elde edilen hasılatın bir kısmını CHP merkezine gönderecekti29, 1950 seçimlerinin hemen ertesinde alınan bu karar, CHP'nin bundan sonraki dönemde Halkevlerini maddi ve manevi olarak kullanmayı amaçladığını gösteriyordu. Halkın desteğiyle iktidarı ele geçiren DP'nin buna izin vermesi beklenemezdi. 


DP'liler, CHP'nin bir siyasal eğitim örgütü olarak faaliyette bulunan Halkevlerinin, siyasi bir partinin ideolojisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesini antidemokratik buluyorlardı#**. Meslek hayatı boyunca Halkevlerindeki toplantılarda konuşmalar yapan, Çanakkale ve Samsun Halkevleri Köycülük Şubesi Başkanlığı ya- 


295 Şevkel Gedikoğlu, Türkiye?de Yaygın Eğitimden Çağdaş Halk Eğitimine, Ankara, Kadıoğlu Matbaası, 1991, s.392-394. 

296 Anıl Çeçen, Halkevleri, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1990, 5.234. 

297 Akyüz, a.g.e., 5.361. 

298 Çeçen, a.g.e., 5.234-237. 

299 Cumhuriyet, 22 Mayıs 1950, no:9262, s.1. 

300 Başar, a.g.e., 5.563. 
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pan Tevfik İleri ise““', maalesef partili arkadaşlarını bu kararlarındar vazgeçirmeye yönelik bir çaba göstermemişti. 

DP, Halkevlerini kapatmaya kararlıydı. Bu sıralarda gazetelerde egemen olan görüş ise; Halkevlerinin kapatılmayarak CHP'nin tekelinden kurtarılması ve millete mal edilmesiydi?92. Ancak her şeye rağmen 08.08.1951 tarihinde çıkarılan bir kanunla Halkevlerinin bütün varlıkları hazineye intikal ettirilmiş ve Halkevleri kapatılmıştı, İnönü, Halkevlerinin kapatılmasını bir yıkım olarak niteledikten sonra Türkiye'de bu müesseselerin yerini dolduracak müesseseler olmadığını iddia etmişti#**, Bülent Ecevit ise, Halkevlerinin kapatılmasını Türk kültür ve toplum hayatına vurulmuş ağır bir darbe olarak nitelemişti?“5. 


Tevfik İleri, Halkevlerinin kapatılmasından sonra halk eğitimi alanında ortaya çıkan boşluğu doldurabilmek amacıyla yeni yollar aramaya başlamıştı. Bu amaçla Watson Dickerman'ı Türkiye'ye davet eden İleri, ondan halk eğitimi ile ilgili bir rapor hazırlamasını istemişti"9*, Raporunda bir “Halk Eğitimi Hizmetleri Dairesi” kurulmasını öneren ve Halkevlerinin halk eğitim merkezleri olarak açılmasını9“7 tavsiye eden Dickerman'ın ilk tavsiyesi doğrultusunda Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı içinde bir “Halk Terbiyesi Şubesi” açılmış?“? ancak İleri, Halkevlerinin yeniden açılması doğrultusunda bir çalışma yaptırmamıştı. Bunun nedeni ise birçok DP'li gibi İleri'nin de Halkevlerini demokratik sistem içerisinde, antidemokratik ve işlevini kaybetmiş kurumlar olarak görmesi idi. 


301 Hıfzırahman Raşit Öymen, “Halkevleri”, Ulus, no:10573, s.1-3. 

302 Ahmet Emin Yalman, “Birbirimize Kıymayalım”, Vatan, 28 Temmuz 1951, 
no:3663, s.1-3; Hüseyin Cahit Yalçın, “Sırf Yıkmak İçin” , Ulus, 10 Ekim 1951, no:10880,s.1-3. 

303 “Gasp edilen Mallar Millileştirildi”, Zafer, 9 Ağustos 1951,n0:828,s.1. 

304 Vatan, 16 Aralık 1952, no:4162, s.1-7. 

305 Bülent Ecevit, “DP İktidarının Kütüphane Borcu”, Ulus, 3 Ekim 1959, 
no:12991,s.1-5. 

306 Watson Dickerman, Türkiye'de Halk Eğitimi Hakkında Rapor (1951), Ankara 
Maarif Vekaleti Yayınları, 1956 
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12. MEB Yayın Çalışmalarında Yeni Politika 


İnönü döneminde Türk kültür hayatına hakim olan mutlak batıcı politika, yayın çalışmalarını da etkilemiş bu dönemde ağırlıklı olarak Batı klasikleri tercüme edilip yayınlanmıştı. Ancak bu anlayış, Atatürk döneminden gelen milli kültür heyecanının ve milliyetçilik anlayışının tahrip olmasına yol açmıştı9“*. Tevfik İleri, milli kültür ve milliyetçilik anlayışında oluşan bu tahribatı durdurmak maksadıyla bazı çalışmalar yaptırmıştı. 


İleri, Türkiye'de yayın çalışmalarının düzenli ve sistemli olmayışını, Tercüme Bürosu'nun yetersiz oluşuna bağlıyordu. Bundan dolayı İleri, öğretmen ve öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon kurdurmuş, onlardan öğretmenlerin mesleki bilgilerinin artırılmasıiçin hangi eserlerin Türkçeye çevrilmesinin yararlı olacağını tespit etmelerini istemişti"'*. Daha sonra bu komisyonun tespit ettiği eserler bakanlıkça “öğretmen kitapları serisi” adı altında yayınlanmıştıs, 

Tevfik İleri döneminde, Türkiye'nin tanınmış bilim, sanat ve edebiyat adamlarına anketler gönderilmiş ve onlardan Türk gençlerine okutulabilecek eserler hakkında öneriler alınmıştı#"?. Yapılan öneriler doğrultusunda, Batı klasikleriyle birlikte Türk kültür eserlerinin de Türkçeye tercümesine başlanmıştı?"3. Türk kültür eserlerinin Türkçeye tercüme edilmesi, yeni kuşaklarla eski kuşaklar arasındaki kopukluğun giderilmesini sağlamıştı9", 

İleri, yaptırdığı bu yayın çalışmalarıyla, Atatürk döneminde benimsenen ancak İnönü döneminde terk edilen, milli kültür ve milliyetçilik anlayışının, yeniden Türk kültür hayatına hakim olmasını sağlamıştı. 


309 Tacettin Kayaoğlu, Tercüme Müessesesi, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 1998, 5.295- 
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13. Türk Dilini Sadeleştirme Çalışmaları 


Tevfik İleri öğrencilik yılları boyunca, Türkçenin kullanılması ve sadeleştirilmesi yolunda yaptığı çalışmalardan dolayı Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. İleri, Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra da aynı yolda yürümeye devam etmişti. 

Tevfik İleri, Türk dilini sadeleştirmek ve Türk dilinin milli bir dil olmasını sağlamak amacıyla kurulan Türk Dil Kurumu'nun 08.02.1951 yılında toplanan olağanüstü kurultayında; siyasi bir şahsiyete sahip olan Milli Eğitim Bakanı'nın, Türk Dil Kurumu Başkanı olmasının doğru olmadığını ifade ederek Türk Dil Kurumu Başkanlığı'ndan çekilmişti. İleri, Türk Dil Kurumu Başkanı'nın bir siyaset adamı değil, dil konusunda bilgili bir ilim adamı olmasının, bu kurumun çalışmalarındaki siyasi endişeleri ortadan kaldırabileceğini düşünüyordu, 

İleri'nin bilim konularının politikaya alet edilmesini önlemeye yönelik bu hareketi, ilim adamları arasında bir müjde gibi karşılanmıştı. Ancak dil davasının bir eğitim ve öğretim işi olarak politikadan ayrılmasının mümkün olmadığını düşünenler de vardı?", 

Tevfik İleri'nin kendi isteği ile Türk Dil Kurumu Başkanlığı'ndan çekilmesi, hem Türk siyasi hayatında, hem de Türk diliyle ilgili çalışmalarda yeni bir merhale başlatmıştı. Türk dili ile ilgili çalışmaları işin ehli kimselere bırakarak İleri, bir yandan Türk dilinin gelişmesi- nin yolunu açarken, diğer yandan bu kurumun bir süreliğine de olsa siyasi baskılardan kurtulmasını sağlamıştı. 

İleri'nin Türk Dil Kurumu'nun Başkanlığı'ndan ayrılmasından sonra bu kurumun başkanlığına, Prof. Dr. Necmettin Halil seçilmişti57. Bu kurumun sürdürdüğü çalışmalar, bakanlığı sırasında İleri'yi pek memnun etmemişti. İleri, Türk dilindeki uydurmacılık hareketine karşı çıkıyor ve bunun bir an önce giderilmesini istiyordu. Türk Dil Kurumu'ndan umduğunu bulamayan İleri, bakanlığı sırasında bir komisyon toplayarak, okul kitaplarındaki uydurma terimleri 
315 Cumhuriyet, 9 Şubat 1951, no: 9525,s.1-3. 


316 Nadir Nadi, “Olağanüstü”, Cumhuriyet, 10 Şubat 1951, no:9526, s.1-3. 
317 Cumhuriyet, 9 Şubat 1951, s.1-3. 


98 Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı 


ayıklamaya yönelik bir çalışma yaptırmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda İleri, dilimize giren bazı uydurma kelimelere de örnekler vermişti. Bunlar, özerklik, uygarlık, bilinç, karşıt, tanımlamak, erdem, izlenim, yargı, araç gibi kelimelerdi?"*. Bu kelimelerin bugün her kesimden insanın kullandığı kelimeler olması dikkat çekici olsa da?", İleri'nin uydurma kelimelere ve kavramlara karşı başlattığı mücadelenin ondan sonra terk edildiğini göstermektedir. 


14. . Mili Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılışı 


Tevfik İleri'nin politikalarından rahatsız olan bazı çevreler onun Milliyetçiler Derneği ve Büyük Doğucularla ilişkilerinin olduğunu ve bu iki camiayı koruduğunu iddia ederek, İleri'yi hem ırkçılıkla hem de gericilikle suçlamışlardı3?. 


Milliyetçiler Derneği önderlerinden Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık'ın yaptığı bir toplantıda İleri'yi, Büyük Doğucuları himaye etmekle suçlaması3”, İleri'nin Milliyetçiler Derneği ile hiçbir ilişkisinin olmadığını kanıtlamıştı. Aslında, ırkçılık suçlamaları İleri'ye degil, onun hususi kalem müdürü Cahit Okurer'e yapılıyardu. Okurer'e dair bu söylentiler yayılınca, hükümetin aldığı bir kararla Milliyetçiler Derneği kapatılmıştı. Okurer'in ise işine son verilmemişti?. 

İleri'nin Büyük Doğucularla ilişkisinin olduğu yönündeki iddiaları Büyük Doğu Mecmuası yazarı Necip Fazıl Kısakürek kesin olarak reddetmiş, İleri'yi tanımadığını onu hayatında sadece bir kez o da birkaç dakikalığına gördüğünü söylemişti32. Kendisine yöneltilen suçlamaları çürüten ve tekzip eden3İleri'nin çabaları da sonuç vermemişti. Neticede bu suçlamalardan yıpranan Tevfik İleri, 08.04.1953 tarihinde 1. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etmişti”. 


3I8TBMM Zabıt Ceridesi, B:14, 0:2, 08.12.1952, s.159-161. 

319 Başar, a.g.e., 5.521. 
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321 Cumhuriyet, 18 Ocak 1953, no:10226, s.1-5. 

322 Cumhuriyet, 23 Ocak 1953, no:10231, s.1-3. 

323 Necip Fazıl Kısakürek, “Tevfik İleri”, Büyük Doğu, C.2, S.45, 1953, s.8. 
324 Cumhuriyet, 28 Ocak 1953, no:10236, s.3. 
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“...Tevfik İleri'ye yapılan ırkçılık, Turancılık ve gericilik suçlamalarının doğruluk payı yoktur. Ama politikada kanunların en mühimi yıpranma kanunudur. Politikada yıpranmanın tedavisi ise bir müddet iş başından uzaklaşmaktır” sözleri ile Nadir Nadi:, İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifasının nedenini açıklamıştı. 

Memlekette, özellikle de milli eğitim alanında komünizm söylentilerinin yayıldığı bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Tevfik İleri, öncelikle başlattığı mücadele ile komünizm söylentilerine son vermişti. İleri'nin aldığı tedbirlerle, 1950-1960 arası dönemde asgari seviyeye indirilen bu söylentiler, 1960'lı yıllardan sonra yine gündeme gelecekti. 

Tevfik İleri, yaptığı çalışmalarla, Atatürk döneminde Türk milli eğitiminde benimsenen milli kültür ve milliyetçilik anlayışının yeniden Türk milli eğitim sistemine hakim olmasını sağlamıştı. Malum olduğu üzere Atatürk döneminde benimsenen bu anlayış İnönü döneminde hümanizm anlayışıyla yer değiştirmiş ve milli eğitim sistemi Atatürk'ün belirlediği rotadan saptırılmıştı. İleri'nin yatığı tüm çalışmalarda milli kültür ve milliyetçilik anlayışının izleri görülmekteydi. 

Çok partili yaşam içerisinde Tevfik İleri, siyaseti mümkün olduğu kadar milli eğitim camiasından uzak tutmaya çalışmıştı. İleri'nin öğrencilere, öğretmenlere ve öğretim görevlilerine yaptığı uyarılardaki ana tema buydu. Milli eğitim camiasına siyaseti bulaştırmamak amacıyla yaptığı uyarılarla yetinmeyen, yurtdışından getirttiği yabancı uzmanlardan Türkiye'de eğitim ile ilgili olan hemen hemen herkesten faydalanmayı amaçlayan Tevfik İleri, kurdurduğu inceleme komisyonlarıyla çözümler üretmeye çalışmış, kendi siyasi ve şahsi görüşlerini milli eğitim camiasına yansıtmaktan kaçınmıştı. 

İleri, milli eğitim ile ilgili her konuyla ilgilenmeye çalışmıştı. Ancak eldeki maddi imkanların ve Türkiye'nin sosyal gerçeklerinin, vatanına hizmet etmeyi isteyen herkesi olduğu gibi, Tevfik İleri'yi de engellediğini söyleyebiliriz. 


326 Nadir Nadi, “Kabinede Değişiklik”, Cumhuriyet, 8 Nisan 1953, no:10306, s.I. 
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Asılsız iddialarla yıpranması İleri'yi istifa etmeye mecbur bırakmıştı. Bu istifa, DP döneminde de milli eğitim alanında bir istikrarsızlığın yaşanmasına neden olacaktı. Milli eğitimin hemen hemen her alanda tespitler yaptıran ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İleri'nin istifa etmesiyle yarım kalan çalışmalarının bir kısmını, ondan sonra göreve gelenler devam ettirmişler, bir kısmını da kendisi tekrar Milli Eğitim Bakanı olunca tamamlamaya çalışmıştı. Bu süreç içerisinde yarım kalan bazı çalışmalar ise, bu istikrarsızlığın kurbanı olmuştu. 


D. 1953-1957 YILLARI ARASINDA 
TEVFİK İLERİ'NİN FAALİYETLERİ 


Kendisine yapılan ırkçı, Turancı ve gerici suçlamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalan Tevfik İleri hakkındaki suçlamalar, onun Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifasından sonra sona ermişti. Oysa İleri hala milletvekiliydi, iddialar doğru olsaydı onun meclis çatısı altında olmasına da rahatlıkla itiraz edilebilirdi. i 


1954 seçimlerinde yeniden DP'den milletvekili seçilen Tevfik İleri, 1954-1957 yılları arasında bir süre DP'nin Genel Yönetim Kurulu'nda görev almış, ayrıca DP'nin Meclis Başkan Vekilliği'ni de yapmıştı. İleri bu süre içerisinde eskisine oranla biraz suskun ve pasif kalmıştı. Bunun nedenini, muhalefetin İleri'ye karşı olan sert tutumunda aramak gerekir. Bu dönemde özellikle Akis Dergisi, Tevfik İleri'ye karşı cephe almıştı. Onun, kendi partisinden olan Burhanettin Onat'a karşı DP Meclis grup başkanlığına adaylığını koyup, kaybetmesini dahi bir müjde gibi veren*, milletvekili ödeneklerinin arttırıldığı bir celseye başkanlık yapmasından dolayı İleri'yi suçlayan”, ve İleri'nin söylediklerini çarpıtan*” Akis Dergisi, bu dönem muhalif basınının İleri'ye karşı olan tutumunu en iyi şekilde yansıt- 
327 “İleri Zihniyetinin Mağlubiycli”, Akis, C.5, 5.78, 1955, 5.7, 


328 “Milletvekili Ödenekleri”, Akis, C.10, 5.167, 1957, 5.7. 
329 “Dikensiz Gül Bahçesi”, Akis, C.J1, 5.190, 1957, s.1-7. 
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maktadır. İleri'nin suskunluğunda bu tutumun etkili olduğu söylenebilir, 


“... Politikada yıpranmanın tedavisi bir müddet iş başından uzaklaşmaktır”*0, Tevfik İleri” de dört yıla yakın bir müddet iş başından uzaklaşmış ve bu kurala uymuştu. İşten uzak kalmaya daha fazla dayanamayan İleri 1957 yılında yeniden aktif olarak göreve başlamıştı. 


E.I. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (13.04.1957-25.11.1957) 


Dört yıllık bir suskunluğun ardından, Prof. Dr. Ahmet Özel'in istifasının ardından, 13.04.1957 tarihinde Tevfik İleri kendisine duyulan ihtiyaç üzerine“ tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştı*3?. 

İleri'nin 1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında hazırlamış oldugu program yarım kalmış, ondan sonra göreve gelen arkadaşları bu programı kısmen uygulamaya çalışmışlardı. İleri, yeniden göreve geldiğinde daha önce hazırlamış olduğu programı uygulayacağının sinyallerini vermiştis33, 

I. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında ilköğretime ağırlık veren Tevfik İleri Il. Bakanlığı sırasında daha çok orta öğretim ve yüksek öğretime ağırlık verecekti. 


1. Ortaöğretim 


Türkiye Cumhuriyeti'nde, orta öğretim alanındaki ilk ciddi incelemeleri 1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında Tevfik İleri'nin yaptırdıından ve bu çalışmaların yarım kaldığından bahsetmiştik. İleri, yeniden göreve gelir gelmez, yarım kalan çalışmalarını tamamlamak amacıyla gerekli hazırlıklara başlamıştı. 


İlk iş olarak İleri, İstanbul'da bütün lise müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantı sonucunda liselerin program- 


330 Nadir Nadi, “Kabinc de Değişiklik”, Cumhuriyet, $ Nisan 1953, no:10306, s.1. 
331 Hüseyin Cahit Yalçın “Şatafatlı Bir İstifa”, Ulus, 15 Nisan 1957, no:12258, s.1-5. 
332 Zafer, 13 Nisan 1957, no:2988, s.1, 

333 Zafer, 26 Nisan 1957,no:3011, s.1. 


102 Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı 


larında bazı değişiklikler yapılmıştı. Buna göre; liselerde öğrencilerin üçüncü sınıf yerine, ikinci sınıftan itibaren, fen ve edebiyat kollarna ayrılmaları, bir öğretim yılının iki sömestr ile ayrılması, öğrencilere on beş günlük bir dinlenme tatilinin verilmesi, her iki sömestr sonunda öğrencilere bir kanaat notunun verilmesi ile lise bitirme imtihanlarında başarılamayan dersler için bütün derslerden yeniden imtihana girmek yerine sadece başarısız olunan derslerden imtihana girilmesi gibi değişiklikler lise programlarına dahil edilmişti. 
Ayrıca yeni programa, seçmeli olarak lise birinci ve ikinci sınıflarda okutulmak üzere, bir saatlik din dersleri konulmuştu". Bu değişiklikler eğitimciler arasında memnuniyetle karşılanmıştıss. İleri yaptırdığı bu çalışmalarla ortaöğretim sistemini modern bir yapıya kavuşturmak istemişti. Ancak bu görevinden de, çok kısa bir süre sonra ayrılması onun düşündüklerini yapamamasına neden olmuştu. 


2. Yüksek Öğretim 


İleri 1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında, yaptırdığı çalışmalarla Atatürk Üniversitesi'nin kurulması için gerekli zemini hazırlamıştı. 
Onun bakanlıktan ayrılmasından sonra ise bu çalışmalar azalmıştı. 


Celal Yardımcı'nın Milli Eğitim Bakanlığı sırasında Amerika'dan bir profesörler heyeti gelmiş bu heyet yaptığı incelemelerden sonra, Atatürk Üniversitesi'nin, Doğu Anadolu'da dağınık fakülteler halinde kurulması yerine, belli bir bölgede kurulmasını tavsiye etmişti. 
Neticede bu üniversitenin Erzurum'da kurulmasına karar verilmişti337, 

Tevfik İleri, Atatürk Üniversitesi'nin, bir an önce kurulabilmesi 
amacıyla yapılan çalışmalara hız vermişti. 31.05.1957 tarihinde 6990 
sayılı “Atatürk Üniversitesi Kanunu” TBMM'de kabul edilmiş39 ve 
334 Zafer, 27.10.1997. no:3185, s.1. 

335 Adnan Çakmakçıoğlu, “Maarif Sistemindeki Yeni Rota”, Eğitim Hareketleri, C.3, 
S.32-33, 1957, 5.3; Hıfzırahman Raşit Öymen, “İsabetli Adımlar”, Eğitim Hareketleri, C.3, 5.32-33, 1957, 5.2. 

336 Vatan, 5 Şubat 1955, no:4933, 5.3. 


337 Vatan, 13 Mart 1955, no:4969, s.1. 
338 Düstur, 3. Tertip, C:38, 1957, 6.1337, 
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23 Temmuz 1957 yılında Atatürk Üniversitesi'nin temeli atılmıştı?*. 
Temel atma töreninde bir de konuşma yapan Tevfik İleri, 25 yıl içerisinde Türkiye'de 15 üniversite açmak niyetinde olduklarını ifade etmişti3*, 

Atatürk Üniversitesi'nin temelinin atılmasından sonra, Türkiye'de yüksek öğretimi yaygınlaştırmak üzere harekete geçen Tevfik İleri, 1956 tarihinde, “Ortadoğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü”*“ adıyla açılan araştırma enstitüsünü bir üniversiteye dönüştürme- yi düşünmüştü. Bu amaçla 2 Ekim 1957 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin temeli atılmıştı?*. 

Tevfik İleri'nin Il. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri'nin kurulması için de gerekli çalışmalar başlatılmıştı?*3. Ancak İleri'nin bu bakanlığının da, sadece 7 ay sürmüş olması doğal olarak bu çalışmaların da tamamlanamamasına neden olmuştu. 


3.11. Milk Eğitim Bakanlığı?ndan Ayrılışı 


Tevfik İleri, 1957 seçimleri sonrasında kurulan Menderes Hükümeti'nde, Başbakan Yardımcılığı'na atandığından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı3*. 


İleri, uzun süreli bir suskunluğun ardından, aktif iş hayatına hızlı bir giriş yapmıştı. Geçen süreye rağmen İleri, iş anlayışından ve heyecanından hiçbir şey kaybetmemiş, aksine siyasi hayatının doruğuna ulaşmıştı. Bunu fark eden Menderes, İleri'yi Başbakan Yardımcılığı'na layık görmüştü. Ancak, İleri'yi ödüllendirmeye yönelik bu hareket, Türk milli eğitimi için, deyim yerindeyse bir ceza olmuştu. Çünkü İleri, yedi ay süren Milli Eğitim Bakanlığı esnasında 


339 Vatan, 24 Temmuz 1957, no:5806, s.1. 

340 Vatan, 24 Temmuz 1957, no:5806, 5.1-3. 
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ortaöğretim ve yüksek öğretim dışındaki alanlarla ilgilenecek zamanı dahi bulamamıştı. 


Görev süresinin kısalığı İleri'nin icraatlarına yansımış, 11. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki icraatları, birincisine göre sönük kalmıştı3“5. 


F. BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (25.11.1957-19.01.1958) 


DP, 1957 seçimlerini kazanırken, önceki seçimlere oranla Türkiye genelindeki oyu azalmıştı4. Partisinin kan kaybettiğini gören Başbakan Menderes, daha ağır kayıplar vermemek için, partinin en güvenilir isimlerinden Tevfik İleri'yi Başbakan Yardımcılığı'na atamıştı37, DP içerisinde kaynaşmaların başladığı bir dönemde İleri'nin bu göreve atanmasını, onun teşkilatçılığına ve Başbakan Menderes'e olan sadakatine bağlayanlar bulunmaktadır**. Bu konu tartışılabilir ancak, tartışılmayacak bir gerçek vardır ki, oda DP'nin buhran içerisinde olduğu bir dönemde Tevfik İleri'ye devletin en üst kademesinde ihtiyaç duyulmuş olması ve İleri'nin bu göreve atanmış olmasıdır. 

1957 seçimleri sonrasında kurulan 5. Menderes Hükümeti, ilk 
iş olarak mecliste iç tüzük değişiklikleri yapmak istiyordu. Ancak, Prof. Dr. Nail Kubalı'nın bu değişikliklerin Anayasa'ya aykırı oldugunu iddia etmesi üzerine Başbakan Yardımcısı Tevfik İleri, Prof. 
Kubalı'yı günlük siyasetle uğraşmaması için sert bir şekilde uyarmışt19*, İleri, üniversitelere siyasetin bulaşmasını istemediği için böyle bir uyarı yapmak zorunda kalmıştı. Ancak İleri dışında çok az şahıs bu uyarının mahiyetini anlayamamıştı. İleri ile Kubalı arasındaki bu gerginlikten birkaç gün sonra İleri, Başbakan Yardımcılığı'ndan alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na atanmıştı*". İleri'nin iki ayı dahi bulmayan Başbakan Yardımcılığı sırasında, hükümetin önemli bir icraatı olmadığı için, İleri'nin bu görevi ile ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz. 

345 Başar, a.g.e., 5.614. 

346 Cumhuriyet, 26 Kasım 1957, no:11985, s.1. 
347 Cumhuriyet, 26 Kasım 1957, no:11985, s.I. 
348 Akis, C.11, S.93, 1957, 5.4, 


349 Nadir Nadi, “Sert Bir Cevap Üzerine”, Cumhuriyet, 7 Ocak 1958,n0:12016,s.1-3. 
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Tevfik İleri'nin iki ayını dahi doldurmadan, Başbakan Yardımcılığı'ndan alınıp, Bayındırlık Bakanlığı'na atanması ise üzerinde düşünülmesi gereken bir vak'adır. Bu olay gazetelere hükümet içerisindeki bir düzenleme olarak yansımıştı#5'. Ancak, 1957 seçimleri sonrasında büyük umutlarla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınarak Başbakan Yardımcılığı'na atanan, Tevfik İleri'nin bir anda bu görevinden de alınıp Bayındırlık Bakanlığı'na atanmasının altında yatan neden Başbakan Menderes'in bir Hükümet-Üniversite gerginliğinin oluşmasını istememesi olsa gerektir. Ancak, Menderes başvurduğu bu günlük yöntemi ile istemeden de olsa üniversitelere siyasetin girmesinin yolunu açmıştı. 1960'taki 27 Mayıs hareketi öncesinde üniversitelere siyasetin sokulmasıyla birlikte ortaya çıkan karışıklıklar, İleri'nin bu konudaki ısrarının ne kadar doğru olduğunu gösterecekti. 


G. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI (19.01.1958 — 27.05.1960) 


19 Ocak 1958 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı'na atanan Tevfik 
İleri, 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar bu görevini sürdürmüştü. Bu görevi sırasında bir ara Milli Eğitim Bakanlığı'na da vekalet eden- 
45Tevfik İleri, karış karış yurdu dolaşarak halkın sorunlarını dinlemiş ve sohbetler düzenlemişti. 


Tevfik İleri'nin bu dönemde düzenlediği sohbetlerde ve yaptığı konuşmalarda DP'nin bir sözcüsüs“ gibi konuştuğu göze çarpmaktadır. Bu konuşmalarında, memleketteki eksiklerden dolayı eski iktidarı suçlayan İleri, bir yandan DP iktidarının yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken bir yandan da halkı DP tarafından kurulan Vatan Cephesi'ne davet etmişti. 


İleri'nin konuşmalarında kullandığı sözler, gazetelerde bazen çarpıtılarak bazen de tamamen değiştirilerek yer almıştı. Türk ba- 


351 Cumhuriyet, 20 Ocak 1958, no:12029, s.1-5; Vatan, 20 Ocak 1958, no:6021, s.1. 
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sınının günümüzde de devam eden bu hastalığı o dönemde İleri ile gazeteler arasında bir tekzip savaşının başlamasına yol açtığı gibi, 
27 Mayıs hareketi sonrasında yapılan Yassıada duruşmaları sırasında da İleri'nin başına bela olmuştu. Bu konuyu Yassıada duruşmaları sırasında ele alacağız. 


H. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA 
VEKALETİ (23.05.1959 — 08.12.1959) 


Celal Yardımcı'nın istifası üzerine, 23.05.1959 tarihinde, Bayındırlık Bakanı Tevfik İleri vekaleten Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştıs54, Altı aydan fazla bir süre, Bayındırlık Bakanlığı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na da vekalet eden Tevfik İleri'nin, bu vekaleti sırasında Türk eğitim tarihinde çok önemli tartışmalara yol açan, Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu hazırlanmış, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kanunu kabul edilmiş, Ankara Öğretmen Okulu, Buca Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştı. 


1. Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu 

Tevfik İleri, döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan ve gizli tutulduğu iddia edilen Türkiye Eğitim Milli Komisyonu raporu gerek İleri döneminde ve gerekse de daha sonraki dönemde büyük tartışmalara yol açmıştı. Bu tartışmalardan önce söz konusu raporun hazırlanışına değinmek istiyoruz. 


Tevfik İleri'nin 11. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı, Ford Vakfı'na müracaatta bulunmuş ve uzmanlardan Türkiye'nin eğitim durumu hakkında bir rapor hazırlamalarını rica etmişti. Ford Vakfı bu müracaatı kabul etmiş ve üç Amerikalı uzman Türkiye'ye gelerek çalışmalara başlamıştı. Ancak, bu sıralarda 1957 seçimleri yapılmış ve Tevfik İleri'nin yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na Celal Yardımcı atanmıştı. Bu dönemde de çalışmalarını sürdüren uzmanlar, dört aylık bir çalışmadan sonra Milli Eğitim 


354 Cumhuriyet, 24 Mayıs 1959, no:1248R, 5.1. 
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Bakanı Celal Yardımcı'ya bir ön rapor sunmuşlardı. Bu ön raporda uzmanlar; Türkiye'nin eğitim durumunu ancak Türk uzmanların en iyi şekilde tespit edebileceklerini ifade ettikten sonra, hem Türk hem de yabancı uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulmasını tavsiye etmişlerdi. Celal Yardımcı Amerika'ya giderek Ford Vakfı ile bir görüşme yapmış ve bu rapor için Ford Vakfı'nın 100.000 Amerikan doları tahsisat ayırmasını sağlamıştı. Daha sonra, Türkiye Eğitim Milli Komisyonu kurulmuştu. Amerikalı ve Türk uzmanlardan oluşan bu komisyonun başkanlığına da Fahir İz getirilmişti. 2 Ocak 1959'da faaliyete geçen Türkiye Eğitim Milli Komisyonu, önce yurt içinde sonra yurt dışında seyahat ve tetkikler yaptıktan sonra, Viyana'da her türlü tesirden uzak kalarak raporunu hazırlamış ve 100 adet bastırmıştı355, 

Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu'nda Türk eğitim sisteminin o günkü bütün problemleri, eksikleri, açık bir dille ifade edilmiş, Türk eğitiminin içinde bulunduğu içler acısı durumu gözler önüne serilmiş ve çözüme yönelik tavsiyeler yer almıştı35. 

Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu 18 Temmuz 1959 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye sunulmuş, İleri bu raporun üslubunun değiştirilmesi ve bu raporla ilgili bakanlıkta beş kişilik bir komisyon oluşturulup raporun derhal basılmasına karar vermiş, iş imzaya kalmış ancak, İleri imzayı aylarca atmamıştı"7. 
İşte bu noktada İleri'yi, mezkur raporu gizli tutmakla ve kamuoyuna açıklamamakla suçlayanlar olmuştu3s9. Tevfik İleri ise kendisine yapılan bu suçlamalara radyoda yaptığı bir konuşmayla karşılık vermişti. İleri, raporun gizli olmadığını, kendisinin Eylül ayında- 


355Emin Galip Sandalcı, “Sierra Mandre'nin Hazinesi”, Ulus, 16 Kasım 1959, no:13033,s.2-44, 

396 Cumhuriyet, 6 Kasım 1959, no:12674, s.1; 7 Kasım 1959, no:12675, s.I; Vatan, 6 
Kasım 1959, no:6669, s.1; 7 Kasım 1939, no:6670, s.I. 

357Emin Galip Sandalcı, “Sierra Mandre'nin Hazinesi”, Ulus, 16 Kasım 1959, no:13033, 5.2-4. 

358 “Türkiye Eğitim Milli Komisyonu'nun Raporu”, Cumhuriyet, 6 Kasım 1959, 
no:12674, s.I; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Genç Milli Eğitim Davası”, Ulus, 22 
Kasım 1959, no:13028, s.1-5. 
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ki bir açılışta bu rapordan bahsettiğini#9* Bakanlık yetkilileriyle bu raporu hazırlayanlar arasında yapılacak müşterek bir toplantıdan sonra esas raporun hazırlanıp, uygulanacağını kamuoyuna açıklamıştıs“, 

Türkiye'nin eğitim durumu hakkında bir rapor hazırlanması için Ford Vakfı'na, Tevfik İleri'nin bakanlığı sırasında müracaat edilmişti. Türkiye'nin o günkü eğitim durumunu ve problemlerini çok iyi idrak eden İleri, yapacağı çalışmalara yön verebilmek için böyle bir rapora ihtiyaç duymuştu. Bu nedenle İleri'nin bu raporu kamuoyundan saklaması gibi bir ihtimal çok zayıftır. İleri'nin hazırlanan raporu, bazırlayanlarla birlikte değerlendirme süreci uzayınca, kendisine bu suçlamalar yapılmıştı. Bu sürecin uzamasında söz konusu raporda, çözümlerin, anında uygulanabilecek çözümler olmamasının da etkileri vardı. 


Türkiye'de, hemen hemen bütün eğitim kademelerinde ciddi problemler olduğunu, nüfusun 9660'ının okuma yazma bilmediğini ve Türkiye'nin kişi başına en az öğretmen düşen ülke olduğunu gözler önüne seren raporda; İlkokul öncesi eğitime önem verilmesi?" 
tavsiye edilmişti. İleri'nin 1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında hazırlanan ancak bir türlü meclisten geçirilemeyen ilköğretim kanun tasarısının bir an önce kanunlaştırılması, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarının yeterli olmaması dolayısıyla bu kurumlara müracaat edenler arasında bir seçim yapılması, bu kurumların kitaplık ve laboratuar gibi ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması*"?, hala bir medrese havası taşıyan İmam Hatip Okullarının bir an önce kuruluş amaçları doğrultusunda birer mesleki okul haline getirilmesi#©, yüksek öğretim kurumlarında memleket meselelerine duyarlı öğrenciler yetiştirilmesi3*4 ve Halkevlerinin yeniden açılması”*5, Türk 


359 Zafer, 5 Eylül 1959, no:3863, s.1-3. 

360 “Tevfik İleri'nin Radyo Konuşması”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1959, no:12697, s.1-5, 
361 Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu, 5.39. 

362A.e, 5.41. 

303 A.e, s.49-58. 

364 A.e,5.110-113. 

365 Ae, 5.20-36. 
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milli eğitimini içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek çözümler olarak yer almıştı. İleri, Halkevlerinin açılması dışındaki bütün önerileri ve çözümleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bulunduğu zaman dilimi içerisinde uygulamaya çalışmış ancak, her defasında söyledigimiz gibi Türk milli eğitiminde süregelen istikrarsızlık onun istediklerini yapamamasına neden olmuştu. 

27 Mayıs hareketi sonrasında yayınlanan**“Türkiye Eğitim Milli 
Komisyonu Raporu'nda tespit edilen eksikliklerin büyük kısmının sebebi ne olursa olsun, aradan 40 yıldan fazla bir zaman geçtiği halde tamamlanamamış olması, Türkiye'de milli eğitim alanında yapılan çalışmaların yetersizliğini göstermektedir. 


2. Yükseköğretim 


Tevfik İleri, vekaleten yürüttüğü Milli Eğitim Bakanlığı sırasında da yüksek öğretime ağırlık vermişti. 


İleri'nin, I1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin temelinin atıldığından bahsetmiştik. İleri'nin vekaleten Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmasından kısa bir süre sonra, TBMM de 7307 sayılı “ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu“ kabul edilmişti. 


Bu kanuna göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, ağırlıklı olarak İngilizce eğitim—öğretim yapılacak, bu üniversiteye yurt dışından öğrenci kabul edilebilecekti. Bu üniversitenin gayesi ise; öncelikle Türkiye'nin ve Orta Doğunun kaynaklarını geliştirebilecek, özellikle Türk milletinin ve diğer milletlerin iktisadi sorunlarını çözebilecek araştırmalar yaparak, bunları yaymak olarak belirlenmişti:*. 

ODTÜ'nün yönetimi için ise yeni bir model getirilmişti. Buna göre üniversitenin sevk ve idaresi, 9 kişilik bir “Mütevelli Heyeti” tarafından yerine getirilecek, üniversite rektörünü de bu heyet seçecekti9*9. Tevfik İleri bu kanun ile Üniversite Muhtariyeti tartışmala- 
366 Nakkaş, 4.B-€., 8.61. 

367 Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt:40, 1957, s.1208-1215. 


368 Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt:40, 1957, s.1208-1215. 
369 Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt:40, 1957, s.1208-1215. 


110 Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı 


rına da son noktayı koymuş ve ODTÜ'ye tam muhtariyet verilmişti. 

Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na vekalet ettiği süre içerisinde, kendisi tarafından açılan İmam Hatip Okullarının ihtiyacı olan meslek dersleri öğretmenlerini yetiştirmek üzere de çalışmalar yaptırmıştı. Neticede bu amaçla İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştı3?”, Yüksek İslam Enstitüsü'nün gayesi, bir yandan İmam Hatip Okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak, diğer yandan da, modern bilimlerle İslam ilimlerini ve esaslarını kaynaştırmak ve böylece İslam'ın günün sosyal koşullarına uygun olarak açıklanmasını sağlamaktı”. Bu müesseseden, yalnız dini bilgilere sahip din adamı değil, aynı zamanda ilmi usullere ve umumi bilgilere sahip, münevver din adamı yetiştirmesi beklenmiştis”. 

İleri, bu dönemde ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bazı çalışmalar yaptırmıştı. Bu amaçla, 04.09.1959 tarihinde, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu?”, 06.11.1959 tarihinde de İzmir de Buca Eğitim Enstitüsü“” açılmıştı. 


İleri, 11. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin açılması için başlattığı çalışmalarını İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun”5 meclisin onayından geçmesini sağlayarak neticelendirmişti. 


3. Milli Eğitim Bakanlığı”na Vekaletten Ayrılışı 


Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nı 6 ay 17 gün vekaleten yürüttükten sonra 07.12.1959 tarihinde, bu görevi Atıf Benderlioğlu'na bırakmıştı. İleri, bu vekalet süresi içerisinde özellikle yükseköğretim alanında önemli icraatlara imzasını atmıştı. 1. ve 11. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki çizgisinden ve heyecanından hiçbir şey kâybetmedi- 


370 Zafer, 20 Kasım 1959, no:3939, s.I. 

371 Veli Ertan, Hasan Küçük, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi, Din Müesseseleri 
ve Din Alimleri, İstanbul, 1976, s.62-63. 

372 A, Fahri Ağaoğlu, “İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü”, Sebilürreşad, C.12, S.299, 
1959, 

s.381-381. 

373 Zafer, 05 Eylül 1959, no:3863, s.1. 

374 Zafer, 7 Kasım 1959, no:3926, s.1. 

375 Zafer, 8 Aralık 1959, no:3957, s.1. 
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ği gözlenen İleri'nin, iki bakanlığı birden yürütürken sergilediği bu performans gerçekten alkışlanacak bir performanstır. 

İleri'nin bu vekalet süresi içerisinde en çok eleştirildiği konu ise, Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu'nu gizli tutması ve uygulamamasıdır. Oysa Türkiye Eğitim Milli Komisyonu'nun kurulmasını ve bu komisyonun özgür çalışmalar yaparak raporunu hazırlamasını sağlayan da, bu raporda belirtilen hususların hemen hemen hepsini, göreve geldiği 1950 yılından itibaren uygulamaya çalışan da İleri'den başkası değildi. Bu nedenle Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporunun gizli tutulmasından ve uygulanmamasından dolayı İleri'yi suçlamak mümkün değildir. Ancak ortada Türk milli eğitim sistemindeki bürokratik engellerden kaynaklanan bir gecikmenin olduğu da muhakkaktır. İleri bu gecikme dolayısıyla çok ağır eleştirilere uğrayınca, vekaleten yürüttüğü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çekilmek zorunda kalmıştı. 


I, BAYINDIRLIK BAKANLIĞ'NDAKİ ÇALIŞMALARI 

Tevfik İleri, uzun bir süre Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı'nı bir arada yürütmüştü. İleri bu iki bakanlığı yürütmekle kalmamış, memleketi dolaşarak, vatandaşlardan eksik ve hatalı yanlarını, varsa şikayetlerini açık açık söylemelerini istemişti?”, 

Bayındırlık Bakanlığı'nda bulunan Tevfik İleri'nin en önemli icraatları ise; 25.09.1958 tarihinde Kemer Barajı3” ile 19.05.1960 tarihinde Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nins”açılışıdır. 
Ciddi anlamda maddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu barajların açılmış olması yapılanların değerini daha da arttırmaktadır. 


Tevfik İleri, Bayındırlık Bakanlığı sırasında, Türkiye'de ilk defa, İstanbul Boğazı üzerinde bir köprü kurmak için çalışmalar yapmıştı9?, İstanbul Köprüsü'nün detaylarına kadar projelerini hazırlatan İleri, bu köprüden geçecek arabalardan alınacak ücret ile köprüyü 


376 Vatan, 2 Ağustos 1959, no:6973, 5.5. 
377 Vatan, 26 Eylül 1998, no:6269, s.1. 
378 Vatan, 20 Mayıs 1960, no:6868, s.1I. 
379 Zafer, 21 Ocak 1960, no:4019, s.1. 
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15-20 sene içerisinde amorti etmeyi düşünüyordu", Ancak, bu defa da 27 Mayıs hareketi dolayısıyla İleri, bu büyük projeyi gerçekleştirememiş, Boğaziçi Köprüsü'nün yapımına yıllar sonra başlanmıştı. 


J. 27 MAYIS SONRASI YASSIADA DURUŞMALARI 
VE SON GÜNLERİ 


27 Mayıs sonrasında DP'nin tüm milletvekilleri gibi Tevfik İleri de tutuklanarak Yassıada'ya götürülmüştü”“!. Burada yapılan duruşmalar sırasında Tevfik İleri'ye karşı dokuz dava açılmış ve çeşitli suçlamalar yapılmıştı. Vatana ihanetten gericiliğe, 28 Nisan Olayları sırasında basın özgürlüğünü kısıtlamaktan komünizm propagandası yapmaya kadar çok geniş bir yelpazede suçlanan İleri ile ilgili en ciddi suçlamalar Milli Eğitim Bakanlığı görevi sırasında, üç beş öğretmenin yerini değiştirmesi, Bayındırlık Bakanlığı sırasında ise Samsun Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait bir miktar demiri ödünç alarak Samsun karayolları işçilerinin mesken kooperatifine vermesi ve vatan cephesi propagandası yapması ile ilgili suçlamalardı. 


Tevfik İleri, 28 Nisan 1960 olayları sırasında Hükümetin bütün haber alma imkanlarını kısıtlamasından dolayı yapılan suçlamaya karşılık, bu sırada kendisinin Bayındırlık Bakanı olduğunu, kararı hazırlayan kişi olmadığını beyan etmişti. Ancak İleri, yine de hükümetin bir üyesi olduğu için, bu davada suçlu bulunmuştu. 

Yassıada duruşmaları sırasında Tevfik İleri, Necip Fazıl Kısakürek'e örtülü ödenekten para ayırmaktan, Bediüzzaman Said Nursi ile ilişki kurmaktan, böylece DP iktidarının gericiliği tutan ve teşvik edenleri arasında bulunmak suçundan da? itham edilmiş, ancak mahkeme İleri'nin bunları yaptığına dair hiçbir kanıt bulamamıştı. 

Tevfik İleri, DP tarafından kurulan Vatan Cephesi teşkilatını takviye etmek ve onun propagandasını yapmakla suçlanınca, kendi- 
380 Zafer, 27 Şubat 1960, no:4046, s.1. 

381 Cumhuriyet, 27 Mayıs 1960, no:12845, s.1. 


382 “Yassıada Müdafaaları”, Aksoy, a.g.e., 5.325-332. 
183 A..e.. 5.360-394. 
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sinin DPli olduğunu ve onun fikirlerini doğal olarak anlatabileceği- ni ifade etmişti, 

Yassıada duruşmaları sırasında dikkati çeken en önemli nokta, yaklaşık on yıl içerisinde devletin ve partisinin en üst kademelerinde çalışan Tevfik İleri'ye görevine yönelik ciddi hiçbir suçlamanın yapılamamasıdır. Başta da belirttiğimiz üzere İleri'ye yapılan en ciddi suçlama, birkaç öğretmenin yerinin değiştirilmesi ve birkaç ton demirin bir kurumdan başka bir kuruma ödünç olarak aktarılmasıdır. 

27 Mayıs sonrasında yapılan Yassıada duruşmaları sırasında yukarıda bahsettiğimiz davalar ve suçlamalar neticesinde Tevfik İleri, önce idama mahkum edilmiş, daha sonra cezası müebbet hapse çevrilmişti?”. 

Bundan sonra Tevfik İleri ve ailesi için çok zor günler başlamıştı. İleri ailesi, çektiği maddi sıkıntılarla birlikte 27 Mayıs sonrasında yaşanan siyasi ortam içerisinde büyük sıkıntılar yaşamıştı. Bu sıkıntılara hastalanıp kansere yakalanması, bir hapishaneden diğeri- ne nakledilmesi de eklenince, Tevfik İleri çok zor günler geçirmiş ve 
31 Aralık 1961 tarihinde bu acılara dayanamayarak hayata gözlerini 
yummuştu?ö6. 

Tevfik İleri'nin 27 Mayıs sonrasında geçirdiği, zorlu günlerini Yassıada, İmralı ve Kayseri cezaevlerinde yazdığı notlarda görebiliyoruz. İleri'nin yazdığı bu 10 not defterinden ikisi kaybolmuş ve kalanları, 1986 yılında Tercüman Gazetesinde “Büyük Türk Milliyetçisi ve Demokratı Tevfik İleri'nin Hatıraları” adı altında yayınlanmıştı397, İleri'nin bu hatıralarında, yaşadığı aile hasretini, hapishanelerdeki kötü şartları, içinde bulunduğu maddi sıkıntıları ve İleri'nin ruh halini görmek mümkündür. 


384 A.e., 5.363-376. 

385 Vasfiyc İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 

386 Vasfiye İleri ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakallan. 

387 Aynı hatıralar Tevfik İleri'nin kızı Cahide İleri tarafından derlenerek yayınlanmıştır. 
Daha teferruatlı bilgi için bkz. Tevfik İleri Yassıada ve Kayseri Günlükleri, Yay. 
haz. Cahide İleri,İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2003.:“Büyük Türk Milliyetçisi ve Demokratı Tevfik İleri'nin Hatıraları”, Tercüman, 24 Ekim 1986, no:181, s.1. 


IH. BÖLÜM 


FİKİRLERİ 


E. TÜRK İNKILAPLARI VE ATATÜRK 


Osmanlı Devleti, kaybettiği topraklarını ve itibarını yeniden kazanabilmek amacıyla 1. Dünya Savaşı'na katılmış, ancak bu savaştan yenik ayrılarak Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu antlaşmadan sonra başlayan işgallere karşı, Türk milletinin başlattığı direniş Atatürk'ün önderliğinde başarıya ulaşmış, altı yüz yıldan fazla yaşayan Osmanlı Devleti tarihe karışmış ve Türkiye Curmhuriyeti kurulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte yeni devleti, modern ve medeni devletlerin seviyesine getirebilmek, hatta bu seviyenin de üzerine çıkarabilmek amacıyla yine Atatürk'ün önderliğinde memlekette, birbirini izleyen İnkılaplar yapılmıştı. Tevfik İleri'nin, çocukluk ve gençlik yılları işte bu ortam içerisinde geçmişti. Tevfik Bey, bir devletin çöküşüne, zor şartlar altında yeni bir devletin kuruluşuna ve bu devleti yaşatmak için yapılan İnkılaplara şahit olmuştu. Bu da Tevfik Bey'in gençlik yıllarından itibaren, yeni kurulan devlete, bu devletin kurucusuna ve yapılan İnkılaplara bakışında etkili olmuştu. 

Tevfik Bey'in, gençlik yılları, Türk gençliğinin bunalımlı bir dönemine denk gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, memlekette yapılan İnkılapları koruma vazifesi Türk gençliğine verilmişti. Ancak, daha önce de değindiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ihmal edilen ve tek parti yönetiminin aldığı tedbirler nedeniyle Türk gençliği üzerine düşen vazifeyi yerine getirememiş, memleket sorunlarına ve memlekette yapılan İnkılaplara karşı duyarsız kalmıştı. Tevfik Bey Cumhuriyet'in onuncu yılında, MTTB'ni yeniden faaliyete geçirmiş, bundan sonra Türk gençliği memleket sorunlarıyla ve memlekette yapılan İnkılaplarla yakından ilgilenmeye başlamıştı. Tevfik Bey'in önderliğindeki MTTB'nin, memlekette yerli malı kullanımını özendirme çalışmaları, Türk diline yapılar hakaret karşısında düzenlenen Vagon-li Hadisesi, gençliğin memlekette Türkçe kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan dil seferberliğine katılması ve bu doğrultuda etkinlikler düzenlemesi, Türk gençliğinin memleket sorunlarıyla yakından ilgilenmesini ve yapılan İnkılaplara sahip çıkmasını sağlamıştı. Türk basınının ve halkının sempatisini kazanan bu çalışmalar, Atatürk tarafından da memnuniyetle* karşılanmıştı. 

Türk gençliğinin memlekette yapılan İnkılaplarla yakından ilgilenmesini sağlayan Tevfik Bey'in, meslek hayatına atılmasından sonra Türk gençliği başsız kalmış ve eskiden olduğu gibi memlekette yapılan İnkılaplara karşı uzun bir süre duyarsız kalmaya devam etmişti. 

Tevfik İleri'nin Atatürk ve Türk İnkılapları hakkındaki fikirlerini onun siyasi hayatı boyunca konuşmalarında ve icraatlarında görmek mümkündür. İleri, “kuru kuruya İnkılapçı olunamayacağını” İnkılapçı olmanın tek şartının Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak hareketleri yapmak3* olduğunu düşünüyordu. 


“..Atatürk'ü herkes seviyor, bu memleketin taşı toprağı seviyor, ama mühim olan Atatürk seni seviyor mu?...Elbette Atatürk'ü seveceğiz. O marifet değil. Bize bir vatan hediye etmiş. Bize ufuklar açmış. Bir çok geriliklere dur demiş. Bizi ileriye itmiş. Elbette seveceksin. Eğer hain değilsen, eğer nankör değilsen Atatürk'ü seveceksin. Bu marifet değil. Marifet, Atatürk bizi seviyor mu?...” diyen İleri, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinin “bir hesap günü” olmasını ve bu hesap gününde, Türk milletinin bir önceki seneye göre daha gelişmiş bir vatana sahip olması halinde, Atatürk'ün karşısına “alnı açık” olarak çıkabileceğini?! ifade ediyordu. 


Atatürk'ün ağzından, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlar altında kurulduğunu, İnkilapların nasıl başarıldığını anlatan ve milli 
388 Cumhuriyet, 28 Mart 1933, no:3194, s.1-3. 


389 Vatan, 11 Kasım 1959, no:6674, s.1. 
390 Vatan, 11 Kasım 1959, no:6674, s.1-3. 
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bir destan hüviyetinde olan Nutuk İnönü dönemi boyunca basılmamış, Tevfik İleri, 1 Milli Eğitim Bakanlığı sırasında Nutuk'un basılmasını sağlamıştıs”, 

Yine Atatürk'ün son zamanlarında, Doğu'nun kalkındırılması için kurmayı düşündüğü Doğu Üniversitesi'nin açılması için İnönü dönemi boyunca hiçbir çalışma yapılmamış, Tevfik İleri Atatürk'ün bu isteğini, onun “aziz bir vasiyeti” olarak nitelendirip, bu üniversitenin Atatürk Üniversitesi adıyla**? kurulması için büyük emek harcamıştı, Bu çalışmaların yanında İleri, siyasi hayatı boyunca yaptığı tüm çalışmalarla lafla İnkılapçıyım, Atatürkçüyüm deyip hareketleriyle bu yoldan sapanlara da gerekli mesajı vermişti. 


E. MİLLİYETÇİLİK 


Yirminci yüzyılın başlarında Ziya Gökalp, Türk milli kültürüne ait değerlerin korunması ve geliştirilmesi çabaları ile Batı medeniyetine ait bilimsel değerlerin benimsenmesi çabalarının uzlaşabileceği yeni bir milliyetçilik anlayışını formüle etmişti. Türkiye Cumhuriyeti milli bir temel üzerine kurulduktan sonra, Gökalp'in formüle ettiği milliyetçilik anlayışı, Atatürk önderliğindeki kurucu kadro tarafından yeni kurulan devletin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmişti!93, Bu anlayış, kuruluşundan günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen her kademesinde etkili olmuştu. 

Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden Tevfik İleri'nin Türk milliyetçiliğine olan bağlılığı ve bu düşüncesini “teoriden pratiğe geçirme çalışmaları”, onun İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'ndeki gençlik yıllarına kadar uzanmaktadır***, Bu yıllarda Türk gençliğinin milli birlik ve beraberlik içerisinde olmayışını eleştiren çevreleres5 karşı Türk gençliğini savunan ve korumaya çalı- 
391 Nadir Nadi, “Suçlu Nercde?”, Cumhuriyet, 19 Haziran 1951, no:9657, s.1. 

392 Vatan, 2 Kasım 1953, no:4478, s.1. 
393 Taha Parla, Ziya Gökalp-Kemalizm ve Türkiye'de Korparatizm, İstanbul, *y.y.”, 

1989, s.35-43, 

394 Başar, a.g.€., 5.515. 


395 Özellikle Türk Ocakları Reisi Hamdullah Suphi”nin yönelttiği eleştiriler Türk gençliğinin kendi içerisinde bölünmesine neden olmuşlu. 
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şan çevreler dahi, gençliğin mevcut durumundan hoşnut olmadıklarını, yalnız gelecekten umutlu olduklarını söylemekle yetiniyorlardı3*9. Bu da gençliğin istenen rota üzerinde olmadığını açıkça gösteriyordu. Öğrencilik yıllarında Tevfik Bey, bu durumu fark ederek Türk gençliğini geliştirdiği milliyetçi fikirleriyle istenen rota üzerine oturtabilecek çalışmalar yapmıştı. 

Tevfik Bey öğrencilik yıllarında MTTB'ni milliyetçi bir doğrultuda harekete geçirmiş; memlekette yerli malı kullanılması, Türkçenin sadeleştirilmesi ve halk arasında yaygınlaştırılması, Türk milletine hizmet etmiş Türk büyüklerinin törenlerle anılması gibi etkinliklerle gençliğin milli meselelere yönelmesini ve milli duygularını gelişmesini sağlamıştı. 


MTTB Reisi Tevfik Bey, ilk olarak o günlerde revaçta olan bir milli davaya; yerli malı kullanma davasına el atmıştı. Tevfik Bey'in önderliğinde düzenlenen yerli mallar mitingi, dağınık halde bulunan Türk gençliğinin milli bir dava uğrunda bir araya gelmesini sağlamıştı. Bu birlik ortamı içerisinde gelişen Vagon-li Hadisesi ile Türk diline karşı yapılan bir harekete, resmi ve gayri resmi müesseselerden önce MTTB gereken cevabı vermişti. Tevfik Bey 1933 yılında toplanan MTTB Kongresinde yaptığı konuşmalarıyla ve açıkladığı fikirleriyle, Türk gençliğinin kendisine bir çekidüzen vermesini sağlamıştı. Tevfik Bey, bu yıllarda, Türk milliyetçiliği yolunda, dil birliğinin sağlanması için de özel bir çaba harcamıştı. Vagon-li Hadisesinden sonra Türkçenin halk arasında yaygınlaştırılması amacıyla bir miting düzenlenmesi, MTTB'nin Türk Dil Kurumu'nun amblemi olan Bozkurt'u kendisine sembol kabul ederek Dil Seferberliğine katılması, Halkevlerinde Türkçe kursları açması, dilimize girmiş yabancı kelimelerin kullanılmaması için telkinler yapması ve bu görüşlerini dile getirmek amacıyla Birlik Mecmuası'nı çıkarması, Tevfik Bey'in önderliğindeki MTTB'nin, Türk dilinin kullanılması ve sadeleştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar arasında yer alır. Bu çalışmalar hiçbir zaman aşırıya kaçmamış, örneğin yabancı şirketlerin isimlerinin değiştirilmesi konusu ortaya atılınca, Tevfik Bey sahne- 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ye çıkmış ve bu uygulamanın doğurabileceği tehlikeleri izah ederek gençlere engel olmuştu. 

Türk dilinin sadeleştirilerek halk arasında yaygınlaştırılmasını hedefleyen Tevfik İleri, Türkçenin bütün bilimsel kavramları karşılayacak terimlere sahip olmasını ve böylece Türkçe'nin bir bilim dili olmasını istiyordu”. Ona göre; dil bir milletin muhtelif nesilleri arasında bağlantıyı kuran ve o milletin milli birliğini oluşturan en önemli kuvvet idi. Bu nedenle İleri, gençlik yıllarında olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı sırasında da Türk dili ile ilgili çalışmalar yapmış, Türk Dil Kurumu'nun başkanlığından gönüllü olarak çekilerek bu kurumu uydurmacılık hareketinden ve siyasi tesirlerden kurtarmaya çalışmıştıs98. Ancak yaptığı tüm fedakarlıklara karşın Türk Dil Kurumu'nda uydurmacılık hareketinin devam ettiğini gören İleri, bu hareketi; “dil müessesesinin bağrına saplanmış bir hançer” olarak nitelendirmiş ve bu kurumdan umudunu kesmişti. Bundan sornra da İleri bir dil komisyonu#” kurdurarak uydurma kelimelere karşı savaşını sürdürmüştü. 

Tevfik İleri Türk milletine hizmet etmiş Türk büyüklerinin törenlerle anılmasını ve bu törenler sayesinde, geçmiş nesillerle yeni nesillerin bağlantı kurmasına da büyük önem vermişti. Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp gibi Türk büyükleriyle, Türk tarihinin en onurlu savaşlarından birini yapmış ve bu uğurda hayatlarını kaybetmiş olan Çanakkale Şehitleri ölüm yıldönümlerinde törenlerle anılmıştı. Bulgaristan'daki Türk mezarları tahrip edildiği zaman da Tevfik Bey'in önderliğindeki MTTB, Bulgarlara ve tüm dünyaya unutulmayacak bir cevap vermişti. 

İleri, yalnız fikirleri ile değil hayatı ve tüm çalışmalarıyla Türk milliyetçiliğine büyük hizmetlerde bulunmuştu. İleri, Türk milliyetçiliğine yaptığı bu hizmetlerini, gençlik yıllarından hayatının sonu- na kadar aynı çizgide sürdürmeyi başarmıştı““", 
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İleri, siyasete atılmadan bir yıl önce, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir konferansta milliyetçilik ile ilgili fikirlerini açıklamıştı. Yaptığı konuşmasında İleri, 11. Dünya Savaşı sırasında maddi ve manevi olarak zayıf olan milletlerin, ezildiğini ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını, Türk milletinin de aynı duruma düşmemesi için, milliyetçilik davasının benimsenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ona göre milliyetçilik; Türk milletinin, “maddi ve manevi olarak geliştirilmesi” için yapılan çalışmaların tümü idi. Atatürk döneminde önem verilen bu çalışmalar, İnönü döneminde yerini hümanizm ve batıcılık eksenli çalışmalara bırakınca, Türkiye'de milliyetçilik anlayışı zayıflamaya başlamıştı**. İleri bu anlayışı milli eğitim yoluyla Türk insanının hayatına hakim kılmaya çalışmış, bunda da başarılı olmuştu. 

İleri, milli eğitim alanında komünizme karşı sürdürdüğü savaşta Türk milliyetçiliğini, bir silah olarak kullanmıştı. “Her şeyin telafi edilebileceğini ancak vatan çocuğunun yüreğine akıtılan zehrin asla telafi edilemeyeceğini” ifade eden İleri, öğretmenlerden talebelerine her şeyden önce vatan aşkını öğretmelerini istemişti. 

İleri, ilköğretimden, yükseköğretime milli eğitimin her alanında milliyetçilik ilkesini ön planda tutmuş ve yetişmekte olan nesillerde bu düşüncenin yerleşmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmış- 
11193, 

İnönü döneminde Türk kültür hayatına hakim olan tam batılılaşma politikası, ülkemizde Tanzimat döneminde olduğu gibi yeniden bir batı hayranlığının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Buna paralel olarak batı klasikleri Türkçeye tercüme ediliyordu“. Batı klasiklerinin Türkçeye tercüme edilmesine hiç kimse itiraz edemez, ancak onlarla birlikte Türk insanına yabancılaşan Türk kültür eserlerinin de Türkçeye çevrilmesi gerekiyordu. Tevfik İleri bu konuya el atmış, batı klasikleriyle birlikte Türk kültür eserlerinin de Türkçeye 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çevrilmesini sağlamıştı. Yeni nesillerle eski nesiller arasındaki irtibatı sağlayan bu çalışma ile İleri, Türk kültür tarihine ve Türk milliyetçiliğine büyük bir hizmette bulunmuştu. 

İleri'nin çalışmalarından rahatsız olan bazı çevreler onu gericilerle ve aşırı milliyetçilerle ilişki kurmakla suçlamışlardı. İleri'nin, gerici, ırkçı, faşist ve Turancı olduğunu iddia eden bu suçlamaları“, onun daha önce bahsettiğimiz çalışmaları ortadan kaldırmıştı. Ancak bu vesile ile İleri'nin bu konudaki fikirlerine de değinmek istiyoruz; İleri kendisine yapılan ithamlardan çok önce ırkçılığı, “Türk milletini parçalayıcı ve zaafa uğratıcı bir fikir” olarak, Turancılığı ise; milleti “milli hudutları dışında maceralara sürükleyecek bir fikir” olarak*““ nitelendirmişti. İleri, bununla da yetinmemiş Türkiye'de ırkçılık ve Turancılık peşinde koşanların olmadığını, olduğu zaman da onlarla mücadele edeceğini“? ifade etmekten çekinmemişti. 

Tevfik İleri, Bekir Berk, Said Bilgiç, Sadettin Bilgiç gibi Milliyetçiler Derneği'nin öncü isimleri ile eniştesi İdris Yamantürk'ten dolayı bir iki kez karşılaşmıştı. Bunun ötesinde onlarla bir ilişkisi olmamıştı. İleri'nin milliyetçilik anlayışı kesinlikle kafatasçı ve ırkçı fikirlere dayanmamaktadır*"*, Zaten İleri, aşırı bir milliyetçi olsaydı; bakanlıktan ayrıldıktan sonra da bu iddialar gündeme gelir başka bir ifadeyle aşrı milliyetçiler tarafından tenkit edilmezdi. 


F. LAİKLİK VE DİN EĞİTİMİ 


Batı-Hıristiyan devlet mekanizması içerisinde, devletin dini hizmetlerin yürütülmesini dini müesseselere bırakarak dini hayattan çekilmesi şeklinde ortaya çıkan laiklik, Türk-İslam çoğunluğunun oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk yıllardan itibaren mevcut şartlar dikkate alınarak uygulanmış ve 1937 yılında devletin anayasasına dahil edilmişti. Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti'nde, Lozan 
405 Cumhuriyet, 17 Ocak 1953, no:10225, s.1-7. 

406 Vatan, 9 Nisan 1952,n0:3915, s.1. 
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Antlaşması'nda azınlıklara verilen özel statüyü bir yana bırakırsak!” 
dinin devlet hayatındaki siyasi fonksiyonuna son verilmiş, buna mukabil, “içtimai şartlar yeterli olgunluğa ulaşıncaya kadar, devletin bir kamu tedbiri olmak üzere” dini işleri yürütmeye devam edeceğinin altı çizilmişti“'9. Batıdaki uygulamalarında farklı olan bu anlayış çerçevesinde; devlet, din işlerini yürütme vazifesini Diyanet İşleri Reisliği'ne, Diyanet İşlerini yürütecek elemanları yetiştirme vazifesini de Milli Eğitim Bakanlığı'na" vererek, Türk toplumu belli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar din işleri üzerinde sıkı bir denetim kurmayı amaçlamıştı. Ancak, ülkeye din adamı yetiştiren kurumların kapatılmasının ardından, “Türkiye'de 1938-1945 yılları arasında laikliğin batıya yaklaşmak uğrunda son derece katı ve dine karşı bir tavır olarak” uygulanması nedeniyle memlekette, hakiki ve münevver din adamı sayısı azalmış, din işleri gizli tarikatların eline geçmişti. Bu da devletin kurmayı düşündüğü denetim mekanizmasının zayıflamasına yol açmıştı. Çok partili yaşama geçişle birlikte bu mekanizmayı yeniden harekete geçirmeyi düşünen CHP Hükümeti, din eğitiminin gerekliliği konusundaki tartışmaları da dikkate alarak laiklik anlayışını yumuşatmaya karar vermişti. Bu anlayış doğrultusunda, din dersleri seçmeli olarak ilkokul programı içine alınmış ve on ay süreli İmam Hatip Kursları açılmıştı. Yeni uygulamaları beğenenlerle beğenmeyenler arasındaki tartışmalar devam ederken 1950 
seçimleri yapılmış ve DP iktidara gelmişti. DP iktidarı boyunca Tevfik İleri, yaptığı çalışmalarla ve açıkladığı fikirleri ile kendisini laiklik tartışmalarının içinde bulmuştu. 

Ezanın Türkçeye çevrilmesinin ardından laiklik konusunda DP'ye karşı yapılan eleştiriler, Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1993, s.182-186. 

411 Ahmet Hamdi Akseki, “Dini Müesseseler Hakkında Rapor |”, Sebilürreşad, C.IV, 
5.100, 1951, 5.387-3R8. 

412 Yiğit, a.g.€., 5.43. 
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lığı sırasında din derslerinin ilkokul programı içerisine alınması ile daha da artmıştı9*3. Basında yer alan eleştirilerden başka Prof. Dr. 
Bülent Nuri Esen, din eğitiminin laikliğe ve anayasaya aykırı oldugunu iddia ederek buna karşı bir dava açmış ancak bu dava sonuçsuz kalmıştı**. 


İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Türk toplumuna hakiki ve münevver din adamı yetiştirmek amacıyla yeniden açılan İmam Hatip Okullarına karşı ise başlangıçta hiçbir eleştiri gelmemişti. İmam Hatip Okullarına karşı yapılan eleştiriler, Türkiye Eğitim Milli Komisyonu raporunda bu kurumların “medrese havası” taşıyan kurumlar olarak yer almasından sonra başlamış ve bu eleştiriler günümüze kadar gelmişti. 


İleri tarafından din eğitimi yapan kurumların ihtiyacını karşılamak ve modem ilimlerden yararlanarak İslam dini ile ilgili açıklamalar yapmak üzere açılan Yüksek İslam Enstitüsü'ne karşı da ciddi anlamda bir eleştiri yapılmamıştı. 


Din eğitimi konusunda halkın beklentilerini ve uzmanların görüşlerini dikkate alan İleri, bu konuda adım atarken, Türkiye Cumhuriyeti anayasasında çerçevesi çizilen laiklik anlayışından sapmamaya özen göstermişti. Laiklik ilkesine hiç kimsenin zarar veremeyeceğini vurgulayan İleri, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve medeni kanununa göre, çocuklara din eğitimi verme hakkına sahip olan ailelerin bu konudaki beklentilerini devletin karşılaması halinde, bu ailelerin memlekette yeraltı faaliyetlerini sürdüren gizli tarikatlara başvurmayacağını düşünüyordu#5, Bu gizli tarikatları Osmanlı Devleti'ndeki “mahalle mekteplerine” benzeten İleri, buralarda faaliyet gösteren hocaları da “dünyayı öküzün boynuzuna otur- 


413 Nadir Nadi, “Politika ve Din”, Cumhuriyet, 12 Ekim 1952, no:10128, s.1-3; Özel 
Şahin Giray, “Milli Eğitim Şürasının Vardığı Acı Netiçeler”, Vatan, 15 Mart 1951, no:3530, 5.1. 

414 Vatan, | Temmuz 1951, no:3136, s3. 

4155. Maarif Şürası Çalışma Esasları, Komisyon Raporları, Konuşmalar, s.373- 
374. 
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tan mollalar” olarak nitelendirmişti*", İleri'nin amacı Türk çocuklarını bu mollaların telkinlerinden korumak*” ve Türk çocuklarının dinlerini, dini ehliyete sahip insanlardan öğrenmelerini sağlamaktı. İleri'nin bu fikirleri daha önce din eğitimi konusundaki fikirlerini açıkladığımız, Ahmet Emin Yalman, Ali Fuat Başgil ve Burhan Felek gibi gazetecilerle, Mümtaz Turhan, Ahmet Hamdi Akseki, Şerif Mardin, Gotthard Jaeschke, İsmet Parmaksızoğlu gibi araştırmacı ve yazarların fikirleri ile benzerlik göstermektedir. Türk insanını taassuptan kurtarmayı düşünen İleri'nin fikirleri ile din eğitimini taraftar toplamak amacı ile politize etmeyi düşünen Adnan Menderes'in fikirleri""8 arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. 


Tevfik İleri din derslerinin ilkokul programı içerisine alınması ve İmam Hatip Okullarının yeniden açılması gibi icraatları nedeniyle 1. 
Milli Eğitim Bakanlığı sırasında aşırı milliyetçilikle birlikte gericilikle de suçlanınca istifa etmek zorunda kalmıştı. Yassıada duruşmaları sırasında da kendisine karşı benzer suçlamalarda bulunulması onu oldukça üzmüştü. Ölüm döşeğinde iken İleri, kızı Cahide'den, kendi görüşlerini anlatan konuşmalarını derlemesini ve bir kitap halinde yayınlamasını istemişti. İleri kendisine yapılan süçlamalara bir nükte yapmak amacıyla da bu kitabın adının “Gerici Tevfik İleri” olmasını istemiş ancak yıllar sonra babasının konuşmalarını derleyen Cahide Hanım, nükte de olsa babasına böyle bir ithamı yakıştıramamıştı“», İleri'nin bugün bu iki fikrin temsilcileri tarafından zikredilmemesi, Onun bu fikirlerle yakından uzaktan bir ilgisinin olmadığını göstermektedir. 


G. KOMÜNİZM İLE MÜCADELE 


Atatürk döneminde yeni kurulan rejim için büyük bir tehlike olarak kabul edilen komünizm ile mücadele edilmiş ve komünistler 


416 Vatan, 3 Mayıs 1952, no:3940), 5.3. 

417 Cumhuriyet, 25 Mayıs 1952, no:9993, s.1-6. 

418 Başbakan Adnan Menderes'in Konya'da yaptığı konuşmada bunu görmek mümkündür. “Başvekilin Konya Nutku”, Sebilürreşad, C.IX, 5.179, 1956, s.30. 

419 Cahide (İleri) Aksoy Ilanım ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakatlan, 
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etkisiz hale getirilmişlerdi. Bundan sonra yeraltı faaliyetlerine yönelen komünistler, II, Dünya Savaşı sonunda bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de mevcut sistem açısından yeniden bir tehlike olarak algılanmaya başlamışlardı. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi ve boğazlardan üs istemesi” ise Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne ve dolayısıyla da komünizme karşı eskisinden daha büyük bir nefretin başlamasına neden olmuştu. Bu şartlar içinde yayılan komünizm söylentileri üzerine iktidarda bulunan CHP bazı tetkikler yaptırmış, ancak 1950 seçimleri dolayısıyla bu tetkikler yanm kalmıştı. Seçimlerden sonra iktidara gelen DP, CHP'nin yarım bıraktığı tetkikleri tamamlatarak komünizme karşı daha kapsamlı bir mücadele başlatmıştı. DP'nin başlattığı bu mücadeleye henüz Ulaştırma Bakanlığı sırasında katılacağını ifade eden Tevfik İleri de Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştı. İleri, siyasete atılmadan kısa bir süre önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta komünizm ve komünizmle mücadele konusundaki fikirlerini şöyle açıklamıştı: 

“Komünist bir ideoloji adamı değildir. Bugün tahakkuk ettirmiştir ki, hangi milletten olursa olsun komünist, milletini Rusya'ya peşkeş çeken bir vatan hainidir... Biz bu memlekette her fikrin münakaşasını yaparız. Fakat komünizmin münakaşa yeri ve hakkı kalmamıştı... Kahrolsun komünistler diye komünizmle mücadele yapılmaz. Yapılacak mücadele komünizm propagandası taktiğine uygun olarak yapılmalıdır. Ağır cezalar şarttır. Öncelikle komünizm fikrine vasat olacak her arızadan memleketi temizlemek, komünizme karşı en büyük mücadele olacaktır. Komünizm fikri, fakru zarurette filiz verir. Sosyal adaletin olmadığı, Allah ve din fikirlerinin bulunmadığı, aile rabıtalarının kutsiyetini kaybettiği yerde genişler. O halde fikri mücadele yapılırken, fakr u zarureti azaltmak, sosyal adaleti temin etmek, aile kutsiyetini geliştirmek, milli hisleri ve vatan sevgisini şartlandırmak ve nihayet vatandaşın dini akidelerini her türlü hurafelerden temizleyerek geliştirmek... Ben şahsen dinin de ko- 


420 Selim Deringil, Denge Oyunu, I.Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, 
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münizm gibi bir zehir olmadığına inanıyorum. Ve milli hislerin yanı sıra dini bağların komünizme karşı mühim bir panzehir olduğuna inanıyorum”12, 

Bu konuşmasından da anlaşıldığı gibi Tevfik İleri komünizmi bir fikir ya da bir ideoloji olmaktan çok ağır bir suç olarak algılamıştı. 
İleri, komünistlerin tamamını sehven mutlak şekilde Sovyet taraftarı olarak değerlendirmişti. Komünizm ile mücadele edebilmek için öncelikle komünizmi ortaya çıkaran sosyal ve ekonomik etkenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan İleri, her türlü hurafelerden arınmış İslam dini sayesinde Türk milliyetçiliğinin, komünizme karşı bir silah olabileceğini düşünmüştü. İleri'nin öğrencilik yılları ve siyasi hayatı boyunca yaptığı tüm çalışmaları da bu bağlamda ele almak gerekir. 


Siyasete atılmadan önce Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi din eğitimi ile komünizme karşı mücadele edilebileceğini savunan Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı sırasında din eğitimi alanında yaptığı çalışmalar, onun bu fikrini uygulamaya geçirdiğini göstermektedir. , 

“Nazım Hikmet'in bir bayrak gibi dalgalandığı”, gençlik arasında komünizm propagandalarının arttığı bir dönemde önderi olduğu Türk gençliğini milliyetçi fikirleri ile bir araya toplayan ve gençler- de milli bilincin oluşmasını sağlayan Tevfik İleri, 1930'lu yıllarda komünizmin gençlik arasında yayılmasına engel olmuştu. Meslek hayatı boyunca da aynı çizgiyi sürdüren İleri 1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında yaptığı milliyetçi çalışmalarla komünizmin Türkiye'de yayılmasını önlemişti. 

Komünizmle mücadelede izlenecek milliyetçilik anlayışını; 


“...Rus salatası yemeyerek, Çaykovski dinlemeyerek, Puşkin'in eserlerini okumayarak komünizm ile mücadele yapılmaz. Bu bi- 


421 Aksoy, a.g.c., 5.82-83. 
422 Harndullah Suphi Tanrıöver, ©“ Komünizme Karşı Dünya Din Cephesi”, Sebilürrezim milliyetçiliğimizle uyuşmaz! ...Komünizm gibi ideoloji hapishanelerinde çocuklarımızın hapis olmaması için garp medeniyetinin ilmi zihniyet ve müspet düşünce gibi kıymet ve metotlarını vatan coğrafyamızın her türlü değerleriyle işleyip vatanı bu bakımdan zenginleştirmeliyiz...”4 sözleri ile ifade eden İleri, sözde kalmayan, garp medeniyetinin ilmi kıymetleriyle, Türk milletinin manevi kıymetlerini karşılaştıran bir milliyetçilik anlayışı ile komünizme karşı daha etkili bir mücadelenin yürütülebileceğini düşünmüştü. 

Komünizm ile mücadeledeki kararlılığı ve izlediği yöntemlerle Tevfik İleri, 1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında komünizm söylentilerine son vermiş, bu tür söylentiler DP döneminde azalmış, 1960 sonrasında yeniden gündeme gelmişti. 


H. EĞİTİM 


Toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında en önemli etkenlerden biri olan eğitime, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından itibaren büyük önem verilmişti. Kurtuluş Savaşı sırasında eğitime önem verilmesi ve bu savaşın başarıyla sonuçlanmasının ardından eğitim alanında köklü çalışmalar başlatılması, Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadronun eğitime verdiği önemi açıkça göstermektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Atatürk dönemi boyunca “millileşme” ve “modernleşme” esasları doğrultusunda yürütülen çalışmalar İnönü döneminde, Türk kültür ve eğitim hayatına hakim olan “hümanistleşme” adı altında kültürel batılılaşma politikası nedeniyle millileşme çalışmaları yavaşlamıştı. 
Bu dönemde yeniden hortlayan batı hayranlığı da 1950'li yılların başında Türk milli eğitim sistemi için yeniden bir tehlike olmaya başlamıştı. 1950 yılında iktidara gelen DP yöneticileri bu tehlikeyi fark etmiş olacaklar ki ilk hükümet programlarında; eğitimin “milli ve manevi değerler doğrultusunda” şekillendirileceğine öncelik vermişlerdi. İktidarda bulunduğu süre içerisinde DP'nin eğitim politi- 
423 Zafer Gazetesi, 29 Kasım 1952, no:1301, s.1-3. 
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kalarına damgasını vurmuş olan Tevfik İleri de, partisinin bu önceliklerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürmüştü. 

Eğitim öğretimdeki esas gayelerinin; “Asıl bizi biz yapan, milletimize has manevi kıymetleri çocuklarımıza benimsetmek ve bu kıymetleri ileride yükseltmek irade ve kudretine erişmek olduğunu” ifade eden Tevfik İleri, batıya ait ilmi zihniyetin ve müspet düşünce sisteminin, milletimize ait değerlerle işlenip, vatan coğrafyasının tamamına yayılması halinde*“, Türk milletinin eğitim ve kültür alanındaki sorunlarının giderilebileceğini, böylece insanların belirli nitelikleri kazanabileceğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin müreffeh ve mamur bir hale getirilebileceğini*? düşünüyordu. Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı sırasında kamuoyundan saklandığı iddia edilen Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu'nda da ; “Türk Eğitim Teşkilatı'nın esas vazifesi; devletin doğudaki köklerinden kopmaması şartıyla batılılaşmasını ve modernleşmesini sağlayacak müesseseler kurabilmek ve aydınlar yetiştirebilmek”4 olarak belirlenmişti. Görüldüğü gibi İleri'nin Türk eğitim sisteminin gayesine ilişkin düşünceleri ile Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu'ndaki düşünceler arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. * 

“...Garpten alacağımız unsurlarla kendimizden katacağımız kıymetlerin tam, doğru ve kat'i bir şekilde tayin edilmesiyle” Türkiye'de orijinal bir kültürün oluşturulabileceğini ifade eden Mümtaz Turhan'ın*” Türk eğitim ve kültür sisteminin gayesine ilişkin fikirleri de İleri'nin bu konudaki fikirleri ile benzerlik göstermektedir. 

Gençlik yıllarındaki milliyetçi çalışmaları ile Türk gençliğinin milli meseleler üzerinde yoğunlaşmasını sağlayan Tevfik İleri, siyasi hayatında da Türk eğitim sistemini, Atatürk döneminde olduğu gibi milli bir zemin üzerine oturtmaya çalışmıştı. Milli eğitim alanındaki komünizm söylentilerini durduran İleri, Türk milli eğitim teşkilatı ve sistemi ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştı. Kurdurduğu Milli 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Eğitim Danışma Kurulları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı demokratik bir yapıya kavuşturmayı, Talim Terbiye Kurulu'nu bütün eğitim meselelerinin incelendiği bir kuruluş haline getirmeyi ve Milli Eğitim Şürası'nı eğitim işlerini görüşüp çözüme vardıran bir meclise dönüştürmeyi planlayan İleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bulunduğu süre içerisinde bu fikirlerini hayata geçirmek için çaba sarf etmişti. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmesini hayatının? en mesud hadisesi olarak niteleyen Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hemen hemen her kademesi ile yakından ilgilenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında İlköğretime özel önem veren Tevfik İleri, bir ilköğretim kanun tasarısı hazırlatmış, 5. Milli Eğitim Şürası'nda bu tasarıyla birlikte ilköğretimin bütün sorunlarının tespit edilmesini ve incelenmesini sağlamıştı. Ancak hükümetin, köylüden okul yapma mükellefiyetini kaldırması, milli eğitime yeterli maddi kaynağı ayırmaması ve İlköğretim Kanun Tasarısı'nı meclise sevk etmemesi, İleri'nin ilköğretim alanında düşündüklerini uygulayamamasına neden olmuş, Türk milli eğitimine hakim olan istikrarsızlığın DP dönemine de hakim olması onun elini kolunu bağlamıştı. 

Türkiye'de iki farklı öğretmen yetiştiren Köy Enstitüleri ve Kent İlköğretmen Okullarının programlarını birleştiren İleri, Köy Enstitülerinin yararlı kurumlar olup olmadıkları yönündeki tartışmalara son verememişse de yaptığı bu uygulamayla memlekette doğması muhtemel bir ikiliğin önüne geçmişti. 

Ortaöğretim kurumlarının öncelikle öğretmen açıkları ile laboratuar, atölye ve kitaplık gibi araç gereç eksikliklerini tamamlamayı düşünen Tevfik İleri, kendi iktidarlarının bunu başaramaması nedeniyle büyük üzüntü yaşamış, bunu dile getirmekten de“! geri kalmamıştı. 

İleri döneminde ortaöğretim kurumlarının plansız bir şekilde arttırıldığını ve “bir mühür bir müdür ilkesi çerçevesinde” okul açıldığını iddia eden Adil Adnan Öztürk'ün iddiası** ise, rakamlar göz 
430 Cumhuriyet, 12 Ağustos 1950, no: 9344, 5.1-3. 
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önüne alındığında asılsız gibi görünmektedir. Tevfik İleri, ortaöğretimdeki sayısal artıştan çok bu kurumların niteliklerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmıştı. Liselerin dört yıla çıkarılması fikri İleri tarafından öne sürülmüş ve onun 1. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında uygulanmıştı. Ancak İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmasından sonra bu uygulamaya son verilmişti. İleri'nin, ortaöğretim kurumlarının niteliklerini artırmaya yönelik diğer bir çalışması da, liselerin programlarının değiştirilmesidir. Buna göre öğrencilere yaz tatilinin dışında on beş günlük bir dinlenme tatili daha verilmiş, öğrencilerin lise üçüncü sınıf yerine ikinci sınıftan itibaren fen ve edebiyat kollarına ayrılmaları ve başarısız olan öğrencilerin, bütün dersler yerine sadece başarısız oldukları derslerden imtihana girmelerine olanak sağlanmıştı. Bu uygulama ufak tefek değişikliklerle bugüne kadar gelmişti. 

Tevfik İleri, mesleki ve teknik öğretim okullarında makineleşmeyi sağlamak, bölge ihtiyaçları doğrultusunda elemanlar yetiştirmek üzere, kurslar ve okullar açmayı düşünmüş, onun bu fikirleri TI. Menderes Hükümeti programında da yer almıştı. İleri özellikle I. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında bu alanda önemli çalışmalar yapmıştı. 

İleri, 1950'li yılların başında sadece İstanbul ve Ankara'da bulunan yüksek öğretim kurumlarının, memleket çapında yaygınlaştırılması ve bu kurumların niteliklerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmıştı. Öncelikle Atatürk'ün öne sürdüğü Doğuda bir üniversite kurma fikrini yeniden gündeme getiren ve bu üniversitenin Atatürk Üniversitesi adıyla açılmasında büyük bir özveri gösteren İleri bu üniversitenin dışında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Ankara Yüksek Öğretrnen Okulu, İzmir ve Buca Eğitim Enstitüsü de Tevfik İleri tarafından açılmış, Yüksek Ticaret Okullarını yeniden organize ederek İktisadi ve Ticari İlimler 


kuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enslitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1997, s.279. 
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Akademileri'nin kurulmasına da yine İleri olanak sağlamıştı. Üniversitelerin niteliklerini artırmak amacıyla İleri, üniversite muhtariyetini korumaya özen göstermiş ve öğrenci seçiminde üniversitelere de bir tercih hakkı tanımıştı. İleri, bu tercih hakkını daha da geliştirerek bir üniversite giriş sınavı haline getirmeyi düşünmüşse de, bu sınav uzun yıllar yapılamamış ve daha öncede değindiğimiz gibi bu sistemsizlik, Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarının niteliklerinin azalmasına neden olmuştu. 


DP'liler tarafından çok partili sistem içerisinde, CHP'ne hizmet eden antidemokratik ve işlevini tamamlamış kurumlar olarak nitelendirilen Halkevlerinin, hükümet tarafından kapatılmasının ardından Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı içerisinde bir Halk Terbiyesi Şubesi açılmasını sağlamıştı. Ancak ne İleri döneminde ne de ondan sonraki dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nde halk eğitimi konusunda ciddi çalışmalar yapılmamıştı. Bir ara Halkevleri yeniden açılmış ancak bu kurumlar ciddi bir faaliyet gösteremeden kapatılmıştı“3. Bugün halk eğitimi Türkiye'de hala büyük bir sorun olmasına rağmen, bu alandaki çalışmalar çok sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. 


DP iktidarı boyunca, Tevfik İleri'nin biri vekaleten olmak üzere toplam üç defa Milli Eğitim Bakanlığı'na atanması ve bu görevlerinin çok kısa sürmesi nedeniyle, DP dönemi de milli eğitim alanında istikrarsızlığın yaşandığı bir dönem olmuştu. Bu yüzden Tevfik İleri, Milli Eğitim Teşkilatı ve sistemi ile ilgili fikirlerinin büyük bir kısmını hayata geçirememişti. Buna rağmen, İleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek fikirleri ve gerekse de çalışmalarıyla Türk milli eğitimine en çok hizmet eden ve en çok tartışılan Milli Eğitim Bakanları arasında yer almıştı. 


433 Gedikoğlu, a.g.e., 5.193-196. 
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I. ÖĞRETMEN 


Tevfik İleri, bir mühendis olmasına rağmen, öğretmenlik mesleğine ilgi duymuş, meslek hayatı sırasında bir ara, mühendisliği bırakıp öğretmen olmayı dahi düşünmüş, onu Erzurum Milli Eğitim Müdürü, memlekette o aralar mühendislere daha fazla ihtiyaç olduğunu söyleyerek ikna etmişti. Yüreğinde öğretmenlik sevgisi taşıyan İleri, meslek hayatı boyunca fırsat buldukça gönüllü öğretmenlik yapmıştı#34. 

Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarının iki farklı öğretmen yetiştirmesinin, ülkede şehirli ve köylü ayrımı doğurabileceği- ni düşünen İleri, bu ayrımın memleketi parçalamaması# için Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarının programlarını birleştirmişti. İleri, öğretmenlerin meslekleri dışındaki işlerle uğraşmalarını doğru bulmuyor, öğretmen adaylarının, “kuvvetli bir mesleki formasyona sahip olarak umumi kültüre sahip olmaları” halinde “essah öğretmen” olabileceklerini ve kendilerinden beklenen milleti yaratabileceklerine*” inanıyordu. 


Tevfik İleri, siyasi hayatı boyunca, öğretmenlere ve öğretmen yetiştiren kurumlara önem vermişti. Öğretmenlerin siyasi işlerle uğraşmalarını yasaklayan#* İleri, onların mesleklerine ait dernekler kurmalarını ve mesleklerinde yoğunlaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmıştı. İleri bu çalışmaları ile Türk kamuoyunun takdirini kazanmıştı. 


Fay Kirby, Köy Enstitüleri adlı eserinde Tevfik İleri'nin öğretmenleri tembellik ve yetersizlikle suçlayarak her defasında onları aşağıladığını** iddia etmişti. Öğretmene verdiği değeri her defasında dile getiren ve bunu; 


434 Cahide (İleri) Aksoy Hanım ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 
435 Cumhuriyet, 15 Şubat 1952, no:9531, s.3. 

436 TBMM Zabıt Ceridesi, B:22, 0:1, 26.12.1952, s.443. 

437 Zafer, 13 Ağustos 1959, no:3840), s.1. 

438 Cumhuriyet, 14 Eylül 1950, no:9376, s.1. 

439 Kirby, a.g.e., s.402-403. 
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“..Çocuklar! Dünyada en çok hürmet edilecek, en çok sevilecek insan öğretmendir. ...Öğretmen bizi hakiki vatandaş yapan insandır. 
Öğretmen hakkı çok büyük bir borçtur. Her çocuk bu borcunu iyi öğrenci, iyi bir vatandaş olarak ödemelidir... Bu mukaddes insanlara karşı sevgisizlik ve saygısızlık gösteriyorlar. Milli Eğitim Bakanı sıfatıyla bu gibileri affetmeyeceğim...“ şeklinde ifade eden İleri'ye yönelik bu iddiaların doğrulukla yakından uzaktan bir alakası yoktur. 


440 Zafer, 31 Ekim 1953, no:1638, s.1. 


SONUÇ 


Tevfik İleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, ardı ardına İnkılapların yapıldığı, yapılan İnkılapların yaşatılması ve geliştirilmesi için memleketteki bütün kuruluşların çok sıkı bir denetim gördüğü gençlik yıllarında, bir öğrenci lideri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 

Tevfik Bey, Cumhuriyet'in onuncu yılına gelinmesine rağmen memleket ve cemiyet meseleleriyle ilgilenmeyen, bu nedenle çeşitli çevrelerden eleştiriler alan Türk gençliğini milli amaçlar doğrultusunda bir araya getirmişti. 1933 yılında MTTB reisi olan Tevfik Bey'in önderliğinde düzenlenen yerli mallar mitingi Türk gençliği arasında milli birliğin ve bilincin oluşmasını sağlamıştı. Cumhurriyetin ilk yıllamnda sorumsuz olmakla suçlanan Türk gençliğinin, yerli malını özendirmek ve milli ekonomiyi canlandırma konusunda gösterdiği bu hassasiyeti, maalesef daha sonraki nesiller gösterememişlerdi. Türk milletinin hassasiyeti, ilköğretim okullarında düzenlenen yerli mallar haftasındaki küçük etkinliklerle sınırlı kalmış bu etkinliklere de, yeterli bilinçten mahrum öğrencilerin ithal ürünlerle katıldıkları görülmüştü. Burada en önemli görev, yerli malı üreten kuruluşlara ve gençlere düşmektedir. Yerli malı üreten kuruluşların ürün kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaları ve gençlerin yerli malı kullanımı konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri, Türk milli ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. 

Yerli mallar mitingi ile gençliğin, milli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesini sağlayan Tevfik Bey, bu birlikteliği MTTB çatısı altında pekiştirmeyi amaçlamıştı. MTTB Türk gençlik tarihinde ilk öğrenci kuruluşu idi. MTTB'nin 1933 yılına kadarki çalışmaları gençliğin gerekli temele ve bilgi birikimine sahip olmaması ve Cumhuriyetin başlarında Türkiye'de bütün kuruluşların faaliyetlerinin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi nedeniyle gayet sınırlı kalmıştı. Yerli mallar mitingi sırasında Tevfik Bey'in MTTB'ni faaliyete geçirmeyi düşündüğünü sezen İstanbul CHP İl Reisi Cevdet Kerim Bey de bu konuda Tevfik Bey'i teşvik etmişti. 

Tevfik Bey'in 1933 yılında faaliyete geçirdiği MTTB, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk ciddi öğrenci hareketlerini düzenlemişti. 

Vagon-li şirketi temsilcisinin bir memuruna, Türkçe konuştuğu için yaptığı hakaret, Türk gençliğinin büyük tepkisine neden olmuş, Tevfik Bey'in önderliğindeki MTTB'ne bağlı gençler Vagon-li Hadisesi'ni düzenleyerek Türk diline yapılan harekete karşı sert bir cevap vermişlerdi. Bundan sonra da İleri'nin reisi olduğu MTTB, Türk dili ile ilgili çalışmalarını sürdürmüştü. Bu çalışmalar Gazi Mustafa Kemal ve Türk kamuoyu tarafından da takdirle karşılanmıştı. İleri'nin, Türk dilinin sadeleştirilmesi ve halk arasında yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları siyasi hayatı boyunca da sürmüştü. İleri ve arkadaşlarının bu mücadelesi, daha sonra gelen nesiller tarafından terkedilmiş, Türk dili yabancı kelimelerle dolup taşmıştı. Dilimizin daha fazla bozulmaması için, kökeni ne olursa olsun dilimize yerleşmiş ve artık Türkçeleşmiş olan kelimelerin kabul edilmesi, dilimize yeni yeni girmeye başlayan kelimelere karşı yeniden bir mücadele başlatılması gerekmektedir. 

Tevfik Bey'in MTTB reisi iken hassasiyet gösterdiği konulardan biri de, geçmişte Türk milletine hizmet etmiş olan Türk büyüklerinin ve şehitlerinin yılda bir kere de olsa törenlerle anılması olmuştu. O, bu sayede geçmiş nesillerle yeni nesiller arasındaki bağlantı- nın kurulabileceğine inanıyordu. İleri, bu bağlantıyı kurmaya çalışırken, geçmiş kinleri ve düşmanlıkları yeşertmeyi hedeflememişti. O geçmişte yapılan hataların günümüzde kurulacak olan dostça ilişkiler ile unutulabileceğini düşünüyordu. Bu düşüncenin Razgrat olaylarını protesto mitinginde uygulandığını görüyoruz. 

Razgrat olaylarını protesto mitingi; barış, dostluk ve sevgi ile nefretin eritilebileceğini göstermişti. Ancak bu mitingin o günlerde değeri anlaşılamamış, hükümet ve basın bu mitingin insani yönünü görmezden gelerek siyasi ve hukuki yönüyle ilgilenmişti. Bulgaristan ile gelişen siyasi ilişkilere bu tür bir protestonun zarar vermeyeceğini, bilakis bunun eski ilişkileri daha da geliştirebileceğini kavrayamayan hükümet, “yasaktır o halde zararlıdır” ilkesinden hareketle MTTB'nin kapatılmasına karar vermişti. Bu noktada Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği demeç hükümet ile MTTB'nin uzlaşmasını sağlamışsa da dünyada Türk propagandasını yapabilecek bir hareket boşa harcanmıştı. 

Tevfik İleri öğrencilik, meslek ve siyasi hayatı boyunca düzenlediği anma törenleriyle toplumun tamamının olmasa bile, bir kesiminin memleketi uğruna ölen insanlara karşı vazifesini bir nebze olsun yerine getirmesini sağlamıştı. 1933 yılında düzenlediği bir anma töreninden sonra Tevfik Bey'in Çanakkale'ye yapılmasını istediği abide için ancak 1958 yılında kaynak ayrılması esef verici bir hadisedir. 2003 yılının Nisan ayında, yüzlerce kilometre ötesinden başkaları için, hiç bilmedikleri toprakları işgale gelmiş Anzak askerlerini anmak üzere beş bine yakın Anzak'ın Çanakkale'ye gelmesi dikkate alındığında vehamet daha acı olarak tezahür etmektedir. Biz ise memleketi için savaşmış ve kanını dökmüş şehitlerimizi anmak için birkaç yüz kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz. Bu ayıp devlet kurumlarının olduğu kadar, her şeyi devletten bekleyen ve geçmişi ile alay etmeye başlayan yeni neslimize de aittir. 


İstanbul CHP İl Reisi Cevdet Kerim'in teşvikiyle MTTB'ni canlandıran Tevfik Bey, reis olduktan sonra öğrencilerin siyasete alet olmalarını engellemek amacıyla CHP ve Cevdet Kerim ile olan ilişkilerini kesmişti. Tevfik Bey'in bu iradesi, tek parti idaresinin olduğu bir dönemde dahi gençliğin siyasetten uzak kalmasını sağlamıştı. O siyasi hayatında da bu konu üzerinde durmuştu. Ancak 27 Mayıs öncesinde ve sonrasında gelişen öğrenci olayları, gençlerin siyasete alet olmaktan uzak kalamadıklarını göstermişti. 

Tevfik Bey'in önderliğindeki MTTB'nin düzenlediği hareketlerin tamamında Türk milliyetçiliği ön plandadır. Bu hareketler hiçbir zaman ırkçı, faşist, şoven ya da Turancı bir nitelik arz etmemişti. 

MTTB'ndeki faaliyetleri Tevfik Bey'i memleket çapında ünlü biri haline getirmişti. O, bu ün ile birlikte kendisine üniversitede kalması için yapılan teklifi de bir tarafa bırakarak memleketine hizmet etmek için meslek hayatına atılmıştı. Meslek hayatında da memleket ve cemiyet meseleleriyle ilgilenen Tevfik İleri Halkevlerindeki toplantılara ve konferanslara katılarak, İnönü liderliğindeki CHP ile bağdaşmayan fikirlerini açıklamaktan çekinmemişti. 

Çok partili yaşama geçişle birlikte Tevfik İleri, fikirlerini beğendiği DP saflarında yer almıştı. 1950 seçimlerinden galibiyetle çıkan DP'den milletvekili seçilen Tevfik İleri'ye hükümeti kurmakla görevli Adnan Menderes'in Ulaştırma Bakanlığı için yaptığı teklifi de İleri'nin henüz hazır olmadığını ifade ederek geri çevirmesi, sıradan bir koltuğa çıkmak için her türlü riyakarlığı göze alan ve oturduğu koltuğu bir türlü bırakmak istemeyen bir zihniyetin yerleştiği ülkemiz için kayda değer bir davranıştır. 

Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın ısrarları ile Ulaştırma Bakanlığı'nı kabul eden İleri, üç ay kadar süren bakanlığı sırasında önemli bir çalışmaya fırsat bulamamışsa da onun tetkikler yaptırarak işin uzmanlarına danışması ve yapılacak işleri bu uzmanlarla birlikte karara vardırmak istemesi, uzun süredir bürokrasinin yerleştiği ülkemiz için küçük bir umut olmuştu. Ni 

Milliyetçi duygularıyla tanınan Tevfik İleri, Ulaştırma Bakanlığı sırasında memlekette yayılan komünizm söylentileri karşısında da susmamış, komünizm ile mücadele edeceğinin altını çizmişti. 
İleri'nin Ulaştırma Bakanı iken dahi gösterdiği kararlılık onu Milli Eğitim Bakanlığı'na taşımıştı. 

Tevfik İleri, biri vekaleten olmak üzere toplam üç kere Milli Eğitim Bakanlığı yapmasına rağmen, onun bu üç görevi toplamda dört yıl dahi sürmemişti. Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kez Bayındırlık Bakanlığı, bir kez de Başbakan Yardımcılığı yapan İleri hayatı boyunca, tek başına karar almaktan kaçınmış, yetkililerin, Türk ve yabancı uzmanların fikirlerini almış, kurdurduğu komisyonlardan raporlar alarak çalışmalarını demokratik bir anlayışla yürütmüştü. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nda bulunduğu süre az olmasına karşın İleri, çalışmaları ve fikirleri ile DP'nin milli eğitim politikalarını yönlendirerek Türk eğitim tarihinin tartışmalı bir dönemine damgasını vurmuştu. 


Milli eğitim camiasından komünizmi uzaklaştırmak üzere göreve geldiği anlaşılan İleri, Türk milliyetçiliğini ve din eğitimini komünizm ile mücadelede bir silah olarak kullanmıştı. Tüm dünyada, özellikle de Sovyetler Birliği'ne yakın ülkelerde komünizmin yayılmaya başladığı yıllarda İleri, milli eğitim camiasındaki komünizm söylentilerine son vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nde komünizmin yayılmasını önlemişti. 

İleri, komünizm ve benzeri zararlı fikirlerin Türkiye'de yayılmaması için milli ve manevi değerlerine bağlı, modernleşmeden yana bir neslin yetiştirilmesini amaçlamıştı. Bütün hayatı boyunca Türk milliyetçiliğine olan bağı ile Onun kalbi “...Küt! Küt! diye değil, Türk! Türk! diye atmış,” bu onun çalışmalarına yansımıştı. 

Siyasete atılmadan önce, komünizme karşı milliyetçilik ile birlikte din eğitiminin de kullanılabileceğini savunan“ İleri, siyasette bulunduğu süre içerisinde yanlış anlaşılabilme tehlikesi nedeniyle, din eğitiminin komünizme karşı kullanılabileceğini ifade etmemişse de, İleri'nin din eğitimi alanında yaptığı çalışmaları onun önceden savunduğu fikirlerini uyguladığını göstermektedir. 

CHP'nin program dışı ve seçmeli olarak okuttuğu din derslerini yine seçmeli olmak kaydıyla program içerisine alan İleri, CHP'nin din adamı yetiştirmek üzere açtığı İmam Hatip Kurslarını, İmam Hatip Okullarına dönüştürmüş, İslam'ın bilimsel esaslar doğrultusunda araştırılması sağlamak üzere de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü açmıştı. 

İleri, din eğitimi vasıtasıyla bir yandan komünizmin yayılmasını engellemek isterken, diğer yandan ülkede azalan “müspet ve münevver” din adamlarını yetiştirerek Türk çocukların irticacı ve gerici kimseler tarafından kullanılmasını önlemeyi amaçlamıştı. Ancak ilkokullarda verilen din dersleri yetersiz kalmış, İmam Hatip Okulla- 


441 Vasfiye İleri Hanım ile yapılan 29.04.2002 tarihli mülakattan. 
442 Aksoy, a.g.e., 5.82-85. 
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rında aşırı kapasite oluşturulduğu için istenen başarı sağlanamamış, Yüksek İslam Enstitüsü de kendisinden bekleneni verememişti. Sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçiş sürecinde İmam Hatip Okullarının fonksiyonu yeniden tartışılır hale gelmiş ancak, çözümün hala bulunamadığı tartışmaların devamından anlaşılmaktadır. 

Tevfik İleri, eğitimi, Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli etken olarak görmüş, Türk milletine ait manevi değerlerle, batıya ait ilmi değerlerin birleştirilmesi ile oluşturulabilecek bir sentezin, Türk milli eğitimini düzlüğe çıkaracak tek yol olduğunu düşünmüş, çalışmalarını da buna göre şekillendirmişti. 

Tevfik İleri'nin milli eğitim çalışmalarında dikkati çeken noktalardan biri de, onun, yabancı uzmanlara tetkikler yaptırması ve onlardan raporlar almasıdır. Atatürk döneminde Türk milli eğitimi üzerinde tetkikler yapmak ve raporlar sunmak üzere ülkemize davet edilen uzmanlardan sadece John Dewey Amerikalı, diğerleri ise Avrupalı idi. İnönü döneminde terk edilen bu geleneği, İleri yeniden canlandırmıştı. Âncak, bu kez gelen yabancı uzmanların Atatürk döneminden farklı olarak tamamının Arnerikalı olması dikkat çekicidir. Bu, II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nden uzaklaşan, Batı tarafından da güvenilmez bir müttefik pozisyonunda kalarak ABD'ne doğru yönelen Türkiye Cumhuriyeti'nin DP döneminden itibaren milli eğitim sistemini de ABD eğitim sistemine göre yönlendirmek istediğini göstermektedir. Bugün ABD'ni dünyanın tek süper gücü haline getiren eğitim anlayışı, elli yılı aşkın bir süre içerisinde Türkiye'deki eğitim problemlerini sona erdirecek çözümler getirmemişti. Getirmesi de mümkün değildir. 

İleri, milli eğitimde rakamlardan ve istatistiklerden çok nitelik problemleri üzerinde durmuştu. Bu nedenle İleri dönemindeki sayısal gelişmeler haleflerine ve seleflerine göre çok az olmuştu. 


1950'li yılların başında ancak 96 40'ı okuma yazma bilen bir toplumda doğal olarak ilköğretime birinci derecede önem vermek gerekiyordu. Fakat DP'nin muhalefetteyken verdiği sözü tutarak köylüden okul yapma mükellefiyetini kaldırması, buna karşılık milli eğitime yeterli kaynağı ayıramaması İleri'yi oldukça sıkıntıya sokmuştu. 
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İlköğretimin nitelik problemlerini çözebilmek ve bu alanda kaliteyi arttırmak üzere İleri, bir ilköğretim kanun tasarısı hazırlatmış, 5. 
Milli Eğitim Şürası'nda ilköğretimin bütün sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını tespit ettirmişti. Bundan sonra iş uygulamaya kalmıştı. İlköğretim kanun tasarısının hükümete takılması İleri'nin uygulamaya geçmesini zorlaştırmıştı. 

5. Milli Eğitim Şürası'nda alınan ve uygulanan en önemli karar Köy Enstitüleri ile Kent İlköğretmen Okullarının programlarının birleştirilmesidir. CHP'nin büyük umutlarla açıp, kısa bir süre sonra yayılan söylentiler ve gelen eleştiriler nedeniyle temel yapısını degiştirdiği Köy Enstitülerini, muhalefetteyken bu kurumları eleştiren DP'nin yaşatması mümkün değildi. CHP'nin ve DP'nin Köy Enstitülerine yönelik tavırlarını, “...Köy Enstitülerini CHP iktidarı öldürdü. 
DP ise toprağa gömdü.” şeklinde ifade eden Engin Tonguç*3 bu konuya son noktayı koymuştu. 

İlköğretimde büyük problemlerle karşılaşan İleri, doğal olarak orta öğretimde de çok büyük problemlerle karşı karşıya kalmıştı. 
Kendisine özgü yöntemleriyle İleri, orta öğretim kurumlarının sayılarını arttırmaya yönelmemiş, bu kurumların, öğretmen, laboratuar, kitaplık ve araç-gereç gibi eksikliklerini tamamlamayı hedeflemişti. Liselerin nitelik problemlerini arttırmaya yönelik dört yıllık lise uygulamasını başlatan İleri'nin bu çalışması ondan birkaç yıl sonra terk edilmişti. 


DP döneminde, Türkiye'nin, ABD'ne yönelmesi karşılığında aldığı yardımlardan milli eğitim alanında en büyük desteği mesleki ve teknik öğretim kurumları görmüştü. Bu dönemde önceki döneme oranla daha fazla mesleki ve teknik okul açılmıştı. Tevfik İleri, İstanbul ve Ankara dışında da yüksek öğretim kurumları açarak diğer illerinde kalkınmalarını hedeflemişti. Bu amaçla büyük umutlarla açılan Atatürk Üniversitesi doğudaki sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle kendisinden bekleneni verememişti. Buna karşılık İleri tarafından sessiz sedasız bir şekilde açılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi bugün Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olmuştu. 


443 Tonguç, a.g.e., 5.427. 
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Halkevlerinin kapatılmasından sonra İleri döneminde Halk Eğitimi alanında ciddi bir çalışma yapılamamıştı. Bugün Halk Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki sönük çalışmalarla sınırlı kalmaktadır. Oysa bugün bu merkezlerin çağımız koşullarına uygun çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu şekilde, sosyal faaliyetleri neredeyse sıfıra inmiş halkı heyecanlandırmak ve çeşitli aktivitelere katılmaya teşvik etmek mümkün olabilir. 


1959 yılında Türk eğitim sisteminin durumunu ve dolayısıyla 
DP'nin yaptığı çalışmaların objektif bir değerlendirmesini yapmaya çalışan Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu'nda, “çözümün doğudaki köklerinden kopmamak şartıyla devletin modernleşmesi ve buna göre bir milli eğitim sisteminin oluşturulması***” olduğu dile getirilmişti. Tevfik İleri'nin milli eğitim politikalarına da yön veren düşünce bu olmuştu. İleri, Atatürk döneminde yoğun bir şekilde uygulanan ancak İnönü döneminde zayıflayan millileşme çalışmalarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmıştı. Onun istediklerinin tamamını yapamamasına ise; maddi engeller ve Türkiye'de bütün kurumların baş belası olan istikrarsızlık neden olmuştu. 

Tevfik İleri'nin elbette tüm insanlar gibi bazı hataları olmuştu. Ancak onun Türk milli eğitimi için yaptığı çalışmaları, vatanına olan sevgisi, hizmet aşkı ve sorumluluk bilinci, ülkemizde işini yapıyormuş gibi görünüp açıkgözlülüğü bir felsefe haline getiren insanlara örnek olmalıdır. 


444 Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu, 5.29-35. 


745 


BİBLİYOGRAFYA 


Yayınlanmış Resmi Kaynaklar 

5. Milli Eğitim Şürası, Çalışma Esasları, Komisyon Raporları, Konuşmalar, Ankara, Maarif Vekaleti Yayınları, 1954. 

DP Tüzük ve Programı, Ankara, 1946. 

Düstur, 1950-1960. 


İlköğretim Kanun Tasarısı Gerekçesi, MEB Basımevi, 
1953. 


Köy Enstitüleri Teşkilat Kanunu İzahnamesi, Ankara, 
1943. 


Maarif Vekaleti Yüksek Mühendis ve Tekniker Yetiştirilmesi Hakkında Rapor, Ankara, 1956. 


Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu, Ankara, MEB Yayını, 1951. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (1950-1960) 


Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu, Ankara, MEB Basımevi, 1960. 


Gazeteler 

Cumhuriyet (1929-1933) 
Cumhuriyet (1950-1960) 
Hareket (1929) 

Milliyet (1929) 

Tercüman, (1986) 

Ulus (1950-1960) 

Vatan (1950-1960) 

Zafer Gazetesi (1950-1960) 


146 Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı 


Yazılı Eserler 

AKSOY, Cahide (İleri): Babam Tevfik İleri, Ankara, Ayyıldız Matbaası A.Ş., 1977. 

AKYÜZ, Yahya: Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1985'e), Ankara, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 
1985. 

ARSLAN, Ali: Darülfünün'dan Üniversite'ye, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 1995, 

ATASAYLAR, Nurettin: Halk Eğitiminde Halkevleri ve Okullar, İstanbul, Sinan Basımevi, 1935. 

ATATÜRK, M. Kemal: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 3c., Ankara, TTK, 1989. 

AYDEMİR, Şevket Süreyya: İkinci Adam, 2c., İstanbul, Remzi Kitabevi, C.Il, 1985. 

BALOĞLU, Zekai: Türkiye'de Eğitim, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, 1990. 

BARUTÇU, Faik Ahmet: Siyasi Anılar (1939-1954), İstanbul, 'Y.y., 1977. N 

BAŞAR, Erdoğan: “Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitim Bakanları ve İcraatlarının Değerlendirilmesi (1950-1960)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1988. 

BAŞGÖZ, İlhan: Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Ankara, 'y.y., 1999. 

BEALS, Lester: Rehberliğin Lüzumu Hakkında Rapor, İstanbul, Maarif Vekaleti Yayınları, 1955. 

BERKES, Niyazi: Türk Düşününde Batı Sorunu, Ankara, “y.y, 1975. 

ÇONGUR, H.Rıdvan: Büyük Türk Milliyetçisi Tevfik İleri, Ankara, Gaye Matbaacılık, 1987. 

DARENDELİOĞLU, İlhan: Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, 'y.y.”, 1968. 


Dr. Abdurrahman Bozkurt 147 


DERİNGİL, Selim: Denge Oyunu, II.Dünya Savaşında Türkiye'nin Dış Politikası, İstanbul, Tarih Vakfı, Yurt Yayınları, 1994. 

DİCKERMAN, Watson: Türkiye'de Halk Eğitimi Hakkında Rapor (1951), Ankara Maarif Vekaleti Yayınları, 1956. 

DİYANET VAKFI YAYINLARI: Her Yönüyle Tevfik İleri, Ankara, 1997. 

ERTAN, Veli, KÜÇÜK, Hasan: Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi, Din Alimleri ve Din Müesseseleri, 'y.y., 1976. 

GEDİKOĞLU, Şevket: Türkiye'de Yaygın Eğitimden Çağdaş Halk Eğitimine, Ankara, Kadıoğlu Matbaası, 1991. 

İLERİ, Tevfik: Maarif Çalışmaları (1950-1959), Ankara, MEB Yayınları, 1959. 

JAESCHKE, Gotthard: Yeni Türkiye'de İslamcılık, Ankara, Bilgi Yayınları, 1972. 

KABACALI, Alpay: Türkiye'de Gençlik Hareketleri, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınları,1992. 

KAFADAR, Osman: Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Ankara, Vadi Yayınları, 1997. 

KAYA, Yahya Kemal: İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Ankara, Nüve Matbaası, 1974. 

KAYAOĞLU, Tacettin: Tercüme Müessesi, İstanbul, Kitapevi Yayınları, 1998. 

KIRBY, Fay: Köy Enstitüleri, çev. Engin Tonguç, Ankara, Güldikeni Yayınları, 1962. 

MAASKE, Roben J.: Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Hakkında Rapor, Ankara Maarif Vekaleti Yayınları, 1955. 

MARDİN, Şerif: Türkiye'de Din ve Siyaset, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992. 

NADİ, Nadir: Perde Aralığından, İstanbul, Cumhuriyet Yayınevi, 1965. 


148 Tevfik İleri Cumhuriyetin İkindi Eğitim Mimarı 


NAKKAŞ, Ayşegül Dilek: “DP Döneminde Milli Eğitim Politikalarındaki Değişmeler (1950-1960), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2000. 

OKURER, Cahit: Ana Hatlarıyla Milli Eğitim Politikamız, *Y.y., 1965. 

ÖYMEN, Hıfzırahman Raşit: Köy Enstitülerinin Kuruluş Tarihi ve Problemleri, 'y.y., 1965. 

ÖZTEMİZ, Mutay: Cumhuriyet Dönemi'nde Devletin Din Politikaları, İstanbul, Pencere Yayınları, 1997. 

ÖZTÜRK, Adil Adnan: “Türkiye'de Milli Eğitimdeki Gelişmeler (1950-1960)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1997. 

ÖZTÜRK, Cemil: Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Po-Mtikası, Ankara, TIK, 1996. 

ÖZTÜRK, Kazım: T.C. Hükümetleri ve Programları, *y.y., 1991. 

PARLA, Taha: Ziya Gökalp-Kemalizm-Türkiye'de Korparatizm, 'y.y., 1989. i 

PARMAKSIZOĞLU, İsmet: Türkiye'de Din Eğitimi, Ankara, MEB Basımevi, 1996. 

RUFİ, John: Türkiye'de Ortaöğretim, Müşahadeler, Problemler ve Tavsiyeler, Ankara Maarif Vekaleti Yayınları, 1954. 

SAYILGAN, Aclan: Türkiye'de Sol Hareketler (1871-1973), *Y.y.', 1976. 

ŞAHİN, İsmail: “Demokrat Parti Hükümetleri Dönemindeki Eğitim-Kültür Politikaları (1950-1960)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri, 1998. 

TAYLAK, Muammer: Öğrenci Hareketleri, Saltanat, II.Meşrutiyet ve 1. Cumhuriyet, Ankara, Başnur Matbaası, 1969. 

TEKİN, Hamza: İlköğretim Sorunları ve Çözüm Yolları, y.y.) 1977. 


Dr. Abdurrahman Bozkurt 149 


Tevfik İleri Yassıada ve Kayseri Günlükleri, Yay. haz. Cahide İleri, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2003. 

TONGUÇ, Engin: Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, İstanbul, Ant Yayınları, 1970. 

TUNAYA, Tarık Zafer: İslamcılık Akımı, 'y.y., 1997. 

TURHAN, Mümtaz: Garplılaşmanın Neresindeyiz?, İstanbul, Yağınur Yayınevi, 1974. 

TURHAN, Mümtaz: Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı 
Hal Çareleri, İstanbul Yayınevi Matbaacılık, 1954, 

ÜNSÜR, Ahmet: Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Liseleri, İstanbul, Önder Yayınları, 1995. 

WAFFORD, Kate: Türkiye'de Köy Okulları Hakkında Rapor, çev. Fatma Barış, Ankara Maarif Vekaleti Yayınları, 1952. 

YAVUZ, Fehmi: Din Eğitimi ve Toplumumuz, Ankara, Dogan Yayınları, 1969. 

YAZICIOĞLU, Hulusi: Bir Din Politikası, Laiklik, İstanbul, Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1993. 

YİĞİT, Ali Ata: İnönü Dönemi Eğitim Kültür Politikası (1938-1950), Istanbul Boğaziçi Yayınları, 1992. 


Makaleler 

AĞAOĞLU, A.Fahri: “İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü”, Sebilürreşad, C:12, 5:299, 1959, s.381-383. 

AKSEKİ, Ahmet Hamdi: “Din Tedrisatı ve Din Eğitimi Hakkında Bir Rapor”, Sebilürreşad, C:5,S:102, 1951, s.19-20. 

ARSLAN, Ali : “İstanbul Yüksek Öğretim Gençliğinin İstanbul Radyosu'nda İstiklal Marşı'nın Okunması İçin Yaptığı Mücadele ve İstiklal Marşı'nı Öğretme Çabaları (1933)”, Güneyde Kültür, C.7, S.76, 1995, s.11-13. 

ARSLAN, Ali: “Çok Partili Döneme Geçişten 27 Mayıs'a Türkiye'de Siyaset ve Üniversite”, T.C. İstanbul Üniversitesi 


150 Tevfik İleri Cumhuriyetin İkinci Eğitim Mimarı 


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, C.2, S.2, 2002, 5.265. 


“Başvekilin Konya Nutku”, Sebilürreşad, C.9, S.179, 1956, s.30. 

ÇAKMAKÇIOĞLU, Adnan: “Maarif Sistemindeki Yeni Rota”, Eğitim Hareketleri, C.3, 5.32-33, 1957, 5.3. 

“Dikensiz Gül Bahçesi”, Akis, C.11, 8.190, 1957, s.5-6. 

ENÇ, Mithat: “Maarifimizin Yeni Hükümdarı”, Eğitim Hareketleri, C.1,S.1, 1955, s.18. 

“İleri Zihniyetinin Mağlubiyeti”, Akis, C.5, S.78, 1955, 8.7. 

KISAKÜREK, Necip Fazıl: “Tevfik İleri”, Büyük Doğu, C.2, 5.45, 1953, s.8. 

“Milletvekili Ödenekleri”, Akis Dergisi, C.10, S.167, 1957, 6.7. 


ÖYMEN, Hıfzırahman Raşit: “Yeni Üniversitelerimiz”, Eğitim Hareketleri, C.I, S.3, 1955, 5.6. 


“İsabetli Adımlar”, Eğitim Hareketleri, C.3, 8.32-33, 1957, 5.2. 


TANRIÖVER, Hamdullah Suphi: “Komünizme Karşı Dünya Din Cephesi”, Sebilürreşad, C.I, S.10, 1948, s.151-152. 

TEVFİK, Celal: “Abide İstiyoruz”, Birlik Meğpinsi, C.I,S, 1933, s.6-8. 

“Tevfik İleri İle Röportaj”, Akis, C.11, .190, 1957, 5.5. 


